
Remonstranten Den Haag 

Kerstnacht, 24 december 2024, aanvang 21.00 uur 

Voorganger: Ds. Antje van der Hoek 

Orgelspel: Hans Jacobi. M.m.v. het koor. 

Samenzang vanaf 20.45 uur 

Bijbellezingen: Geerte Hage   

Welkom: Ginny Krijgsman 

Bloemschikking:  

Nellie Schuring-Versteeg (e.a.) 

 

 

 

– Deze wereld omgekeerd - 

 

 

Welkom en mededelingen/Ontsteken van het licht 

 



Aanvangslied (staande): 'Komt allen tezamen' (Lied 

477:1-3 allen) 

 

Votum en groet 

Ons samen-zijn dragen wij op aan levende God 

die liefde is en de grond van ons bestaan 

die ons stelt in zijn licht en roept tot zijn dienst 

die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt 

Groet 

Moge Zijn vrede onze harten vervullen 

 

 

We zingen: 'Komt allen tezamen' (Lied 477: 4-5 allen) 

 

 

Gebed van inkeer/ acclamatie: 'Doe lichten over ons, 

uw aangezicht …'(Lied 368c, voorzanger 1x, gemeente 

2x) 

 

 

 

We lezen – Micha 5:1- 4a 

  



We zingen: ‘ Als een ster in lichte luister’ (Lied 501 door 

koor) 

 

We lezen: Lukas 2: 1-20 

 

 

We zingen: ‘Ich steh’ an deiner Krippen hier’ – J.S. 

Bach door koor 

 

 

Overweging/ Korte stilte 

 

 

Orgelspel    

  

Voorbeden ”Wij bidden U, verhoor ons, Heer … '( Lied 

367h), Stil gebed  
 

 

 

'Heer,verhoor mijn gebed, laat mijn roepen u bereiken' 

(367f),  
 

 



gezamenlijk uitgesproken Onze Vader  

(versie Dorothee Sölle): 

God, die ons nabij bent als een vader en een moeder.  

Wij mogen uw naam uitspreken.  

Wij hopen dat we naar uw wil kunnen leven.  

Wij zien uit naar uw rijk, een tijd van vrede en 

gerechtigheid, hier en voor altijd. 

 Geef ons ook vandaag het brood dat wij nodig hebben 

om te leven.  

Vergeef ons dat we tekortschieten en leer  

ons anderen te vergeven,  

zodat we in vrijheid  met U en met elkaar kunnen leven.  

Laat ons niet de weg van de minste weerstand kiezen.  

Laat ons niet afglijden naar egoïsme en  

streven naar macht,  

maar laat ons kinderen van U zijn die  

openstaan voor uw liefde en er vervuld van raken  

voor nu en voor en eeuwigheid.  

Amen.   

 
  



Collecteaankondiging  tbv de Mama’s/Papa’s in  

Zuid-Afrika en onze Haagse gemeente 

 

We zingen samen: ‘God tell it on the mountain’ (Lied 

484: allen)  

 

Vredegroet 

 

Slotlied (samen staande) ‘Eer zij God in onze 

dagen…’(Lied 487: allen) 

 

 

 

Uitzending en zegenbede/Gezongen Amen 
 

 

 

 

 
  



Geboorte - Ida Gerhardt 

 

 Gods liefde op aarde neergedaald 

ligt in een stal op stro te slapen. 

De stille herders van de schapen 

zij hebben het alom verhaald. 

 

De ster staat boven Bethlehem. 

De Koningen uit het Oosten vonden 

een kind in windselen gewonden 

en os en ezel zien naar hem. 

 

Hier slaapt, der wereld toevertrouwd, 

die was vóór de aanvang van de tijden, 

het kind waarom Maria schreide, 

waarover elk de handen vouwt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U kunt voor uw bijdrage aan de collecte ook 

onderstaande QR-codes gebruiken: 

 

 

 

 

 

    

 Collecte Diaconie    Collecte gemeente  

 

 

U kunt uw donatie voor het collectedoel ook overmaken 

naar rekening: NL 93 INGB 0000 0063 97  

onder vermelding van: 

- Kinderfonds MAMAS* (Zuid-Afrika) 

- Remonstrantse gemeente 

 

 

Komende diensten (aanvang 10.30 uur):  

 

25 december (eerste kerstdag) – o.l.v.  

ds. Reinhold Philipp met  koor, kinderkring en kerstspel 

 

zondag 29 december – o.l.v. ds. Pieter Hartevelt 

 

 

De Remonstrantse gemeente Den Haag en omstreken 

wenst u inspirerende kerstdagen en een gezegend 2025!   

 
 


