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6 - 27 juni 2024

Agenda
Zondag 9 juni, 10.30 uur, Kerkdienst met voorganger ds. Antje van der Hoek

Zondag 16 juni, 10.30 uur, Kerkdienst met voorganger ds. Madelief Brok

Vrijdag 21 juni, 9.30 uur, Museumbezoek Kunstlocatie Wurth, Den Bosch

Zondag 23 juni, 10.30 uur, Kerkdienst met voorganger ds. Reinhold Philipp, in samenwerking met drs. Birgit
Jaarsma-Mollers

Vakantie Administratie
Miriam van Dam zal met vakantie zijn t/m 21
juni. De administratie zal in de ochtenden
afwisselend bemensd zijn door Betty Renssen
en Wies van den Doll.

Kerkdiensten
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur , en zijn live te volgen of later terug te
kijken via Kerk TV.
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Zondag 9 juni
Voorganger: ds. Antje van der Hoek
Organist: Hans Jacobi

Zondag 16 juni
Voorganger: ds. Madelief Brok
Organist: Hans Jacobi V.

Meer lezen

Zondag 23 juni
Voorganger: ds. Reinhold Philipp, in
samenwerking met drs. Birgit
Jaarsma-Mollers

(Birgit is oud-student aan het remonstrants
seminarium. Zij is orthopedagoog en musicus;
leerstoornissenexpert en onderwijsspecialist.
Tevens is zij cognitief gedragstherapeut i.o en
theoloog i.o.)

Organist: Hans Jacobi

Ons pastoraal team staat voor u klaar
U kunt hen bereiken op:

Ds. Antje van der Hoek
Telefoon: 0252-211204
E-mail: hoekpred.remodenhaag@gmail.com

Antje heeft vakantie van 16 t/m 22 juni
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Ds. Reinhold Philipp
Telefoon: 070-3878732
E-mail: reinholdphilipp@freedom.nl



Collecte tweede kwartaal
Door: de diaconale commissie
In het tweede kwartaal collecteren wij voor een
buitenlands doel: ‘Support Rwanda’.
Support Rwanda is een stichting die onder het
motto “laten we iets doen, want niets doen is geen
optie” in het noordwesten van Rwanda noodhulp
verstrekt aan arme gezinnen en alleenstaande
moeders. Het werk van Support Rwanda is
gestart in de corona-tijd, maar is nadien
voortgezet omdat er in dit afgelegen gebied grote
armoede heerst. Na het uitbreken van de oorlog in
Oekraïne zijn ook hier de kosten van voedsel met
maar liefst 45% gestegen!

De stichting werkt samen met de lokale diaconie
van de Presbyterian Church in Rubengerea. De
coördinatie van de hulp wordt verzorgd door een
team bestaande uit een lokale bewoner, een
diaken en de pastoor. Zij doen dit werk op
vrijwillige basis.

In samenwerking met dit team worden arme
gezinnen, waaronder veel eenouder-gezinnen
waarvan de vader in de genocide is omgekomen,
ondersteund in de basisbehoeften voor
levensonderhoud. Verder ontvangen deze families
hulp om op termijn zelfvoorzienend te zijn. Zoals
hulp bij het aanleggen van een moestuin, de
aanschaf van geiten en kippen en voorzieningen
voor eigen drinkwater. De kinderen van deze
gezinnen worden geholpen met schoolmaterialen
en schoolgeld. Ook ontvangen de gezinnen
incidenteel hulp voor medische kosten.
In het afgelopen jaar is het gebied waar ‘Support
Rwanda’ werkt, getroffen door ernstige
overstromingen en aardverschuivingen, dus dit
jaar wordt er naast de reguliere noodhulp ook hulp
verstrekt op het gebied van het herstel van
woningen en wegen. Deze hulp geschiedt in
samenwerking met Wilde Ganzen.

Voor de betaling van de collecte kunt u ook de QR
code gebruiken.

U kunt uw donatie overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder
vermelding van: Support Rwanda



Zondag 16 juni, 15.00 uur
Viering Hoeksteenkoor 90 jaar

Door: Simon van Proosdij, voorzitter,
en Peter Kelderman

Het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse zal werken
uitvoeren van o.a. D. Besig (Go now in peace),
W.A. Mozart (Ave verum), J.S. Bach (Jesu, meine
Freude; Nun danket alle Gott), F.Schubert (Zum
Sanctus), G.F Händel (Agnus Dei) en (anoniem/J.
Lees): Onze Vader; Otsje Nash; Our Father.

Albert van der Haven zal een orgel-improvisatie
spelen. Het Homuskwartet en Arjan Meidam,
pianist zullen werken van M. Duruflé (Notre père)
en G. Fauré (Cantique de Jean Racine) uitvoeren.

Van Julia Bronkhorst (sopraan) en Pauline
Verkerk (dwarsfluit) komt Caroline Ansink’s: Uitsig
op die kade.

Tenslotte wordt door allen uitgevoerd: Joy to the
World (Anoniem).

Na afloop van het concert zal het kerkbestuur als
cadeau afsluiten met een drankje.

U wordt hierbij uitgenodigd.

Toegang vrij

Locatie: De Hoeksteen, Rozenboomlaan119,
Voorburg

Van het Landelijk Bureau Remonstranten
Door: Peter Kelderman
In deze rubriek wil ik u wijzen op diverse activiteiten in de komende weken, zoals die te vinden zijn op de
website van het Landelijke Bureau Remonstranten; klik hier voor meer informatie

Zondag 9 juni, 10.30 – 11.30 uur

Heelaldienst in Haarlem: poëzie, muziek, kunst
Remonstrantse Kerk Haarlem, Prins Hendrikstraat 2, Haarlem

De muziekdienst van 9 juni staat in het teken van het heelal. Gerrie Meijers zal het stuk Dwarf Planets van
Huib Henrichs (astronoom, componist en fotograaf) uitvoeren op de piano. In deze dienst worden ook
kunstwerken van Vera Bruggeman tentoongesteld en worden gedichten van Gerard Beentjes
voorgedragen. Ds. Sabine du Croo leidt deze dienst. Info: Klik hier

Woensdag 12 en 19 juni, 20.00 – 22.00 uur

Zomercursus ‘De macht van mythen en hoe het verder ging met de mensheid’
Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, Leiden
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Em. hoogleraar interculturele literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden, Mineke Schipper, laat ons
zien hoe verschillende verteltradities met fundamentele menselijke vragen omgaan, namelijk: waar komen
we vandaan (5 juni), hoe ontstonden daarbij mannen en vrouwen (12 juni), en hoe verdwijnt de mensheid
weer? (19 juni). De lezingen kunnen los van elkaar gevolgd worden. Ze zijn vrij toegankelijk, maar een
vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken wordt zeer op prijs gesteld.

Donderdag 13 juni, 19.30 – 21.00 uur

Het ontstaan van het heelal: schepping uit het niets?
Remonstranten Haarlem, Oranjekade 1, Haarlem

Hoe is het heelal ontstaan? Komt het echt vanuit het niets? En hoe kan dat dan? Over deze onderwerpen
gaan we vanavond in gesprek met Peter Kluit, natuurwetenschapper en filosoof. We bespreken hoe uniek
(het leven op) aarde is én we komen erachter wat we allemaal niet weten. Aan de hand van veelzeggend
beeldmateriaal vertelt Peter Kluit meer over het universum – en onze plaats daarbinnen. Peter Kluit is als
onderzoeker verbonden aan het Nikhef en houdt zich bezig met elementaire-deeltjesfysica. Hij doet mee
aan het ATLAS, een experiment op CERN, en was bij de ontdekking van het Higgs-deeltje.

Wees welkom bij dit gesprek over leven en heelal! De toegang is gratis; graag wel even opgeven via
pr.remonstrantenhaarlem@gmail.com.

Zondag 30 juni, 13.30 – 15.30 uur

Landelijke Lieddag ‘Het Vrije Lied’
Geertekerk, Geertekerkhof 23, Utrecht

Onder leiding van Maarten van der Bijl, cantor-organist in de Geertekerk, oefenen en zingen we een
selectie uit de drie bundels van ‘Het Vrije Lied’ die de afgelopen jaren zijn verschenen. Van die uitvoering
wordt een muziekregistratie gemaakt, die later beschikbaar wordt gesteld via YouTube. Kom ook mee
zingen, we kunnen een flink koor gebruiken!

U zou er natuurlijk ook een leuk dagje Utrecht van kunnen maken en ’s ochtends eerst de dienst in de
Geertekerk kunnen volgen. Voor deze dagjesmensen stellen wij een lunch ter beschikking. Wilt u ons via
info@remonstranten.nl laten weten of u aanwezig zult zijn om mee te zingen en of u van de lunch gebruik
wilt maken?



Museumbezoek, vrijdag 21
juni, 9.30 uur naar
Kunstlocatie Würth
Den Bosch
Door: Jacques Zwaan

Horst Antes - Kunstwerken uit de
verzameling Würth
Horst Antes werd in 1936 in Heppenheim,
Duitsland, geboren en was al op jonge leeftijd
befaamd om zijn ‘Kopffüßler’, ‘koppoter’. Dit
kunstfiguur kenmerkt zich door een onevenredig
groot hoofd, met benen en voeten. Het
beeldmotief werd door Antes aan het begin van de
jaren zestig gecreëerd en zou een iconisch figuur
worden dat hem door de jaren heen mateloos
inspireerde en aanzette tot talloze variaties.

In het naoorlogse Europa was Antes een
baanbreker, één van de eerste kunstenaars die op
zoek ging naar nieuwe, speelse mogelijkheden
van de figuratieve schilderkunst. Het gecreëerde
beeldmotief stelde hem in staat om de
complexiteit van de menselijke ervaring, de
vervreemding en isolatie die individuen ervaren in
de moderne samenleving, te verkennen. Het werk
van Antes en zijn baanbrekende rol dragen tot op
de dag van vandaag bij aan de gevestigde en
gewaardeerde positie van de kunstenaar in de
internationale kunstwereld.

De Verzameling Würth bevat 95 kunstwerken van
Horst Antes, die alle belangrijke fasen in de
werkzame periode van de kunstenaar beslaat.

Het vertegenwoordigt een van de bepalende
facetten van de Verzameling Würth en
weerspiegelt de grote bewondering van Reinhold
Würth voor de kunstenaar decennialang.

De kunst van Antes acht ik verwant aan die van
Lucebert. Bij Würth hebben wij al een aantal
malen kunst bekeken. Deze kunstcollectie is te
zien in het museum van het bedrijf te ’s-
Hertogenbosch. Het is mogelijk om een
rondleiding te boeken. Met bus 156 gaan we
vanaf NS station ’s-Hertogenbosch naar het
terrein waar het bedrijf is gevestigd. Niet ver
lopen.

21 juni vertrekken wij rond 09:30 uur van station
Den Haag Centraal. Als u zich aanmeldt
(J.Zwaan25@kpnplanet.nl) ontvangt u t.z.t. de
precieze gegevens.

Redactie: Peter Kelderman, Hans Willems en Miriam van Dam
Remonstranten Den Haag, Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ Den Haag

Website: https://denhaag.remonstranten.nl - E-mail: remondenhaag@hetnet.nl
Facebook: Remonstranten Den Haag

Telefoon: 070-3250779

Over de Remonstranten
Wij vinden dat geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de
mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag
je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles

te geloven.



Lees verder
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