
Remonstranten Den Haag 

 Orde van dienst voor zondag 14 juli 2024,  

aanvang 10.30 uur  

  Voorganger: Ds. Antje van der Hoek, Organist: Hans Jacobi  

Welkom: Gerry Westland, Bijbellezingen: Madeleine Overhoff 

 

- Landschap van de ziel - 

 

Jan Hendrik Weissenbruch – Gezicht op Haarlem (1845/’48) 

 

Voorbereiding 

 

Orgelspel/ Welkom en aansteken van de kaars 

 

Aanroeping en inkeer 

 

We zingen (staande): 'De vreugde voert ons naar dit huis ...  ‘ (Lied 280) 

 



Votum en groet 

 

 

Ons samen-zijn dragen we op aan de Eeuwige, 

die liefde is en grond van ons bestaan, 

die ons stelt in zijn licht en roept tot zijn dienst, 

die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

 

Groet 

Moge Zijn genade en vrede onze harten vervullen 

 

 

Epikleselied: ‘ Kom, Heilge Geest, wij roepen U!’ (Lied 680:4) 

                                                                                          

 

Gebed van inkeer/Inleidende lezing 

 

We zingen ‘Vervul ons met uw Geest, geef adem en kracht aan mensen’  

(368h, 1x voorzanger, 2x gemeente) 

 

Woord en gebed 

 

Bijbellezing: Exodus 13:17-22, Markusevangelie 1:12 en 13 

 

We zingen: ‘Van ver, van oudsher aangereikt’ (Lied 326) 

 

Bijbellezing: twee Merkstenen van Dag Hammarskjöld (zie hieronder) 

 

We zingen: ‘Al wat een mens te kennen zoekt’ (Lied 848) 

 

Overweging 

 

Stilte/Orgelspel    

 

Tijdens de voorbeden zingen we ‘Kyrie, kyrie, kyrie eleison ‘(Lied 367d) Het stil 

gebed wordt beantwoord met: “Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U 

bereiken” (Lied 367f). We besluiten de gebeden met een gezamenlijk 

gezongen Onze Vader ‘Vader, die woont in hemels licht’ (Lied 370). 



 

Bloemengroet, open ruimte voor mededelingen en aankondiging collecte ten bate 

van derde kwartaaldoel.  

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:  

- Aandachtcentrum Den Haag  

- Het werk van de remonstrantse gemeente  

Den Haag en omstreken 

 

Sluiting 

We zingen (staande): ‘Door de wereld gaat een woord’ (Lied 802 ) 

 

Uitzending en zegenbede/ gezongen Amen  

 

 

Van harte welkom bij koffie/thee! 

 

 

 

  



U kunt voor uw bijdrage aan de collecte ook onderstaande QR-codes gebruiken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte Diaconie       Collecte gemeente  

 

 

 

U kunt uw donatie voor het diaconale doel ook overmaken naar  

rekening: NL 93 INGB 0000 0063 97 onder vermelding van:  

Aandachtscentrum 

 

Agenda: 

Woensdag 17 juli, 20.00 uur, 

Zomerlezing door Bram Rutters van der Loeff over Antoni Gaudi 

 

Zondag  21 juli, 10.30 uur, dienst o.l.v. Ds. Reinhold Philipp 

 

Woensdag 24 juli en vrijdag 26 juli, 14.00 uur,  

Zomerlezing ‘Het schone en het ware’  

o.l.v. dr Johan Goud 

 

Zondag 28 juli, 10.30 uur, dienst o.l.v. ds. Johan Goud 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkstenen 

 

 - Zo was het (eerste Merksteen, 1925-1930) 

 

Verder word ik gedreven 

een onbekend land in. 

De grond wordt harder, 

de lucht prikkelender, kouder. 

Aangeraakt door de wind 

vanuit mijn onbekende einder 

trillen de snaren in afwachting. 

 

Aldoor vragend  

zal ik aankomen, 

daar waar het leven wegklinkt - 

een klare zuivere toon 

in de stilte. 

 

- Laatste Merksteen (24/8/1961) 

 

Is het een nieuw land 

in een andere werkelijkheid 

dan die van de dag? 

Of heb ik daar geleefd, 

vóór de dag? 

Ontwaakte, 



een gewone ochtend met grijs lichtpunt 

weerkaatst van de straat, 

ontwaakte - 

uit de donkerblauwe nacht 

boven de boomgrens 

met het schijnsel van de maan 

op de heide 

en de bergkam in schaduw. 

Dacht 

aan andere dromen. 

Dacht 

aan hetzelfde bergland: 

tweemaal was ik op de kammen 

woonde ik bij het binneste meer 

en volgde ik de stroom 

naar de bronnen. 

 

De seizoenen wisselden 

en het licht 

en het weer 

en het uur. 

Maar dit is hetzelfde land. 

En ik begin de kaart te kennen 

en de windstreken. 

 

 

 

 

 

 


