Orde van dienst voor zondag 23 juni 2024
in de remonstrantse kerk te Den Haag

Het wonder van weten wie je bent

Voorgangers: ds. Reinhold Philipp en drs. Birgit Jaarsma
Organist: Hans Jacobi

Orgelspel

Welkom en aansteken van de paaskaars door Wim Uittenbogaard

Zingen (staand): Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (lied 275)
Bemoediging en groet

Zingen (staand): Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft (lied 221, 3)

Inkeer: Gedicht De ander (Birgit Jaarsma)

De ander

Dat ik iemand voor de ander mag zijn
wanneer ik de moed verlies om mijzelf te zijn

Dat ik me gedragen weet door de Onuitspreekbare
wanneer ik twijfel over mijn bestaan

Dat ik hoorbaar licht mag voelen wanneer donkere stemmen
mij doen geloven dat ik ben zoals ze zeggen

Dat ik een ander mag zijn voor iemand
wanneer diegene de moed verliest zichzelf te zijn

Dat ik de Onuitspreekbare die mij draagt
mag leren kennen in de ander die twijfelt over zijn bestaan

Dat wij in de oorverdovende stilte
hoorbaar het Licht kunnen laten voelen
die donkere stemmen tot zwijgen brengt
die angstige gedachten bedaart

die harten verlangend naar rust kalmeert
en die in de onstane leegte

jouw naam noemt



Gebed

Zingen: Als wij weer het brood gaan breken (lied 387, 1.2.4.5)

Schriftlezing: Markus 6:32-44 (uit: de Naardense Bijbelvertaling)

Zingen: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel (lied 388)

Overdenking

Stilte en orgelspel

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader (uit: 4 New Zeeland Prayer Book 1988)

Eeuwige Geest, Schepper van de aarde, Drager van pijn,

Gever van leven, Bron van alles wat is en zal zijn.

Vader en Moeder van ons allen, liefhebbende God, in wie de hemel is.
Laat de heiliging van uw naam weerklinken door het heelal.

Laat de weg van uw gerechtigheid worden begaan

door de volkeren van deze wereld.

Laat uw hemelse wil worden gedaan door al wat geschapen is.

Laat uw rijk van vrede en vrijheid onze hoop ondersteunen

en laat het komen op aarde.

Voed ons met het brood dat we vandaag nodig hebben.

Vergeef ons als we wonden oplopen aan elkaar.

Sterk ons in de tijd van verleiding en verzoeking.

Bewaar ons voor beproevingen die niet te verdragen zijn.

Bevrijd ons uit de greep van alles wat kwaad is.

Want Gij regeert in de glorie van uw kracht, die liefde is; nu en voor altijd. Amen.

Mensen aan wie we denken en afkondigingen
Zingen (staand): Zomaar een dak (lied 276)

Zegen (gezongen Amen)

Zingen (staand): Vervuld van uw zegen (lied 425)

Orgelspel



De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:
- Support Rwanda
- Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag en omstreken

U kunt voor uw bijdrage aan de collecte ook onderstaande QR-codes gebruiken:

Collecte Diaconie Collecte gemeente
U kunt uw donatie voor het collectedoel ook overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97

onder vermelding van: Support Rwanda of Remonstrantse gemeente
De eerstvolgende kerkdiensten:

Zondag 30 juni om 10.30 uur: Kerkdienst o.l.v. ds. Antje van der Hoek

Zondag 7 juli om 10.30 uur: Kerkdienst o.1.v. ds. Reinhold Philipp;
met doop van Lucas Antoni Alserda



