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Nieuwsbrief-Plus Remonstranten Den Haag e.o.
26 oktober - 9 november 2023

Agenda
Vr 27 okt 13.30 uur Bezoek Kunstmuseum, Den Haag, o.l.v. Jacques Zwaan

Zo 29 okt 10.30 uur Kerkdienst met voorganger ds. Jan van Aller

Za 4 nov 15.00 uur Filmcafé o.l.v. Reinhold Philipp: ‘Alleen thuis met een dienstwapen’

Zo 5 nov 10.30 uur Kerkdienst met voorgangers ds. Antje van der Hoek en
ds. Reinhold Philipp: ‘Herdenking overledenen’

Di 7 nov 14.00 uur Lezing dr. Johan Goud; thema: ‘Troost'

Di 7 nov 14.30 uur Wijkbijeenkomst Voorburg-Leidschendam o.l.v. ds. Antje van der Hoek

Do 9 nov 14.00 uur Meditatiekring o.l.v. Reinhold Philipp

https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=Wzc2LDAsMCwwLDU3LDFd


Van de Redactie
Door: Peter Kelderman
Vindt u ook niet, dat het jaar zo snel voorbij gaat?
We zitten nu al midden in de herfst, en a.s.
zondag moet de klok één uur achteruit i.v.m. de
wintertijd. Hopelijk biedt deze Nieuwsbrief-Plus u
enige aangename, ‘warme’ leesmomenten.

Betty Renssen doet, vanuit de kerkenraad,
verslag van de voorbereidingen voor de komende
Algemene Vergadering op 19 november. Bij de
kerkdienst van 29 oktober mogen we
gastpredikant ds. Jan van Aller verwelkomen.
Onze eigen predikanten ds. Antje van der Hoek
en ds. Reinhold Philipp zullen voorgaan bij de,
altijd indrukwekkende, herdenkingsdienst voor de
overledenen, op 5 november. Antje plaatst in haar
mooie Overdenking deze dienst in een Bijbels
kader.

De vaste rubrieken ‘Pastoraal team‘ en
‘Collectedoel’ worden gevolgd door een overzicht
door Ninon Vercoutre, van de opbrengsten van de
kwartaalcollectes in 2023. Iets verderop kondigt
de Diaconale Commissie de jaarlijkse
Adventsmiddag aan, deze keer een
‘adventslunch’ op 15 december.

U kunt de komende twee weken ook weer veel
andere activiteiten vanuit de kerk verwachten. Zo
is er een bezoek, o.l.v. Jacques Zwaan, aan het
Kunstmuseum Den Haag, en vindt de eerste van
vier Winterlezingen door dr. Johan Goud plaats,
met het jaarthema ‘Troost’.

Reinhold Philipp mag ons verwelkomen bij zijn
Filmcafé, en leidt ook de Meditatiekring.

De wijkbijeenkomst Voorburg-Leidschendam
wordt gehouden in de Hoeksteen, Voorburg.

Deze Nieuwsbrief-Plus bevat ook een aantal
bekende en één nieuwe rubriek. De laatste betreft
‘50/75/100 jaar geleden’, door Hans Willems,
waarin hij terugblikt op de rijke remonstrantse
historie.

Jacques Zwaan geeft een overzicht van nieuwe
aanwinsten voor de bibliotheek. Van mijzelf de
rubriek: ‘Van het Landelijk Bureau’, en, samen
met Miriam van Dam, ‘Lieve meneer God’.

Zoals altijd besluiten we de Nieuwsbrief-Plus met
de rubrieken ‘Personalia’ en ‘Kanselbloemen en
kaarten’.

Graag ontvangen we uw bijdrage voor de
volgende Nieuwsbrief-Plus vóór zaterdag 18
november a.s.

N.B. de laatste twee Nieuwsbrieven van dit jaar
zullen beide een ‘Plus’-editie van drie weken
zijn, resp. van 23/11 tot 14/12, en van 14/12-
4/1/2024 (kerstnummer).



Uit de kerkenraad
Door: Betty Renssen
De stukken voor de Algemene Vergadering op
zondag 19 november zijn vorige week op de post
gegaan en zullen hopelijk deze week bij u in de
bus vallen. Mocht u meer informatie willen
ontvangen, dan kunt u dit opvragen bij Miriam.

In de muziekcursus afgelopen zaterdag en in de
zondagsdienst hoorden we prachtige muziek van
de 150 jaar geleden in Beieren geboren
componist Max Reger.

Denkt u eraan dat komend weekend de wintertijd
ingaat: de klok gaat zaterdagnacht 1 uur terug.

Op zondag 5 november herdenken we de vele
leden en vrienden die het afgelopen jaar
overleden zijn, een verdrietige maar ook mooie
gelegenheid om een kaarsje te branden.

Hans Jacobi en Rachel Adriaanse maken alweer
plannen voor ons ad hoc Kerstkoor, reuze fijn.

Kerkdiensten
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur. Ze zijn live te volgen, of later terug te
kijken via Kerk TV.

Zondag 29 oktober
Voorganger ds. Jan van Aller
Organist: Hans Jacobi

Thema dienst: 'Een bijsluiter bij de bijbel'

Even voorstellen: Jan van Aller, geestelijk
verzorger politie Amsterdam

Geboren en opgegroeid in Waalre als protestant
in een overwegend katholieke omgeving: de
oecumenische inslag zat er al vroeg in – en is
nooit verdwenen.

In Leiden studeerde ik theologie, met de nadruk
op de exegese van het Nieuwe Testament en in
bredere zin, de omgang met taal: zowel de taal
van de bronnen, als de taal ( levensverhalen) van
mensen. Ook die fascinatie is net zo sterk als
toen.

De kerkdienst is live, of terug te kijken via Kerk
TV.

Meer lezen

https://denhaag.remonstranten.nl/online-diensten/
https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzMiLCIxM2UzNGEzYTM2OGM4NGMwYmUxZmIwNzg2N2U3MWM2OSIsIjE0IiwiODcxYzhjN2M0MDMxIixmYWxzZV0
https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzMiLCIxM2UzNGEzYTM2OGM4NGMwYmUxZmIwNzg2N2U3MWM2OSIsIjE0IiwiODcxYzhjN2M0MDMxIixmYWxzZV0
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/kerkdienst-o-l-v-ds-jan-aller/


Zondag 5 november
Bijzondere kerkdienst: Herdenking
overledenen.

Voorgangers: ds. Antje van der Hoek
en ds. Reinhold Philipp
Organist: Hans Jacobi

We gedenken de overledenen uit onze kring, hun
namen worden genoemd en voor ieder van hen
wordt een lichtje ontstoken.

Ook krijgen alle aanwezigen de gelegenheid zélf
een lichtje aan te steken voor een overledene aan
wie zij denken.

De dienst zal ook dit jaar met zang worden
opgeluisterd door ons gemeentelid Frederiek
Muller.

Familieleden van overledenen krijgen een
persoonlijke uitnodiging voor deze dienst.

Meer lezen

Ons pastoraal team staat voor u klaar
U kunt hen bereiken op:

Ds. Antje van der Hoek
Telefoon: 0252-211204
E-mail: hoekpred.remodenhaag@gmail.com

Ds. Reinhold Philipp
Telefoon: 070-3878732
E-mail: reinholdphilipp@freedom.nl

https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/bijzondere-kerkdienst-2/
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/bijzondere-kerkdienst-2/
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/bijzondere-kerkdienst-2/


Collecte vierde kwartaal
Door: de diaconale commissie

In het vierde kwartaal van 2023 collecteren we
voor Musicians Without Borders
(www.musicianswithoutborders.org).

Onder het motto ‘oorlog verdeelt, muziek
verbindt’, organiseert deze stichting al meer dan
20 jaar muziekprojecten voor kinderen en
jongeren in diverse (post)conflictlanden, met het
doel om verdeeldheid tussen bevolkingsgroepen
te verminderen, vreedzame samenleving en
samenwerking te bevorderen, kinderen en
jongeren weerbaarder te maken en door oorlog
veroorzaakte wonden te helen.

Tegenwoordig is de groep actief in Midden-
Amerika (El Salvador), Oost-Afrika (Rwanda),
Europa (onder meer Kosovo, Bosnië en
Herzegovina, Noord-Macedonië en Noord-Ierland)
en het Midden-Oosten (Palestina en Jordanië). In
tijden van oorlog en verdeeldheid is het werk van
Musicians Without Borders belangrijker dan ooit.

In tijden van oorlog en verdeeldheid is het werk
van Musicians Without Borders belangrijker dan
ooit.

Graag vragen wij daarom uw gulle gaven voor
dit prachtige doel.

Voor de betaling van de collecte kunt u ook de QR
code gebruiken.

U kunt uw donatie overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder
vermelding van: Musicians Without Borders.



Collecte-opbrengsten 2023
Door: Ninon Vercoutre

Omdat ik sinds kort deel uitmaak van de
collectecommissie, zal ik proberen om regelmatig
de opbrengsten van de vier jaarlijkse collecten
aan u mede te delen.

De collecte van het eerste kwartaal voor de
Voedselbank heeft een bedrag opgebracht
van € 2.590,81.

De collecte van het tweede kwartaal voor
de Participatiekeuken heeft een bedrag
opgebracht van € 1.976,65.

De collecte van het derde kwartaal voor
House Martin heeft (onder voorbehoud)
een bedrag opgebracht van € 1.800,.

Voor 2024 zijn de vier jaarlijkse collecten reeds
bekend te weten:

Eerste kwartaal: Weekendje Weg

Tweede kwartaal: Support Rwanda

Derde kwartaal: Het Aandachtscentrum

Vierde kwartaal: Community Peacemakers
Team.

Ieder kwartaal zult u uitgebreider over deze
nieuwe collecten worden geïnformeerd.



Memento mori – Carpe diem
Door: ds. Antje van der Hoek
‘U doet de sterveling terugkeren tot stof
en zegt: “Keer terug, mensenkind.”
Duizend jaar zijn in uw ogen
Als de dag van gisteren, die voorbij is,
niet meer dan een wake in de nacht’” (Ps 90:3-4).

Deze oude Bijbelse woorden vertellen over ons
leven en hoe dat voorbij vliegt. We zijn
vergankelijk, als gras dat ’s ochtends opkomt en ’s
avonds al weer verwelkt en verdort.
Eendagsvliegen zijn we, niet meer dan stof dat
weer tot stof terugkeert. Sommigen leven zeventig
jaar, anderen, die heel vitaal zijn, tachtig jaar.
Maar dat alles is niets in de ogen van God. Zelfs
duizend jaar is niets in zijn ogen. Zelfs dát is in
Gods beleving slechts een oogwenk. In het licht
van de eeuwigheid, zegt deze psalm, stellen we
niet veel voor. Temidden van al die generaties
mensen zijn we maar één enkel schakeltje. Ik
weet niet hoe het u vergaat bij het horen of lezen
van deze woorden, maar ik word er, op z’n minst,
wat melancholiek van.

Valt er bovendien niet meer te zeggen? Hoe
anders is, bijvoorbeeld, de toon in het Johannes-
evangelie. Daar gaat het ook met regelmaat over
eeuwigheid, maar dan in positieve zin. ‘Ik geef
hen’, zegt Jezus daar over zijn volgelingen
‘eeuwig leven’. ‘Ze zullen nooit verloren gaan;
niemand zal ze uit mijn hand roven’ (Joh. 10: 28).
Het is Jezus’ antwoord aan de Joodse
omstanders, die wel eens willen weten wat voor
vlees ze in de kuip hebben. In die polemische
situatie grijpt Jezus terug op de parabel die hij
eerder heeft verteld. Waarin hij aangeeft wie hij nu
eigenlijk is: de goede herder, die een innige relatie
heeft met zijn schapen, de leerlingen. Een relatie
waarvoor Jezus zich, desnoods met zijn leven, zal
inzetten. Om hen ‘eeuwig leven’ te schenken.

Begin november staan we stil bij diegenen die we,
uit de kring van onze gemeente, in het afgelopen
jaar hebben verloren. Tijdens de
herdenkingsdienst ontsteken we voor ieder van
hen een licht. We vragen God om hen in zijn
armen te sluiten en spreken de hoop uit dat de
nabestaanden hun herinneringen aan hen zullen

Zoals in het gedicht ‘De gestorvene’ van Ida
Gerhardt: ‘Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren, kon uit
de dood ik die éne doen keren. Zeven maal, om
met z’n tweeën te staan’.

Terug naar de psalm, die te lezen is als een
memento mori. Als een spiegel, waarin we onze
eindigheid zien. Maar dat is niet het enige. Aan
het einde van de psalm vindt een omslag plaats:
een bede om Gods ontferming. Zo roept het
memento mori z’n tegendeel op: het verlangen
naar vervulde, vreugdevolle dagen. Kortom:
Carpe diem! Zo bezien is ook het contrast met de
passage uit Johannes wellicht minder groot dan
gedacht. Daar gaat het immers ook, niet zozeer
om eeuwigdurend leven, maar om leven met
‘eeuwigheidskwaliteit’. Een leven waarin Jezus’
creatieve, herscheppende macht doorwerkt, zelfs
over de grens van de dood heen.

Zo is het ook gegaan na Jezus’ smadelijke dood
aan het kruis. Zijn leerlingen konden hem niet
‘terugtoveren’. Al waren zij ‘zeven keer om de
zeeën gegaan’, het zou niet hebben geholpen.
Zij konden slechts ‘wenen om hun verloren ik’,
zoals de theoloog Arthur Polspoel dat poëtisch
heeft uitgedrukt in een boek over rouwen en
verlies. Zozeer immers was hun bestaan met dat
van hem verweven en door hem geïnspireerd.
Tóch was dat niet alles: Johannes vertelt aan het
einde van zijn evangelie ook van Maria
Magdalena. Dwars door haar tranen heen, werd
ze hem gewaar. Jezus’ liefde, moet zij hebben
beseft, bleek sterker dan de dood, bleek een
duurzame Bron om uit te putten. Kan het ons ook
zo vergaan met diegenen die wij onverhoopt aan
de dood verliezen? Dat de herinneringen aan hen,
door onze tranen heen, geleidelijk aan tóch een
bron worden om uit te putten? Een reservoir van



nabestaanden hun herinneringen aan hen zullen
blijven koesteren. We beseffen dat er voor de
nabestaanden, met het overlijden van hun
dierbare, ook iets van hénzelf verloren is gegaan.
Dat ze een stuk van zichzelf zijn kwijtgeraakt, een
groter of kleiner deel van hun eigen identiteit. Het
kan soms een schrijnend verlangen oproepen om
de scheiding alsnog ongedaan te maken.

b o o de o u t te putte e ese o a
liefde en kracht, dat helpt onze dagen
‘te plukken’ ?

Ik wens het ons van harte toe.

ADVENTSMIDDAG
15 december 2023
Door: de Diaconale Commissie
Met de donkere dagen voor Kerst wil de
Diaconale Commissie u allen uitnodigen voor
onze jaarlijkse Adventsmiddag op vrijdag 15
december.

In tegenstelling tot vorig jaar hebben wij dit jaar
voor u een lunch verzorgd.

De deuren van de kerk gaan om 11.30 uur open
waarna u in de kerkzaal met een kopje koffie of
thee wordt ontvangen. Rond 12.00 uur zal in de
sfeervol aangeklede kerkzaal het programma
beginnen met o.a. het samen zingen, het luisteren
naar een kerstverhaal en de overdenking, en
samen een hapje eten. Het einde van deze
Adventsmiddag zal zijn rond 14.30 uur.

Gedurende de lunch zult u worden voorzien van
luxe broodjes, een wijntje of een glaasje frisdrank,
net zoals u vorig jaar gewend was.

De kosten voor deze middag bedragen € 5,00
welke u bij binnenkomst dient te voldoen.

U kunt zich opgeven door middel van een
intekenlijst die vanaf 6 november in de gang van
de kerk wordt opgehangen, of telefonisch bij de
administratie van de kerk, 070-3250779.

Zondag 3 december sluit de mogelijkheid om zich
nog op te geven voor deze Adventslunch.

De Diaconale Commissie wenst u een sfeervolle
middag toe.



Vrijdag 27 oktober, 13.30 uur
Museumbezoek – Kunstmuseum,
Den Haag

Door: Jacques Zwaan
Het nieuwe seizoen is weer volop aan de gang.

Op deze dag staat een bezoek aan het
Kunstmuseum Den Haag op het programma.

Er zijn momenteel een aantal interessante
exposities te zien:

‘Royals & Rebels, British Fashion’. Een
duik in de geschiedenis van de Britse
mode inclusief een eerbetoon aan Vivienne
Westwood.

‘Hilma af Klint & Piet Mondriaan,
levensvormen’. Hilma af Klint is een
Zweedse kunstenaar, die voor het eerst
buiten Europa in het Haagse is te zien. Af
Klint wordt betiteld als een van de
kunstenaars naast Mondriaan, Kandinsky
e.a., en wordt alom geprezen.

‘Voorbij de grenzen, kunst uit de jaren
zestig’. Als er iets is dat de jaren zestig
kenmerkt, dan is het wel het verleggen van
grenzen. Het is de tijd waarin de wereld
door de globalisering in rap tempo kleiner
wordt.

‘Heringa/Van Kalsbeek, Springvloed’. Dit
duo werkt al 25 jaren samen. Hun
sculpturen dragen een grote mate van
spektakel in zich en altijd is daar de
suggestie van beweging.

Voor ieder dus wat wils. Komt het zien.

Verzamelen in de Tuinzaal van het Museum om
13:30 uur.



Zaterdag 4 november,
15.00 uur
Filmcafé met Reinhold Philipp
Samen film kijken en vervolgens met elkaar delen
wat we hebben gezien en wat ons raakte. Film:
'Alleen thuis met een dienstwapen' , een
film/documentaire van Hester Overmars (2023)

De avontuurlijke Peter Paul werkte zich bij de
politie vanaf eind jaren ‘90 op tot specialist bij de
Dienst Speciale Recherche Toepassingen
(DSRT), beter bekend als de ‘sectie stiekem’. Als
undercoveragent bevond hij zich tussen
Nederlands beruchtste criminelen en plaatste hij
afluisterapparatuur in auto’s, huizen en
appartementen.

Na afloop is er nog een bespreking onder het
genot van een hapje en drankje.

Deelname: €7,50,-

Opgave gewenst via 070-3250779, e-mail:
remondenhaag@hetnet.nl, of op de flip-over in
de kerkhal.

Meer lezen

mailto:remondenhaag@hetnet.nl
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/film-en-gesprek-10/


Dinsdag 7 november,
14.00 uur
Winterlezing over het jaarthema:
Troost

Door: dr. Johan Goud
Dit is de eerste van vier dinsdagmiddaglezingen in
november, waarin Johan Gouds recente boek:
Een brief die niet meer dicht kan, een grote rol
speelt. Deze middag is het onderwerp: Troost en
hoop.

Citaat uit het boek: ‘Als we elkaar proberen te
troosten gaan we op zoek naar een begin van
zekerheid. Niet een zekerheid, die door een min
of meer sluitend betoog verantwoord kan worden,
maar een innerlijk overtuigd zijn, dat durft te
hopen. Te hopen op een rust die onrustbarende
feiten niet ontkent, maar evengoed rust is – zoals
schoonheid ons het gevoel kan geven dat we in
de wereld passen.’

Deelname voor leden, vrienden en overige
belangstellenden: € 5,- /per keer.

Opgave gewenst, tel 070 3250779, of
remondenhaag@hetnet.nl.

Foto: Paul Klee, Zeilschepen, 1927: ‘de apostel ‘
Paulus Klee / tekent de schepen op de zee /
boven hun eigen zwaarte uit’ (J.W.Schulte
Nordholt)

De andere data zijn:

14 november - Zekerheid en uitdaging (hoop en
liefde)

21 november - Raadsels en het raadselwoord
God

28 november - Vergeven en vrij zijn

Meer lezen

mailto:remondenhaag@hetnet.nl
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/winterlezingen/
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/winterlezingen/
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/winterlezingen/


Dinsdag 7 november,
14.30 uur
Wijkbijeenkomst Voorburg-
Leidschendam
Thema: Langs een oude meetlat

Vrijzinnigen houden niet zo van het woord ‘zonde’.
Uitgaande van hun doorgaans optimistische
mensbeeld, hebben zij het liever over een
misstap.

Toch zijn de begrippen als zonde en deugd wél
van belang om vanuit een religieus perspectief op
je eigen gedrag te leren reflecteren. Immers,
verleidingen, ondeugden: iedereen (her)kent ze.

Je hebt bijvoorbeeld de neiging te veel spullen te
verzamelen, te veel te eten of drinken, schiet
soms plotseling uit je slof, hebt soms last van
beschamende afgunst op wat een ander heeft of
kan etc. In de vierde eeuw stelde woestijnvader
Evragrius van Pontus daarom een lijst samen.

Van acht ‘kwade ideeën’. Om inzicht te verkrijgen
in de verleidingen die een monnik konden
overvallen en tot zonde verleiden. Twee eeuwen
later perkte paus Gregorius dit lijstje tot zeven
hoofdzonden in. Naar het Bijbel getal van
volledigheid. Zo werd het een ‘top zeven’.

In deze bijeenkomst houdt ds. Antje van der
Hoek een inleiding over dit thema, mede
geïnspireerd door het boek van psychiater Esther
van Fenema: ‘Het verlaten individu, waarom
voelen we ons zo leeg?’ (2022)

U bent van harte welkom!

Meer lezen

Donderdag 9 november, 14.00
uur
Meditatiekring o.l.v.
ds. Reinhold Philipp
De tijd even stil willen zetten? Een time-out?

'De kracht van het verbonden zijn in stilte'. Bij een
groepsmeditatie is in stilte elkaars nabijheid
voelbaar.

Deelname vrij.

Meer lezen

https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/wijkbijeenkomst-voorburg-leidschendam-2/
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/wijkbijeenkomst-voorburg-leidschendam-2/
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/wijkbijeenkomst-voorburg-leidschendam-2/
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/meditatiekring-44/
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/meditatiekring-44/
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/meditatiekring-44/


Van het Landelijk Bureau Remonstranten
Door: Peter Kelderman
In deze rubriek besteden we aandacht aan interessante berichten vanuit het Landelijk Bureau
Remonstranten, Utrecht.

Erik Jan Tillema - Lezing ‘Scheppingsverhalen uit de hele wereld’

Maandag 30 oktober, 20:00 – 22:00 uur
Adventskerk, Julianalaan 2, Zoetermeer
Hoe is de wereld eigenlijk ontstaan? Vroeger hadden de mensen geen idee en daarom vertelden ze elkaar
verhalen: over machtige goden die alles konden scheppen, of juist over goden die al die nieuwe creaties
maar niets vonden en alles wilden verwoesten. En dan heb je ook nog de goden die helemaal niks van plan
waren maar de wereld per ongeluk maakten. Godsdienstwetenschapper Erik Jan Tillema (1983,
beleidssecretaris VVP Nederland) verdiepte zich in verschillende scheppingsverhalen uit de hele wereld,
beschreven in zijn boek: ‘Waarom de wereld geen zooitje is’. Ook maakte hij een theatervoorstelling over
het onderwerp.
Deelname: €7,50,- voor niet-leden en €5,00,- voor leden; incl. consumpties
Meer lezen klik hier

Ds. Tjaard Barnard - Oriëntatiecursus 3: Van Arminianen toen naar de
Remonstranten nu
Dinsdag 31 oktober, 20:00 – 22:00 uur
Arminiuskerk, Museumpark 3, Rotterdam
Voor nieuwkomers en oudgedienden organiseren de predikanten jaarlijks een cursus waarin verteld wordt
waar het remonstrantisme voor staat. Allerlei elementen passeren de revue: van een vrijzinnige kijk op de
Bijbel, via de remonstrantse geschiedenis, de specifieke invulling van de beginselverklaring en belijdenis,
tot de maatschappelijke betrokkenheid. In dit alles is eigen invulling en het eigen levensverhaal van groot
belang. U bent allen welkom; aanmelding bij kerkkantoor: administratie@remonstrantenrotterdam.nl
Meer lezen klik hier

Marjan van Hal - Cursus Mystici | Thomas Merton
Woensdag 1 november, 14:00 – 15:30 uur
Old Fellowshuis, Emmakade 48, Leeuwarden

https://www.remonstranten.nl/agenda/41092/
https://www.remonstranten.nl/agenda/orientatiecursus-3-van-arminianen-toen-naar-de-remonstranten-nu-met-ds-tjaard-barnard/


Uit ervaring weten: mystiek heeft een directe relatie met de persoon, die iets ervaart dat voor hem of haar
essentieel is en het alledaagse overstijgt. De mensen die dat overkomt, en hun ervaringen, zijn allemaal
verschillend.Als ze er iets over vertellen, gebeurt dat gewoonlijk in een taal en beelden die ze ontlenen aan
de religieuze traditie waarin ze leven. Voorop staat voor hen echter de levende ervaring, niet de leer. Die
ervaring zal voor hen ook gevolgen hebben voor de manier van ‘in het leven staan’. Dat hoort ook bij de
mystiek.
Op 15 en 29 december volgen nog twee cursussen.
Deelname: €5,- per bijeenkomst; opgave: leeuwardenremonstranten@gmail.com.
Meer lezen klik hier.

50/75/100 jaar geleden
Door: Hans Willems
Samenwerking in Kerkbalans
In deze nieuwe rubriek kijken we af en toe terug
op memorabele momenten uit de rijke
remonstrantse historie. Om te beginnen de start
van ‘Kerkbalans’ vijftig jaar geleden. Zes kerken
besloten toen om voortaan gezamenlijk een
jaarlijkse actie te houden onder hun leden voor
een hogere vaste financiële bijdrage. Het
Nederlands Dagblad schreef daarover op 13
januari 1973:

‘De financiële problemen van de kerken worden
steeds groter. Het kerkbezoek loopt terug en
daarmee de opbrengst van de collectes, de
stijging van de vaste bijdragen houdt niet of
nauwelijks de inflatie bij en het ziet ernaar uit dat
de - toch al bescheiden - uitkeringen die de staat
nu nog aan enkele kerken toekent-, zullen worden
afgekocht.

De deelnemende kerken zijn de Rooms-
Katholieke Kerk, de Nederlandse Hervormde
Kerk, de synodaal Gereformeerde Kerken, de
Evangelisch-Lutherse Kerk, de Oud-Katholieke
Kerk en de Remonstrantse Broederschap. (..)

Mr. G. E. van Walsum, oud-burgemeester van
Rotterdam, zei in Utrecht op een persconferentie
van de Interkerkelijke commissie Geldwerving, dat
de nieuwe aanpak, de persoonlijke benadering en
het betrekken van de mensen bij het financiële
wel en wee van hun kerk, ook een opbloei van het
kerkelijke leven in de hand kan werken.’

https://www.remonstranten.nl/agenda/cursus-mystici-thomas-merton/


Lieve meneer God
Door: Miriam van Dam en Peter Kelderman

In deze nieuwe rubriek zullen we in de komende
Nieuwsbrieven-Plus een kostelijke verzameling
kinderbriefjes met vragen, wensen, klachten voor
God plaatsen.

We ontlenen deze briefjes aan het boekje
'Children's letters to God', samengesteld door
Stuart Hample en Eric Marshall. De illustraties zijn
van Tom Bloom. De Nederlandse vertaling: 'Lieve
meneer God' is uitgegeven door Unieboek bv/van
Holkema & Warendorf, Houten. Zesde druk 2000.



Bibliotheca Remonstrantica
Door: Jacques Zwaan

Nieuwe aanwinsten Bibliotheek

Een oase in de woestijn. Bundel ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Nieuwe Rem te
Amsterdam. Sinds 1998 bekend als Vrijburg.

Wat echt belangrijk is ZINGEVING VOOR ALLEDAG, Karen Wassink. Dit boek hebben we cadeau
gekregen van Jet van Essen

Personalia
Nieuwe vriend:
Mevrouw Lisa van der Wal- Nuij.

We heten haar van harte welkom in onze
gemeente.

Kanselbloemen en kaarten
Als u het belangrijk vindt, dat iemand
kanselbloemen of een kaart van de gemeente
ontvangt, bijv. bij ziekte of voor een andere
ondersteuning of medeleven, dan kunt u mij dit
laten weten.

Ook bij vreugdevolle gebeurtenissen zoals een
jubileum of het bereiken van een zeer hoge
leeftijd, kan een bloemengroet of een kaart van de
gemeente waardevol zijn.

Neem dan contact op met Micheline Meijer
via e-mail: mcmeijerwagter@ziggo.nl,
of telefonisch: 06-24979338.
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Over de Remonstranten



Wij vinden dat geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de
mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag
je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles

te geloven.

Lees verder
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