
 
 

 

 

Orde van dienst voor zondag 22 oktober 2023 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 
 

 
 

Morgenglans der eeuwigheid 
 

Voorganger: ds. Reinhold Philipp 

Organist: Hans Jacobi 

Zang: Frederiek Muller 

 

Orgelspel 

 

Welkom en aansteken van de paaskaars door Ginny Krijgsman 

Zingen (staand): ‘Op, waak op!’, zo klinkt het luide (lied 749, 1.3) 

Bemoediging en groet 

 

Zingen (staand, op de wijze van psalm 134):  

 

Tot U, Heer, is ons hart gericht. 

Hier zijn wij, open voor uw licht.  

Gij geeft ons kracht tot stilt’ en strijd.  

Kom tot ons, Eeuwige, in de tijd. Amen 

 

Gebed 

http://www.remonstranten.org


Solozang: Dein Wille, Herr, geschehe! 

lied 4 uit: 12 Geistliche Lieder opus 137 van Max Reger  

tekst: Joseph Karl Benedikt, Freiherr von Eichendorff  

 

Dein Wille, Herr, geschehe!  

Verdunkelt schweigt das Land,  

im Zug der Wetter sehe  

ich schauernd deine Hand. 

 

O mit uns Sündern gehe  

erbarmend ins Gericht!  

Ich beug im tiefsten Wehe  

zum Staub mein Angesicht. 

Dein Wille, Herr, geschehe! 

 

Schriftlezing:  Psalm 18  Met mijn God overwin ik muren 

 

Zingen: Wie in de schaduw Gods mag wonen (lied 91a) 

 

Schriftlezing:  Exodus 3:1-6  De brandende struik  

 
Orgelspel: Koraalbewerking van Max Reger  

Morgenglanz der Ewigkeit op. 79b nr. 4 voor orgel  

 

Zingen: Morgenglans der eeuwigheid (lied 213) 

 

Overdenking 

 

Stilte en orgelspel: Canzone (nr. 3 uit Monologe op. 63) van Max Reger 

 

Voorbeden en Onze Vader  

 

Solozang: Am Abend, lied 4 uit: 12 Geistliche Lieder opus 137 van Max Reger; 

tekstdichter: onbekend 
 

Mit meinem Gott geh ich zur Ruh  

und tu in Fried mein’ Augen zu,  

denn Gott ins Himmels Throne  

über mich wacht  

bei Tag und Nacht  

auf dass ich sicher wohne. 

 

 



Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ,  

der du allein mein Helfer bist:  

Lass kein Leid widerfahren,  

durch deinen Schutz  

vors Teufels Trutz  

dein Engel mich bewahren. 

 

Befiehl den starken Helden dein,  

dass sie stets um und bei uns sein,  

all’s Übel von uns wenden.  

Gott heil’ger Geist  

dein Hilf uns leist  

an unserm letzten Ende. 

 

 

Mensen aan wie we denken en afkondigingen 

 

Zingen (staand): Grote God, wij loven U! (lied 413) 

 

Uitzending en Zegen (gezongen Amen) 

 
 

Orgelspel  

 

 

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:  

- Musicians Without Borders 

- Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag en omstreken 

 

* Musicians Without Borders: Muziek geeft kracht en creëert verbinding. 

Musici Zonder Grenzen begon als een groep maatschappelijk geëngageerde 

muzikanten in Nederland, die muziekoptredens, workshops en instrumenten 

naar vluchtelingenkampen brachten. Tegenwoordig brengen ze in samenwerking 

met lokale muzikanten en organisaties wereldwijd muziek naar mensen en 

plaatsen die getroffen zijn door oorlog, gewapende conflicten en ontheemding.  

 

 



U kunt ook met onderstaande QR-code uw bijdrage voor de collecte overmaken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt uw donatie voor het diaconale doel ook overmaken  

naar rekening: NL 93 INGB 0000 0063 97 onder vermelding van:  

Musici Zonder Grenzen 

 

 

De eerstvolgende kerkdiensten en activiteiten:  

 

Zondag 29 oktober om 10.30 uur: Kerkdienst o.l.v. ds. Jan van Aller  

 

Zaterdag 4 november om 15.00 uur: Filmcafé 

Alleen thuis met een dienstwapen, een documentaire van Hester Overmars 

 

Zondag 5 november om 10.30 uur: Kerkdienst (gedenken overledenen)  

o.l.v. ds. Antje van der Hoek en ds. Reinhold Philipp,  

met solozang door Frederiek Muller 
 

Dinsdag 7 november  

om 14.00 uur: Winterlezing Troost en hoop door prof. Johan Goud 

om 14.30 uur: Wijkbijeenkomst Langs een oude meetlat  

o.l.v. ds. Antje van der Hoek, in de Hoeksteenkerk in Voorburg 

 

 
 


