
 

Orde van dienst  

voor zondag 15 oktober 2023 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 

 

 
 

Ongrijpbare tijd 

 

Voorganger: ds. Reinhold Philipp  

Overdenking: Joop Berding 

Welkom: Wim Uittenbogaerd 

Organist: Hans Jacobi 

 

 

Orgelspel 

 

Welkom en aansteken van de paaskaars door Wim Uittenbogaard 

 

Zingen (staand): Geen taal bij machte uit te leggen (lied 850, 1.3) 

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen (staand, op de wijze van psalm 134):  

 

Tot U, Heer, is ons hart gericht. 

Hier zijn wij, open voor uw licht.  

Gij geeft ons kracht tot stilt’ en strijd.  

Kom tot ons, Eeuwige, in de tijd. Amen 

 

http://www.remonstranten.org


Gebed 

 

Zingen: Al wat een mens te kennen zoekt (lied 848, 1.2.4) 

 

Schriftlezing: Psalm 90: 2-5.12 

 

Nog vóór de bergen waren geboren,  

vóór wereld en aarde waren gebaard, 

bent U, God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

De mens voert U terug tot stof en zegt: ‘Keer terug, mensenkind.’ 

Duizend jaar zijn in uw ogen  

als de dag van gisteren die voorbij is, 

niet meer dan een wake in de nacht. 

U vaagt ons weg als slaap in de morgen,  

als gras dat ontkiemt in de morgen en opschiet,  

en ’s avonds verwelkt en verdort. 

Leer ons om de vluchtigheid van ons leven te zien.  

Laat wijsheid ons hart vervullen. 

 

Zingen: O God, die droeg ons voorgeslacht (lied 90a) 

 

Schriftlezing: Prediker 3:1-8 

 

Alles heeft zijn uur.  

Voor al wat er onder de hemel gebeurt, is er een vaste tijd:  

Een tijd van baren, en een tijd van sterven. 

Een tijd van planten, en een tijd van ontwortelen. 

Een tijd van moorden, en een tijd van genezen. 

Een tijd van afbreken, en een tijd van opbouwen. 

Een tijd van schreien, en een tijd van lachen. 

Een tijd van rouwen, en een tijd van dansen. 

Een tijd van stenen wegwerpen, en een tijd van stenen rapen.  

Een tijd van omhelzen, en een tijd van gescheiden zijn. 

Een tijd van zoeken, en een tijd van verliezen. 

Een tijd van bewaren, en een tijd van verspillen. 

Een tijd van scheuren, en een tijd van naaien.  

Een tijd van zwijgen, en een tijd van spreken. 

Een tijd van beminnen, en een tijd van haten.  

Een tijd van oorlog, en een tijd van vrede.  

 

Zingen: Tijd van vloek en tijd van zegen (lied 845) 

 



Overdenking 

 

Stilte en orgelspel 

 

Voorbeden 

 

Onze Vader (in de verwoording van Dorothee Sölle) 

 

God, die ons nabij bent als een vader en een moeder.  

Wij mogen uw naam uitspreken. 

Wij hopen dat we naar uw wil kunnen leven.  

Wij zien uit naar uw rijk,  

een tijd van vrede en gerechtigheid, hier en voor altijd.  

Geef ons ook vandaag het brood dat wij nodig hebben om te leven.  

Vergeef ons dat we tekortschieten  

en leer ons anderen te vergeven,  

zodat we in vrijheid met U en met elkaar kunnen leven.  

Laat ons niet de weg van de minste weerstand kiezen.  

Laat ons niet afglijden naar egoïsme en streven naar macht,  

maar laat ons kinderen van U zijn  

die openstaan voor uw liefde  

en er vervuld van raken  

voor nu en voor een eeuwigheid. Amen. 

 

Mensen aan wie we denken en afkondigingen 

 

Zingen (staand): De wereld is van Hem vervuld (lied 825, 1.2.3.4) 

 

Uitzending en Zegen (gezongen Amen) 

 
 

 

Orgelspel  
 

 

 

Collecten bij de uitgang 

 

 

 



De collecten zijn bestemd voor:  

- Musicians Without Borders*  

- Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag en omstreken 

 

* Musicians Without Borders: Muziek geeft kracht en creëert verbinding. 

Musici Zonder Grenzen begon als een groep maatschappelijk geëngageerde 

muzikanten in Nederland, die muziekoptredens, workshops en instrumenten 

naar vluchtelingenkampen brachten. Tegenwoordig brengen ze in samenwerking 

met lokale muzikanten en organisaties wereldwijd muziek naar mensen en 

plaatsen die getroffen zijn door oorlog, gewapende conflicten en ontheemding.  

 

U kunt ook met onderstaande QR-code uw bijdrage voor de collecte overmaken.  

 

U kunt uw donatie voor het diaconale doel ook overmaken  

naar rekening: NL 93 INGB 0000 0063 97 onder vermelding van:  

Musici Zonder Grenzen 
 

 

De eerstvolgende kerkdiensten en activiteiten:  

 

Zaterdag 21 oktober om 10.30 uur: Muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi 

‘Troost in schoonheid’ (Mozart, Brahms, Reger)  

 

Zondag 22 oktober om 10.30 uur: Kerkdienst o.l.v. ds. Reinhold Philipp;  

met aandacht voor leven en werk van de componist Max Reger  

 

Zondag 29 oktober om 10.30 uur: Kerkdienst o.l.v. ds. Jan van Aller  

 

Zaterdag 4 november om 15.00 uur: Filmcafé o.l.v. ds. Reinhold Philipp; 

Alleen thuis met een dienstwapen, een documentaire van Hester Overmars 

 

Zondag 5 november om 10.30 uur: Kerkdienst (gedenken overledenen)  

o.l.v. ds. Antje van der Hoek en ds. Reinhold Philipp; 

met solozang door Frederiek Muller 

 


