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Nieuwsbrief-Plus Remonstranten Den Haag e.o.
28 september - 12 oktober 2023

Agenda
Do 28 sept 13.30 uur Kunstbezoek aan Pulchri, Den Haag

Za 30 sept 10.00 uur Poëziecursus o.l.v. Ingrid de Bonth-Weekhout

Zo 1 okt 10.30 uur Kerkdienst met voorganger ds. Marijn Vermet

Za 7 okt 10.00 uur Poëziecursus o.l.v. Ingrid de Bonth-Weekhout
Zo 8 okt 10.30 uur Kerkdienst met voorganger ds. Antje van der Hoek

Do 12 okt 14.00 uur Meditatiekring o.l.v. Reinhold Philipp
De Bezinningsdag op 14 oktober gaat niet door; een nieuwe datum wordt nog vastgesteld.

https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=Wzc0LDAsMCwwLDU1LDFd


Van de Redactie
Door: Peter Kelderman
Na een korte ‘gewone’ Nieuwsbrief vindt u hierbij
weer een meer uitgebreide ‘Nieuwsbrief-plus’.

In ‘UIt de kerkenraad’ kondigt Betty Renssen de
Algemene Vergadering op 19 november aan.
Haar rubriek wordt gevolgd door de twee
kerkdiensten en het pastorale team. Voor het
vierde kwartaal is er een nieuw collectedoel:
‘Musicians without borders’.

Ds. Reinhold Philipp verzorgde de Overdenking,
met daarin als teken van hoop: het vroegere
‘Ijzeren gordijn’, dat na ‘Die Wende’ veranderde in
een natuurgebied: ‘Groene band’. Op 12 oktober
organiseert Reinhold weer de Meditatiekring. De
Poëziecursus van Ingrid de Bonth wordt
afgesloten met twee zaterdagen.

Van Jacques Zwaan ontvingen we deze keer drie
bijdragen. De eerste een kunstbezoek aan
Pulchri. Ook vraagt hij aandacht voor de expositie
van Jolie Kentie, die momenteel in de kerk te zien
is. En in ‘Bibliotheca Remonstrantica’ bericht hij
over twee aanwinsten voor onze bibliotheek,
geschonken door Sylvia Saakes, die bij ons ook
de ‘Bezinningsdagen’ organiseert. (Overigens,
zoals ook elders vermeld: de Bezinningsdag van
14 oktober gaat niet door.)

Ikzelf werd door Hans Willems geïnterviewd voor
de rubriek ‘Wie is wie’. Miriam van Dam en ik
presenteren een nieuwe bijdrage in de rubriek
‘Lieve meneer God’. Nellie Versteeg en Coos van
Beuningen zorgden voor een tekst, o.a. over
‘liturgisch bloemschikken’, vanuit hun werkgrooep
‘Groene kerk, groen geloven’.

Op 4 november a.s. vindt in Leiden een
manifestatie plaats met als middelpunt de in april
overleden Huub Oosterhuis. We besluiten deze
Nieuwsbrief-plus met ‘Kerk in Den Haag’, de
Personalia, en de rubriek ‘Kanselbloemen en
kaarten’.

Graag ontvangen we uw bijdragen voor de
volgende Nieuwsbrief-plus vóór 21 oktober
a.s.



Uit de kerkenraad
Door: Betty Renssen
Ik hoop dat iedereen uitgerust terug is van een
mooie vakantie. Na een geslaagde jaaropening op
3 september j.l. met een drietal workshops, komt
het verenigingsleven weer op gang. De eerste
cursussen zijn achter de rug en werden gelukkig
weer goed bezocht.

De kerkenraad heeft de datum voor de Algemene
Vergadering (AV) vastgesteld op zondag 19
november na de dienst. De uitnodiging wordt
begin oktober verstuurd.

Ter vervulling van de vacature in de Financiële
Commissie, door het onverwachte overlijden van
Robert ten Have, heeft de voorzitter met een
aantal kandidaten gesproken. Op de AV hopen we
dat u met onze keuze zult instemmen.

Verder zijn we zeer verheugd dat Micheline Meijer
zich kandidaat heeft gesteld als lid van de
kerkenraad.

Vanaf september neemt zij als aspirant-lid deel
aan de vergaderingen. Ook voor haar benoeming
vragen wij uw instemming op de AV.

Dit najaar hopen we voor de kerkenraad een
EHBO cursus te organiseren om de AED
(draagbare defibrillator) te kunnen bedienen.
Omdat er een minimum van 10 deelnemers nodig
is, verzoeken wij vrijwilligers die hiervoor
belangstelling hebben, zich ook aan te melden.

Kerkdiensten
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur. Ze zijn live te volgen, of later terug te
kijken via Kerk TV.

Zondag 1 oktober
Voorganger: ds. Marijn Vermet
Organist: Hans Jacobi

Meer lezen

https://denhaag.remonstranten.nl/online-diensten/
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/kerkdienst-o-l-v-ds-marijn-vermet-2/


Zondag 8 oktober, een dienst
met kunst
Voorganger: ds. Antje van der Hoek
samen met Jolie Kentie
Organist: Hans Jacobi

Aansluitend op de expositie in de kerkzaal zullen
we in deze dienst aandacht besteden aan het
werk van kunstenares én gemeentelid Jolie
Kentie. In de dienst geeft zij ook zélf toelichting op
haar geëxposeerde werk.

Meer lezen

Ons pastoraal team staat voor u klaar
U kunt hen bereiken op:

Ds. Antje van der Hoek
Telefoon: 0252-211204
E-mail: hoekpred.remodenhaag@gmail.com

Ds. Reinhold Philipp
Telefoon: 070-3878732
E-mail: reinholdphilipp@freedom.nl

https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/kerkdienst-o-l-v-ds-antje-van-der-hoek-9/


Collecte vierde kwartaal
Door: de diaconale commissie

In het vierde kwartaal van 2023 collecteren we
voor Musicians Without Borders
(www.musicianswithoutborders.org).

Onder het motto ‘oorlog verdeelt, muziek
verbindt’, organiseert deze stichting al meer dan
20 jaar muziekprojecten voor kinderen en
jongeren in diverse (post)conflictlanden, met het
doel om verdeeldheid tussen bevolkingsgroepen
te verminderen, vreedzame samenleving en
samenwerking te bevorderen, kinderen en
jongeren weerbaarder te maken en door oorlog
veroorzaakte wonden te helen.

Musicians Without Borders is opgericht door
Nederlandse muziek-professionals en -liefhebbers
die geloven in de kracht van muziek.
Oorspronkelijk brachten zij muziekoptredens,
workshops en instrumenten naar
vluchtelingenkampen. Tegenwoordig zijn zij actief
in Midden-Amerika (El Salvador), Oost-Afrika
(Rwanda), Europa (onder meer Kosovo, Bosnië
en Herzegovina, Noord-Macedonië en Noord-
Ierland) en het Midden-Oosten (Palestina en
Jordanië).

Naast muziekprojecten geeft Musicians Without
Borders training aan muzikanten,
muziekdocenten, psychosociale hulpverleners en
ontwikkelingswerkers, en geven zij voorlichting
over de manier waarop muziek kan bijdragen aan
sociale verandering.

In tijden van oorlog en verdeeldheid is het werk
van Musicians Without Borders belangrijker dan
ooit.

Graag vragen wij daarom uw gulle gaven voor
dit prachtige doel.

Voor de betaling van de collecte kunt u ook de QR
code hierboven gebruiken.

U kunt uw donatie overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder
vermelding van: Musicians Without Borders

https://www.musicianswithoutborders.org/


Een muur overwinnen
Door: ds. Reinhold Philipp
‘Met mijn God spring ik over een muur’, zingt
koning David in psalm 18.
Anders gezegd: met mijn vertrouwen in God kan
ik muren afbreken of overwinnen.

Ik herinner me nog heel goed een gesprek dat ik
in de zomer van 1989 met twee medescholieren
voerde. Wij waren er allemaal van overtuigd, dat
wij in ons leven niet mee zouden maken dat de
grens(muur) die niet alleen twee landen, maar op
brute wijze ook mensen van elkaar scheidt, zou
verdwijnen. Alles leek onveranderlijk. We moesten
er maar mee leren leven.

Enkele maanden later gebeurde het onverwachte:
de ‘onoverwinnelijke’ muur brokkelde af en de
grens ging open. Familieleden en vrienden die
elkaar tientallen jaren niet meer hadden gezien,
konden elkaar weer ontmoeten. Die verandering
was niet door soldaten en tanks tot stand
gekomen, maar door vreedzaam voor vrijheid
demonstrerende (DDR-)burgers.

Ds. Christian Führer (destijds predikant in de
Nikolaikirche in Leipzig) beschrijft in zijn memoires
‘Geloof laat een muur vallen’ de kracht van het
evangelie en van liturgie. In het alles beheersende
en onderdrukkende systeem van de DDR, vond
hij in het evangelie de ruimte en de vrijheid om
mens te zijn.

De kerk werd een vrijplaats. Daar heerste niet de
staatsterreur, maar vrijheid. Daar ademde de
liefde en de onderlinge betrokkenheid van het
evangelie van Jezus Christus.

In een omgeving waar het hebben van een eigen
mening gevaarlijk was, werd de kerk een veilige
plek. Hier kon je uiting geven aan wat je bezielde
en wat je bang maakte. Hier ging het om
gerechtigheid, vrede en heelheid van de
schepping. Tot ieders verbazing nam het
gebeuren zijn eigen loop.

Het vredesgebed in de Nikolaikerk was het begin
van de grote vreedzame demonstraties die
uiteindelijk tot de val van de muur leidden

Foto: © Otmar Fugmann
De Groene Strook in Thüringen-Beieren nabij

Mitwitz, waar het idee voor dit beschermde
natuurgebied ontstond.

De ‘Groene Band’ kronkelt vandaag de dag als
natuurgebied 1393 km lang door Duitsland, van
het Frankenbos tot aan de Oostzee.

Het bondsland Beieren werkt met buurland
Tsjechië samen om ook op hun 346 km lange
gezamenlijke grens een project tot natuurbehoud
te verwezenlijken. Op die manier staat de ‘Groene
Band’ ook symbool voor een
grensoverschrijdende samenwerking tussen
regio’s en landen, die ooit door het IJzeren
Gordijn van elkaar gescheiden waren.

Met Gods hulp spring ik over een muur. Psalm 18
is het lied van iemand met een diep vertrouwen in
God. Het lied wil ook ons bemoedigen: met Gods
kracht kun je springen. God geeft kracht, maar ik
moet zelf springen. Deze God is ook een God die
ons roept en ons in zijn dienst neemt om
gerechtigheid en vrede te verwezenlijken. God
geeft de kracht ertoe, maar we moeten het zelf
doen.

De ‘Groene Band’ is voor velen niet alleen een
mooi natuurgebied, maar ook een plek van
herinnering en hoop, van de hoop dat we met
geduld en samenwerking ook andere
‘ i lijk ’ it i d lijk



uiteindelijk tot de val van de muur leidden.
De grens verdween, maar niet helemaal. Waar
vroeger de ‘doodsstrook’ met prikkeldraad,
metalen hekken en betonnen muren de DDR van
de Bondsrepubliek Duitsland scheidde, kunnen
wandelaars en fietsers tegenwoordig een
zeldzame flora en fauna ontdekken.

‘onoverwinnelijke’ muren en grenzen uiteindelijk
kunnen overwinnen.

Donderdag 28 september ,
13.30 uur
Kunstbezoek

Door: Jacques Zwaan
Deze keer staat een bezoek aan Pulchri Studio
(Lange Voorhout 15, alhier) op het programma.
Daar vindt nu de Najaarssalon plaats met werk
van meer dan 200 kunstenaars. Op deze
expositie is de Van Ommeren De Voogd Prijs
uitgereikt. Het bekroonde werk is uiteraard te zien.

Gaat u mee? Dan zie ik u graag in de Sociëteit
van Pulchri Studio om 13:30 uur, alwaar u te
voren nog iets zou kunnen consumeren; dat kan
ook na afloop.

Vanuit de Sociëteit gaan we naar de grote
expositiezalen om de expositie bekijken.

Graag hoop ik op een groot contingent
gemeenteleden.

Zaterdag 30 september en
7 oktober
Poëziecursus

Samen Poëzie lezen met
Ingrid de Bonth

We richten ons op het samen lezen en ervaren
van poëtische teksten.

In drie bijeenkomsten, in september en oktober,
zullen we ons richten op het samen lezen en
ervaren van poëtische teksten. De gedichten die
we lezen, zullen mede in het licht staan van ons
jaarthema: ‘Troost’.

Deelname voor leden/vrienden: vrijwillige
bijdrage; overige belangstellenden: €5,- per keer.

Meer lezen

https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/poeziecursus-2/


Donderdag 12 oktober,
14.00 uur
Meditatiekring o.l.v. Reinhold Philipp

De tijd even stil willen zetten? Een time-out?

'De kracht van het verbonden zijn in stilte'. Bij een
groepsmeditatie is in stilte elkaars nabijheid
voelbaar.

Deelname vrij.

Meer lezen

https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/meditatiekring-43/
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/meditatiekring-43/
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/meditatiekring-43/


Wie is Wie
In een serie korte interviews stellen we leden van
de Remonstrantse Gemeente aan u voor.

Peter Kelderman: de remonstrantse
belijdenis spreekt me erg aan

Door: Hans Willems
Waar komen we vandaan en waar gaan we
naartoe? Het waren de klassieke vragen over het
ontstaan en de zin van het leven die Peter
Kelderman ruim tien jaar geleden in contact
brachten met de Remonstrantse Gemeente. 'Een
vriendin met wie ik vaak over dat soort zaken
sprak, wees me erop dat dat het een plek was
waar ik met mijn vragen goed terecht zou
kunnen.'. En dat klopte.

Peter is van hervormde huize, bezocht in zijn
jeugd de zondagsschool, maar nam in zijn
studententijd afscheid van de kerk. 'Ik was niet
gedoopt en heb ook geen belijdenis gedaan. Toch
zijn er dan momenten dat je weer op zoek gaat
naar wat ten diepste altijd het mysterie van het
leven zal blijven.’' De bezoeken aan de
remonstranten bevielen goed. Peter volgde wat
lezingen, voerde gesprekken en besloot vriend te
worden, na de Introductiecursus onder leiding van
Johan Goud. "De remonstrantse belijdenis
spreekt me erg aan. Van dogma’s, zoals het
christusbeeld, moet ik niets hebben, maar ik ben
overtuigd dat er zaken zijn die 'oneindig groter zijn
dan wij kunnen bevatten”'.

Peter Kelderman (72) is geboren in Haarlem,
studeerde chemie in Amsterdam en heeft zich in
zijn werkzame leven vooral beziggehouden met
waterkwaliteit. Zijn eerste baan was een
onderzoekspost bij het Delta Instituut in het
Zeeuwse Yerseke. Hij onderzocht er de kwaliteit
van het water en het voorkomen van verschillende
stoffen in water en bodem van de Grevelingen na
de afsluiting door de Deltawerken.

Het zou ook het onderwerp worden van zijn
proefschrift in 1985, terwijl hij ondertussen al een
aanstelling had aan het Institute for Water

Om niet te dicht op zijn werk te zitten koos Peter
voor Den Haag als woonplaats. Voor zijn werk
heeft hij enorm veel gereisd, vooral naar landen in
Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Soms voor
onderzoek, meestal om studenten te begeleiden
of cursussen op te zetten. Het IHE, waaraan hij
verbonden was, kreeg namelijk een Unesco-
status en heeft daardoor allerlei nieuwe
internationale vertakkingen. 'In 2016 ben ik met
pensioen gegaan, maar ik begeleid nog altijd een
student uit Zambia die bij ons gaat promoveren.’

Door de milieu- en klimaatcrisis is zijn vakgebied
actueler dan ooit. 'Door de toename van welvaart
wordt het waterbeheer vaak beter, maar tegelijk
ontstaan er nieuwe bedreigingen door
overconsumptie, medicijnresten en plastic
vervuiling in het water.'

In zijn jonge jaren had Peter wel eens wat met
vrouwen, maar op een gegeven moment kwam hij
tot de conclusie dat hij meer op mannen viel. Het
leidde tot een aantal vaste- en lat-relaties, en
tegenwoordig enkele intieme vrienden. Dat
remonstranten als een van de eerste kerken de
gelijkwaardigheid van relaties onderschreef, heeft
zeker bijgedragen aan Peters keus voor deze
geloofsgemeenschap. 'Je voelt je erkend en
geaccepteerd.'

Vijf jaar geleden werd Peter gevraagd mede-
redacteur te worden van de Nieuwsbrief van de
remonstrantse gemeente. 'Schrijven en redigeren
was een belangrijk onderdeel van mijn werk en
die kennis en kunde zet ik graag in. Bovendien is
het goed om bezig te blijven in de maatschappij.

Ik ben ook nog taalmaatje van twee statushouders
uit Turkije en deed vrijwilligerswerk voor museum



Education (IHE) in Delft, dat zich vooral richt op
onderwijs en onderzoek voor studenten uit
ontwikkelingslanden. Meer dan dertig jaar werkte
hij daar als lector met zowel onderwijs, in Delft en
in ontwikkelingslanden, en onderzoeksbegeleiding
(MSc en PhD) in zijn portefeuille.

j j g
Beelden aan Zee.' Met lezen en fotograferen als
hobby en zijn streven om op zijn vakgebied op de
hoogte te blijven met nieuwe ontwikkelingen, is
zijn leven behoorlijk gevuld.

Meer informatie kunt u lezen via de volgende link.

https://denhaag.remonstranten.nl/wp-content/uploads/sites/10/2023/09/2023-09-25-Huub-Oosterhuis-Avond-1.pdf




Berichten van de werkgroep
Groene kerk
Door: Nellie Versteeg en Coos van Beuningen
Ter informatie:

Sinds augustus maakt Wim Uittenbogaard
deel uit van de werkgroep.

Voor de Groene Kerk is het
rechterdeel van het prikbord boven
de kist in de hal gereserveerd.
Daarop is recent nieuws te vinden.

Op 21 oktober vindt in de basiliek van
Veenendaal het evenement
GROENGELOVIG plaats. De bijeenkomst
is een initiatief van Tearfund in
samenwerking met o.m. Kerk in Actie, A
Rocha Nederland en Groene Kerken, en is
gericht op duurzaamheid. Nadere
informatie is te vinden op
www.groengelovig.nl Via deze site zijn ook
tickets te bestellen.

Op 1 september werd de winnaar van de
Groene Preek 2023 uit de categorie niet-
theologen (een wedstrijd uitgeschreven
door het Nederlands Dagblad), toegekend
aan een vriend van de remonstranten uit
Rotterdam: Johan Loch. Zeker de moeite
waard om deze preek te lezen.

Woensdag 11 oktober heeft de UNESCO
uitgeschreven als Internationale Dag voor
aandacht voor eventuele overstromingen
en aardverschuivingen t.g.v.
klimaatveranderingen.

De openingszondag 3 September had als thema:
Troost. Er waren na afloop drie workshops, o.a.
de workshop symbolisch bloemschikken. Hier
speelde het leven van Job een centrale rol. Hoe
geef je dat nu vorm met natuurlijk materialen? Wat
kan je dan troost bieden?

Uiteindelijk kwam Ik (Nellie) terecht bij de
driepoot: De drie pijlers van ons geloof. In zo’n
vorm die praktisch is gemaakt, van stevige
takken, kun je een pan hangen boven een vuurtje
om iets te garen. Eten en drinken is altijd nodig bij
de troost bij de overledenen. Ik koos voor
wilgentakken (flexibel)

De plek om samen te binden was laag: Job had
niets meer! Alleen nog de grond onder zijn voeten
of zelfs modder. Het andere stuk van de tak was
naar verhouding heel erg groot (hij hief zijn
handen op en smeekte om hulp.) Op het snijpunt
van de takken symbolen voor troost : kopje koffie
of thee, samen muziek luisteren (bladmuziek),
vorkje (samen eten).

De bloem was de Alstroemeria, symbool van
vriendschap en zorg voor elkaar. Aan de takken
los van alles: Hedera slingers: het symbool van de
eeuwige trouw van God. Ze hangen als een
mantel om je heen.

De losse driepootjes werden er omheen gezet als
teken van alle mensen die ook troost en aandacht
nodig hebben, die ook even de balans kwijt zijn.
Zij hebben geen sticker op hun hoofd! Dus
iedereen komt in aanmerking! Ik hoop dat deze
driepoot u doet beseffen dat omzien naar elkaar
elk verdriet en tegenslag kan verzachten en soms
helen.

https://groengelovig.tearfund.nl/


wilgentakken (flexibel).

Expositie Beeldende kunst
Door: Jacques Zwaan
Zaterdag 23 september j.l. heeft de vernissage
plaatsgevonden van de expositie van Jolie Kentie.

Een interessant gebeuren met een aantal gasten
van de zijde van Jolie, maar helaas niet heel veel
leden van onze gemeente.

Jolie heeft zelf een korte toelichting op haar
schilderijen gegeven. Zeer interessant.

Alle schilderijen zijn te koop. Die in de kerkzaal
kosten € 2000,—, die in de vitrine in de hal
€ 200,—. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt
dat overleggen met Miriam van Dam of met mij
(j.zwaan25@kpnplanet.nl).

Lieve meneer God
Door: Miriam van Dam en Peter Kelderman

In deze nieuwe rubriek zullen we in de komende Nieuwsbrieven-Plus een kostelijke verzameling
kinderbriefjes met vragen, wensen, klachten voor God plaatsen.

We ontlenen deze briefjes aan het boekje 'Children's letters to God', samengesteld door Stuart Hample en
Eric Marshall. De illustraties zijn van Tom Bloom. De Nederlandse vertaling: 'Lieve meneer God' is
uitgegeven door Unieboek bv/van Holkema & Warendorf, Houten. Zesde druk 2000.



Bibliotheca Remonstrantica
Door: Jacques Zwaan

Aanwinsten Bibliotheek



Sylvia Saakes heeft de bibliotheek twee door haar
uitgegeven boeken geschonken. Deze boeken
zijn nu in de catalogus opgenomen. De titels van
de boeken zijn: Zelfhelend vermogen en
De logica van een crisis.

De boeken zijn spiritueel en kunnen gesitueerd
worden op het terrein van psychologische en
mentale hulpverlening. Ze gaan ook over
economische, politieke en maatschappelijke
crises en hoe deze paralellen hebben met
individuele crisissituaties. En hoe ze elkaar
beïnvloeden. Maar, het gaat vooral ook om de
diepere lagen in ons, van liefde, kracht, inzicht.
Lagen die ook als goddelijk kunnen worden
ervaren. En die zelfs, of juist in moeilijke situaties
naar boven kunnen komen. Met concrete
methoden hoe je die in jezelf kunt opmerken,
ontwikkelen en verdiepen.

Sylvia geeft drie cursussen in onze kerk.
Raadpleeg daartoe onze jaargids.

(van de redactie: de Bezinningsdag die op 14
oktober in het jaarboekje genoemd staat wordt
verplaatst)

Het oktobernummer van Kerk in Den Haag is
weer uit, digitaal en op papier; de laatste ligt in de
hal en kunt u meenemen.

Via deze link kunt u de krant lezen. Hierbij alvast
een voorproefje.

Trage vragen stellen
Wie in een ziekenhuis of zorginstelling verblijft en
behoefte heeft, kan terecht bij een geestelijk
verzorger, die ook kosteloos bij mensen thuis kan
komen. Sinds 2019 is daarvoor een landelijke
subsidieregeling van kracht, uniek in Europa.

https://www.kerkindenhaag.nl/wp-content/uploads/2023/09/LR_142671_KDH_oktober_V5.pdf


Personalia
Overleden:
Op 10 september mevrouw Marijke Gezina
Haamel - van Everdingen in de leeftijd van 76
jaar.

Op 13 september mevrouw Olga Scheltema - de
Nie in de leeftijd van 84 jaar.

We herdenken hen met eerbied, en onze
gedachten gaan uit naar allen die hen dierbaar
waren.

Kanselbloemen en kaarten
Als u het belangrijk vindt, dat iemand
kanselbloemen of een kaart van de gemeente
ontvangt, bijv. bij ziekte of voor een andere
ondersteuning of medeleven, dan kunt u mij dit
laten weten.

Ook bij vreugdevolle gebeurtenissen zoals een
jubileum of het bereiken van een zeer hoge
leeftijd, kan een bloemengroet of een kaart van de
gemeente waardevol zijn.

Neem dan contact op met Micheline Meijer
via e-mail: mcmeijerwagter@ziggo.nl,
of telefonisch: 06-24979338.

Redactie: Peter Kelderman, Hans Willems en Miriam van Dam
Remonstranten Den Haag, Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ Den Haag

Website: https://denhaag.remonstranten.nl - E-mail: remondenhaag@hetnet.nl
Facebook: Remonstranten Den Haag

Telefoon: 070-3250779

Over de Remonstranten
Wij vinden dat geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de
mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag
je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles

te geloven.

Lees verder

https://www.remonstranten.nl/word-vriend/
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