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Agenda
Zo 3 sept 10.30 uur Openingsdienst met ds. Antje van der Hoek en ds. Reinhold Philipp

Za 9 sept 10.00 uur Poëziecursus o.l.v. Ingrid de Bonth-Weekhout

Zo 10 sept 10.30 uur Kerkdienst met voorganger ds. Els de Bijll Nachenius

Do 14 sept 14.00 uur Meditatiekring o.l.v. Reinhold Philipp
(En, alvast voor de volgende periode: za 16 september 10.30 uur – Muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi)

https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzcyLDAsMCwwLDUzLDFd


Van de Redactie
Door: Peter Kelderman
Hans, Miriam en ik hopen dat u een goede zomer
hebt beleefd. We beginnen nu weer een herfst- en
winterperiode met, in onze kerk, veel activiteiten
die we in de Nieuwsbrief en Nieuwsbrief-Plus
zullen aankondigen. U zult wel merken dat we wat
meer verschil zullen aanleggen tussen die twee.
Zo richten we ons in de ‘gewone’ Nieuwsbrieven
puur op de komende activiteiten, en zullen we bijv.
niet de rubrieken ‘Van de redactie’ en ‘Personalia’
opnemen. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen
mogelijk.....

Betty Renssen kondigt een nieuw aspirant lid aan
van de kerkenraad, Micheline Meijer. In de
komende Openingsdienst van 3 september
worden na de dienst drie workshops
georganiseerd. Twee daarvan, ‘Samen poëzie
lezen’ (Ingrid de Bonth) en ‘Liturgisch
bloemschikken’ (Nellie Versteeg en Micheline
Meijer) komen later in deze Nieuwsbrief-Plus
nogmaals aan bod. Daarnaast begint weer de
Meditatiekring van Reinhold Philipp.

Na de rubrieken ‘Pastoraal team’en ‘Collectedoel’
(‘Respijthuis House Martin’) plaatsen we de
Overdenking van ds. Antje van der Hoek; ze
beschrijft hoe Prediker al waarschuwt voor al het
oppervlakkige ‘gejaag’ en ‘gezwoeg’: ‘Neem
alstublieft de tijd’....

In ‘Wie is wie’ interviewde Hans Willems deze
keer Fred van Maarschalkerwaart, actief
betrokken bij diverse activiteiten van de
Remonstranten. Hetzelfde geldt voor Freds
levenspartner Jacques Zwaan; hij kondigt een
bezoek aan de Pulchri Studio aan, en geeft later
in de Nieuwsbrief-Plus een overzicht van de
aanwinsten van onze Bibliotheek.

Miriam van Dam en ik starten een nieuwe rubriek:
‘Lieve meneer God’, uit een boekje met briefjes
van kinderen aan God. Van Margreet Jonkers
ontvingen we een verslag van een Thema-avond
over ‘Trauma’s herkennen en verwerken’. We
besluiten deze uitgebreide Nieuwsbrief-Plus met
de Personalia, en Kanselbloemen en Kaarten.



Uit de kerkenraad
Door: Betty Renssen
In de eerste kerkenraadsvergadering na de
vakantie hebben we een aspirant-lid verwelkomd:
we zijn erg blij dat Micheline Meijer ons wil komen
versterken. In de komende AV, waarvan de datum
is vastgesteld op zondag 19 november na de
dienst, zullen wij uw toestemming vragen voor
haar benoeming.

Gelukkig is deze week ook het mooie nieuwe
jaarboekje in de brievenbus gevallen (met dank
aan Ria Edelman!) Naast de gebruikelijke
cursussen staan er weer interessante lezingen en
bijeenkomsten in. Nieuw is o.a. het Filosofisch
Café, misschien bij sommigen van u al bekend
vanuit NPB Wassenaar. Ook de Kunst in de Kerk
is niet vergeten. Extra exemplaren van het
jaarboekje kunt u opvragen bij het kerkelijk
bureau, dat vanaf volgende week weer op de
normale tijden geopend zal zijn.

Op zondag 3 september is de openingsdienst
met de beide predikanten.

Na koffie/thee met een krentenbol volgen drie
workshops: Liturgisch bloemschikken met Nellie
Versteeg, Poëzie met Ingrid de Bonth, en een
nabespreking van de dienst met Reinhold Philipp.

We hopen velen van u daar weer in goede
gezondheid te mogen ontmoeten.

Kerkdiensten
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur. Ze zijn live te volgen, of later terug te
kijken via Kerk TV.

https://denhaag.remonstranten.nl/online-diensten/


Zondag 3 september
Openingsdienst met voorgangers ds.
Antje van der Hoek en ds. Reinhold
Philipp
Muziek: Hans Jacobi (orgel/piano) en Floris
Brieffies (cello). Zij spelen samen het Largo en het
Allegro Poco RV 44 van Antonio Vivaldi.

Deze dienst staat in het teken van ons nieuwe
jaarthema: Troost. Het tekstwoord is ontleend
aan Job 42:6: ‘Nu vind ik troost voor mijn
kommervol bestaan.’

Programma Openingszondag
10.30 – 11.30 uur: kerkdienst, jaarthema: Troost
11.30 – 12.00 uur: koffie/thee met krentenbol
12.00 – 13.00 uur: drie workshops
13.00 uur: gezamenlijke afsluiting (in de kerkzaal)

Workshops:
Samen poëzie lezen -
Kennismakingsworkshop
o.l.v. Ingrid de Bonth-Weekhout (tuinzaal)

Liturgisch bloemschikken
o.l.v. Nellie Versteeg-Schuring (kerkzaal)

Nabespreking dienst
o.l.v. ds. Reinhold Philipp (bibliotheek)

Zondag 10 september
Voorganger:

ds. Els de Bijll Nachenius
Organist: Hans Jacobi

Els de Bijll Nachenius (1966) was na haar stage
(1991) bij dr. H.J. Siebrand in Groningen predikant
in Dordrecht, Sommelsdijk en Vlaardingen.

Meer lezen

Ons pastoraal team staat voor u klaar

https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/kerkdienst-o-l-v-ds-els-de-bijll-nachenius/


U kunt hen bereiken op:

Ds. Antje van der Hoek
Telefoon: 0252-211204
E-mail: hoekpred.remodenhaag@gmail.com

Ds. Reinhold Philipp
Telefoon: 070-3878732
E-mail: reinholdphilipp@freedom.nl



Collecte derde kwartaal
Door: de diaconale commissie
In het derde kwartaal collecteren we voor
Respijthuis HouseMartin te Den Haag.

RespijtHuis HouseMartin is opgezet door
Marie-Anne van Erp. Het biedt een plek waar de
meest kwetsbaren in de samenleving, zoals dak-
en thuislozen, even kunnen verblijven om te
herstellen van een griep, om te revalideren na een
operatie of om even bij te komen van het zware
leven op straat.

Aanmelding geschiedt via betrokken organisaties
zoals het Daklozenloket en het Straatpastoraat,
via de Straatverpleegkundige van de Haagse
Wijk- en Woonzorg. Voorwaarde voor aanmelding
is dat er géén zorgvraag is op het terrein van
verslaving of geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

De aanmeldende organisatie is verantwoordelijk
voor de opvang nadat het verblijf in Respijthuis
House Martin is geëindigd.

Respijthuis HouseMartin wordt grotendeels
gerund door vrijwilligers en het verblijf in dit huis is
in principe tijdelijk. De naam 'HouseMartin' is
geïnspireerd door de huiszwaluwen (house
martin), die het nest in- en uitvliegen om voedsel
te zoeken voor hun kwetsbare jongen.

In Respijthuis Martin zullen passanten in- en
uitvliegen vanuit alle windstreken, en het streven
is om zorg te bieden die gepast is bij de cultuur
waaruit dak- en thuislozen voortkomen.

Stichting HouseMartin is een ANBI en is voor de
exploitatie afhankelijk van giften. Uw gulle gaven
zijn dan ook van essentieel belang om dit werk te
kunnen doen.

Wij rekenen op uw gulle gaven voor dit
prachtige doel.

Voor de betaling van de collecte kunt u ook de QR
code hierboven gebruiken.

U kunt uw donatie overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder
vermelding van: Respijthuis House Martin

https://respijthuishousemartin.com/


Neem alsjeblieft de tijd ...
Door: ds. Antje van der Hoek
‘Voor alles wat gebeurt is er een uur (…).
Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten en een tijd om te rooien.
Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen.
Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen’ (Prediker 3: 1- 3).

U kent deze dichterlijke woorden uit Prediker vast wel. Hij vlocht zijn levenswijsheden om tot een poëtisch
juweeltje. Iets dat, zo is wel gezegd, iets heeft van een modern sonnet. Meer inhoudelijk bekeken, zit er ook
een duidelijke structuur in. Een cadans. Een kruispatroon van veertien tegenstellingen. Van zaken die
elkaars tegengestelde zijn. Zoals planten en rooien, huilen en lachen, helen en breken, zwijgen en spreken,
liefhebben en haten. Aan de hand daarvan beschrijft hij het mensenleven met z’n gunstige en ongunstige
kanten. Een leven dat, zoals de eerste tegenstelling zegt, begint met onze geboorte en eindigt met onze
dood. De overige contrasten schetsen wat er tussentijds zoal in een mensenleven passeren kan. Zo
bewegen wij ons door de tijd. Tussen de twee polen van leven en behoud aan de ene kant en dood en



verlies aan de andere kant. Dat inzien kunnen we weliswaar, maar werkelijk doorgronden is alleen voor
God weggelegd. Zo bewegen wij ons als mens door de tijd. Zonder het ‘geheim van de tijd’ helemaal te
kunnen doorgronden.

De schrijver van het Bijbelboekje liep ongetwijfeld ‘al wat langer mee’. Hij besefte dat ons leven uit cycli
bestaat. Van komen en gaan, eb en vloed, seizoenen, van generaties die opgroeien en sterven. De
conclusie die Prediker aan dit alles verbindt, kent u waarschijnlijk wel. Al dat gezwoeg van ons, al dat
gewerk en gepraat, al dat vergaderen; er is maar weinig dat ècht beklijft. Het meeste zijn we al weer snel
vergeten. Uiteindelijk is er maar weinig ‘nieuws onder de zon’. Prediker heeft dit melancholieke
levensgevoel heel helder onder woorden gebracht. Hij verwoordt wat velen van ons, denk ik, ook wel eens
denken en voelen en soms ook onder woorden brengen. ‘Is dit nu alles?’ . Waarin ook de onderliggende,
existentiële vraag opdoemt: wat geeft mijn leven nou ècht zin? Wat maakt mijn leven nou ècht de moeite
waard?

Nadrukkelijker dan bij Prediker, ook in zijn nog onverwacht vrome slotwoorden, vinden we bij Jezus nadere
instructies in reactie op die grote vraag. ’Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het
verliezen; maar ieder die zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden’ (Mk 8:34/5); houdt
deze wijsheidsleraar zijn volgelingen voor. Het is een paradox: je vindt jezelf niet door je te fixeren op jezelf,
maar door jezelf los te laten, je liefdevol toe te wijden aan anderen en zo te raken aan Iets (God) dat jezelf
overstijgt. Zo kan je leef-tijd, dat tijdgebonden leven waarover ook Prediker spreekt, zin krijgen. Zo
verandert wat de oude Grieken Chronos noemden in Kairos. Verandert die gestaag uitbreidende,
kwantitatieve tijd zich in kwalitatieve, vervulde tijd, In de volgende bewerking van Predikers’ tekst
combineert theoloog en publicist Alfred Bronswijk (geb. 1942) diens gedachten met Jezus’ oproep om
jezelf, door hem geïnspireerd, in liefde uit te delen:

Neem alstublieft de tijd

Neem alsjeblieft de tijd om vriendelijk te zijn.
Vriendschap is het duurzaamste bouwmateriaal.
Neem alsjeblieft de tijd om te geven en te delen

en bestaan is te groots om alleen voor jezelf te leven.
Neem alsjeblieft de tijd om te spelen.
Spel is de bron van frisheid en jeugd.

Neem alsjeblieft de tijd om te vieren en te feesten.
De bruiloftswijn was Christus’ eerste teken.

Neem alsjeblieft de tijd om te denken.
Gedachten zijn de wegen naar de wijsheid.

Neem alsjeblieft de tijd om te voelen.
Gevoelens weerspiegelen het diepste van de ander en van jezelf.

Neem alsjeblieft de tijd om dankbaar te zijn.
Dankbare mensen zijn de ozonlaag van de maatschappij.

Neem alsjeblieft de tijd om te bidden.
Gevouwen handen omvatten het wezenlijke.

Neem alsjeblieft de tijd om lief te hebben.
De liefde is sterker dan de dood.

Het is de liefde die leven levenswaardig maakt.



Donderdag 14 september,
14.00 uur
Meditatiekring o.l.v. Reinhold Philipp
De tijd even stil zetten? Een time-out?
'De kracht van het verbonden zijn in stilte'. Bij een
groepsmeditatie is in stilte elkaars nabijheid
voelbaar.

Deelname vrij.

Meer lezen

Zaterdag 9 september,
10.00 uur
Samen Poëzie lezen met
Ingrid de Bonth-Weekhout
We richten ons op het samen lezen en ervaren
van poëtische teksten. In drie bijeenkomsten, in
september en oktober, zullen we ons richten op
het samen lezen en ervaren van poëtische
teksten.

Deelname voor leden/vrienden vrijwillige bijdrage;
voor overige belangstellenden €5,- per keer.

Meer lezen

https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/meditatiekring-42/
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/meditatiekring-42/
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/poeziecursus/


Wie is Wie
In een serie korte interviews stellen we leden van
de Remonstrantse Gemeente aan u voor.

Door Hans Willems

Fred van Maarschalkerwaart: ´Van mooie
liturgie kan ik genieten´

Bijna elke woensdagmorgen zijn ze present in de
bibliotheek van de kerk, Fred van
Maarschalkerwaart en zijn levenspartner Jacques
Zwaan. Fred is de man van de tijdschriften en
krantenknipsels, Jacques van de boeken. We
spreken Fred omdat hij ook secretaris is van de
Diaconale Commissie.

Zoals veel (vrienden van) Remonstranten is de
72-jarige Fred lang zoekende en zwervende
geweest. Thuis in Amsterdam en later Santpoort
waren ze rooms-katholiek. ‘Tot halverwege de
jaren zestig gingen we geregeld naar de kerk en
ook op school bij de paters Augustijnen bezocht ik
de mis, want vooral mijn moeder vond dat ze de
belofte bij haar kerkelijk huwelijk gestand moest
doen.’

Eenmaal op eigen benen werd de band met de
kerk losser. ‘Op enig moment stond ik op het punt
om me uit te laten schrijven uit de RK Kerk, maar
iets weerhield me daar toch van.’ Door zijn relatie
met Jacques kwam de kerk weer in het vizier.
Samen bezochten ze diensten van de (vrijzinnig
hervormde) Houtrustkerk, de Oude Kerk in
Amsterdam en de Laurenskerk in Rotterdam. Als
vrienden sloten ze zich aan bij de Remonstranten
in Den Haag, waar ze sinds 1985 gingen
samenwonen in de Houtwijk. ‘In vergelijking met
de Houtrustkerk waren de remonstranten actiever
met cursussen en lezingen en waren de
kerkgangers wat diverser van leeftijd. Dat sprak
ons aan.’

Na de HBS volgde Fred van Maarschalkerwaart
een deeltijdopleiding aan de Rijksarchiefschool in
Den Haag en deed hij als stagiair ervaring op bij
het Rijksarchief van de provincie Noord-Holland.
Hij belandde in het boekenvak, eerst bij een
winkel in Heemstede later op kantoor bij

Na verloop van tijd volgde terugkeer naar de
studiebanken. Na de driejarige
Bibliotheekopleiding mocht hij zich bibliothecaris
en documentalist noemen. Zeven jaar werkte hij
bij de landelijke koepel van openbare
bibliotheken, om daarna met succes te solliciteren
bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in
Voorburg waar hij tot aan zijn pensioen allerlei
functies vervulde.

De Diaconale Commissie heeft als taak, materiële
en immateriële hulp te verlenen aan mensen
binnen en buiten de eigen gemeente en bij te
dragen aan de bewustwording van
gemeenteleden op diaconaal terrein. Er wordt
steun verleend aan initiatieven als het
Aandachtscentrum en Exodus en in overleg met
de Doopsgezinde Gemeente wordt elk kwartaal
een diaconaal doel voor de tweede collecte
vastgesteld, om en om in eigen omgeving of in het
buitenland.

Eerder was Fred actief in de liturgiecommissie en
hielp hij bij de voorbereiding van diensten. ‘Ik ben
eigenlijk niet zo gelovig, maar van mooie liturgie
houd ik wel. Een goede preek kan ik ook
waarderen. Verder houdt Jacques me bij de les;
hij heeft theologie gestudeerd op latere leeftijd.’

Naast zijn vrijwilligersactiviteiten in Den Haag is
Fred ook geregeld op het landelijk bureau van de
Remonstranten in Utrecht te vinden voor
archiefwerkzaamheden bij de International
Association for Religious Freedom, een
interreligieuze organisatie die wereldwijd actief is.



winkel in Heemstede, later op kantoor bij
Scheltema in Amsterdam.

Donderdag 28 september
Kunstbezoek

Door: Jacques Zwaan
Meer dan eens is mij gevraagd naar
museumbezoeken in het komende seizoen. Het
eerstkomende museumbezoek zal plaatsvinden
op donderdag 28 september in de middag. We
gaan dan naar de grootste kunstenaarsvereniging
in Den Haag: 'Schilderkundig Genootschap
Pulchri Studio', Lange Voorhout 14.

In de volgende Nieuwsbrief volgen correcte
details.

Houd de datum vrij!

Graag hoop ik op een groot contingent
gemeenteleden.

Lieve meneer God
Door: Miriam van Dam en Peter Kelderman

In deze nieuwe rubriek zullen we in de komende Nieuwsbrieven-Plus een kostelijke verzameling
kinderbriefjes met vragen, wensen, klachten voor God plaatsen.

We ontlenen deze briefjes aan het boekje 'Children's letters to God', samengesteld door Stuart Hample en
Eric Marshall. De illustraties zijn van Tom Bloom. De Nederlandse vertaling: 'Lieve meneer God' is
uitgegeven door Unieboek bv/van Holkema & Warendorf, Houten. Zesde druk 2000.



Workshop liturgisch
bloemschikken tijdens de
Openingszondag
Door: Micheline Meijer
Mij spreekt de blomme een tale,
mij is het kruid beleefd,
mij groet het altemale,
dat God geschapen heeft!

Uit Kleengedichtjes van Guido Gezelle (1830-
1899)

Sommige bloemen en planten hebben een
liturgische of symbolische betekenis. Denk
bijvoorbeeld aan de olijftak, de doornenkrans,
druivenranken of de witte roos. Ook in een aantal
gelijkenissen in de Bijbel speelt de natuur een rol ,
zoals bijvoorbeeld de gelijkenis van het
mosterdzaadje.

Door bepaalde bloemen, planten of takken in een
bloemstuk(je) te verwerken, kan er een relatie
worden gelegd met de preek die een voorganger
houdt, met teksten die worden gelezen of liederen
die worden gezongen. Een liturgisch bloemstuk
kan zodoende hoogtijdagen: de
herdenkingszondag, Advent, Kerstmis, de 40-
dagentijd, Pasen en Pinksteren onderstrepen.

Onze beide predikanten hebben aangegeven dat
zij het prettig vinden, als er meerdere keren per
jaar een liturgisch bloemstuk tijdens de kerkdienst
aanwezig is.

Op de momenten dat er een liturgisch bloemstuk
is, zullen er ook kanselbloemen zijn. De
bloemendames zullen er dan voor zorgen dat de
kanselbloemen in ieder geval wat betreft kleur
passen bij het liturgische bloemstuk.

Tijdens de Openingszondag zal er door Nellie
Versteeg-Schuring een workshop liturgisch
bloemschikken worden gegeven.

Bloemstukje gemaakt door Madzy van der Kooij

Er zal dan door iedere deelnemer een
bloemstukje gemaakt worden dat een relatie heeft
met het jaarthema Troost; deze bloemstukjes
zullen door Nellie dan tot één groot bloemstuk
worden samengevoegd. Na afloop van de
workshop zal zij dit werkstuk toelichten aan de
overige aanwezigen.

Wie aan deze workshop wenst deel te nemen,
wordt verzicht een mesje en schaartje mee te
nemen.
Ook graag opgeven, uiterlijk zaterdagmiddag a.s.,
per e-mail: n.versteeg52@kpnmail.nl

Op donderdag 13 juli is er door Nellie Versteeg en
Sari Talsma al een eerste workshop gegeven in
de kerk. De zeven deelnemers hebben toen na
een inleiding door Nellie en Sari, waarin zij
ingingen op de liturgische betekenis van een
aantal bloemen en planten, ieder een eigen
bloemstukje gemaakt waarbij ‘Vreugde’ het thema
was.





Verslag van een
boeiende avond
Door: Margreet Jonkers

Op 29 juni j.l. gingen Henny Frank en ik naar een
thema-avond van HUB, het
samenwerkingsverband van buitenlandse en
emigrantenkerken in Den Haag: ‘Trauma’s
herkennen en verwerken’.
Vanuit onze persoonlijke situatie hadden wij
belangstelling voor het onderwerp, maar het leek
ons ook nuttig om een en ander door te geven.

Dat het ene trauma het andere niet is, bleek
duidelijk uit de ervaringsverhalen die werden
uitgewisseld. Eigenlijk spreekt iedereen de taal
van zijn eigen groep. Voor hulpverleners is het
van belang de mensen echt te leren kennen, en
ook de instellingen dienen te weten wat voor vlees
ze in de kuip hebben. Als voorbeeld van goede
zorg vertel ik hier dat er in het joodse
verzorgingshuis geen gestreepte pyjama’s worden
gegeven aan cliënten.

Het valt niet mee om het perspectief van een
ander in te nemen, vooral niet als het aan open
communicatie schort. Je moet a.h.w. de taal van
de bubbel waartoe de ander behoort kunnen
spreken.

Onze Remonstranten staan ver af van de
leefwereld van de leden van de
emigrantenkerken. Ook de taal die gebezigd
wordt is verschillend. Als vrijzinnige huiver je bij
het aanhoren van een letterlijke bijbelinterpretatie,
maar je wordt echt blij wanneer je hoort over de
Werktafels van het Haags Steunsysteem
(www.haagssteunsysteem.nl).

Het Haags Steunsysteem helpt Hagenaars met
psychische klachten om weer actief deel te
nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving.
Via de Werktafels worden vraag en aanbod bij
elkaar gebracht en op ‘Ongekend Haags’ bieden
Hagenaars met psychische bijzonderheden elkaar
steun en inspiratie.

Vanuit verschillende kerken werd de wens geuit
om door te kunnen verwijzen naar psychologen
met een christelijke achtergrond. Henny en ik
hadden daar wel begrip voor. We vonden het een
inspirerende avond die tot nadenken stemt.

Bibliotheca Remonstrantica



Door: Jacques Zwaan

Aanwinsten Bibliotheek
De afgelopen maanden zijn er een aantal nieuwe boeken verworven. Teveel om allemaal uitvoerig te
bespreken. Hieronder treft u een opsomming en een enkele notitie erbij.

Simon Vuyk: De Nieuwe Letterlievende Fuik. Kolonialisme en slavernij. Nederland dat eeuwen
van slavernij heeft geprofiteerd, staat op 1 juli 1863 in de beklaagdenbank. De kern van de
wandaden ligt in de minachting voor de gelijkwaardigheid van mensen en vermeende superioriteit
van eigen capaciteiten. J. Konijnenburg heeft een speciale rol gespeeld bij de aanklacht.

Elza Kuyk. Tussen erfgoed en eredienst; meervoudig gebruik van vier monumentale stadskerken.
Elza Kuyk spitst het in haar proefschrift toe op vier kerken: de Utrechtse Geertekerk, de
Amersfoortse Sint Joriskerk, de Zwolse Grote Kerk en de Amsterdamse Oude Kerk. In elk van deze
kerken gebruikt een protestantse (of oecumenisch/protestantse) gemeenschap het kerkgebouw voor
vieringen. De monumentale stadskerken krijgen door gedeeld gebruik een deel van de publieke
functie terug, die ze in het verleden hadden.

Gerrit Berveling. Veertig min één. Gedichtenbundel 2023. ‘Met windkracht negen ging het woord
die dag op pad, - de Dood kapot!’

Eginhard Meijering. Een Leidse theoloog keek om zich heen. De start van zijn studie theologie.
Mede op advies van prof. dr. H. Berkhof (rector van het Seminarie van de Nederlandse Hervormde
Kerk) heeft hij gekozen voor Leiden vanwege het historisch-kritische metier. Met een overzicht van
theologische en politieke ontwikkelingen, die hij heeft waargenomen.

Eginhard Meijering. Zweverig vaag of hoogmoedig concreet? Overwegingen n.a.v. een
confrontatie tussen de theoloog Karl Barth en de filosoof Karl Jaspers. Barth, een ‘gigant’ in de
christelijke dogmatiek, Jaspers in de wijsbegeerte. Jaspers een christen in cultuur-historische zin.

Christa Anbeek. Kwetsbaarheid omhelzen; op zoek naar gemeenschappen met een hart. Anbeek
pleit ervoor om de alomvattende kwetsbaarheid van het leven niet uit de weg te gaan. Fragiliteit,
onzekerheid, onvoorspelbaarheid, afhankelijkheid en aanraakbaarheid, hoe ongemakkelijk vaak ook,
vormen een bron van diepe inzichten. Ontregelende ervaringen waarin kwetsbaarheid zich
manifesteert, brengen ons in grensgebieden met nieuwe perspectieven en creativiteit. Bijzonder
interessant. Helaas komen er een aantal persoonlijke frustraties naar buiten, die kwetsend voor
anderen zijn.

Harmen Elisa Brandsma. Langs de rivier, bespiegelingen over uitsluiting en trauma. Brandsma
(emeritus predikant) onderzoekt hoe een afgebakende opvatting van onze identiteit het geweld
tussen mensen bevordert. Het gaat over een speurtocht naar ‘heling’ van trauma en wonden, naar
een plaats waar eenieder welkom is en recht gedaan wordt, ook al valt die Ander buiten onze
geloofs- en bloedband.

Een oase in de woestijn; bundeling ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Nieuwe Rem
te Amsterdam. Sinds 1998 bekend als Vrijburg. Een uitvoerig overzicht onder redactie van Gigi
Calkoen, Mariëtte Hamaker, Joost Röselaers en Jan de Vries.



Personalia
Overleden:

Op 6 juli mevrouw Helena Wilhelmina Hoogendijk-
Floor in de leeftijd 90 jaar.

Op 18 juli mevrouw Helena Alberta Pijl-
Aangenendt in de leeftijd van 86 jaar.

Op 23 juli mevrouw Hendrika (Henny) Rijsdijk in
de leeftijd van 86 jaar.

Op 9 augustus mevrouw Irma Maria van
Saltbommel-Wijnvoord in de leeftijd van 99 jaar.

Op 14 augustus de heer Johannes Hubertus
(Hans) Bodaan in de leeftijd van 57 jaar.

Op 21 augustus mevrouw Helena Geertruida
(Lenie) de Haas-van der Schilden in de leeftijd
van 97 jaar.

Op 21 augustus mevrouw Margaretha Maria
(Greet) Rasch-Knebel in de leeftijd van 94 jaar.

Op 23 augustus Pieter Leendert (Piet) Slis in de
leeftijd van 91 jaar.

We herdenken hen met eerbied, en onze
gedachten gaan uit naar allen die hen dierbaar
waren.

Personalia
Nieuwe vrienden:

De heer Menco van der Wal

De heer Theodoor Bakker

De heer Rik Armando Ridder

We heten hen van harte welkom in onze
gemeente.



Kanselbloemen en kaarten
Als u het belangrijk vindt, dat iemand
kanselbloemen of een kaart van de gemeente
ontvangt, bijv. bij ziekte of voor een andere
ondersteuning of medeleven, dan kunt u mij dit
laten weten.

Ook bij vreugdevolle gebeurtenissen zoals een
jubileum of het bereiken van een zeer hoge
leeftijd, kan een bloemengroet of een kaart van de
gemeente waardevol zijn.

Neem dan contact op met Micheline Meijer
via e-mail: mcmeijerwagter@ziggo.nl,
of telefonisch: 06-24979338

Redactie: Peter Kelderman, Hans Willems en Miriam van Dam
Remonstranten Den Haag, Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ Den Haag

Website: https://denhaag.remonstranten.nl - E-mail: remondenhaag@hetnet.nl
Facebook: Remonstranten Den Haag

Telefoon: 070-3250779

Over de Remonstranten
Wij vinden dat geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de
mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag
je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles

te geloven.

Lees verder
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