
Remonstranten Den Haag 

 Orde van dienst voor zondag 20 augustus 2023,  

aanvang 10.30 uur  

  Voorganger: ds. Antje van der Hoek, Organist: Hans Jacobi  

Welkom: Ginny Krijgsman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Neem alstublieft de tijd ...’ 

  



Voorbereiding 

 

Orgelspel/ Welkom en aansteken van de kaars 

 

Aanroeping en inkeer 

 

We zingen (staande): 'Gij bron van tijd en eeuwigheid ...  ‘ (Lied 

204: 1-5, 8 en 9) 

 

Votum en groet 

 

Ons samen-zijn dragen we op aan de Eeuwige, 

die liefde is en grond van ons bestaan, 

die ons stelt in zijn licht en roept tot zijn dienst, 

die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

Groet 

Moge Zijn genade en vrede onze harten vervullen 

                                                                                          

 

Gebed van inkeer/Inleidende lezing 

 

We zingen ‘ Bron van het zijnde, groot zijt Gij ...’ (987, 1x 

voorzanger, 2x gemeente) 

 

Woord en gebed 

 

Bijbellezing: Prediker 3:1-15 

 

We zingen: ‘Tijd van vloek en tijd van zegen ...’ (Lied 845: 1 en 2) 

 

Bijbellezing: Mk 8: 34/5 



We zingen: ‘Tijd van vloek en tijd van zegen ...’ (Lied 845: 3) 

 

Overweging 

 

Stilte/Orgelspel    

 

Tijdens de voorbeden zingen we ‘Ontferm u God ‘(Lied 367c) Het stil 

gebed wordt beantwoord met: “Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn 

roepen U bereiken” (Lied 367f). We besluiten de gebeden met een 

gezamenlijk gezongen Onze Vader (369a, gregoriaanse versie). 

 

Bloemengroet, open ruimte voor mededelingen en aankondiging 

collectedoel ten bate van het kwartaal. 

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:  

- RespijtHuis HouseMartin * 

- Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag en omstreken 

 

*RespijtHuis HouseMartin biedt een plek waar de meest kwetsbaren 

in de samenleving, zoals dak- en thuislozen, even kunnen verblijven 

om te herstellen van een griep, om te revalideren na een operatie of 

om even bij te komen van het zware leven op straat. 

 

Sluiting 

 

We zingen (staande): ‘O grote God die liefde zijt ...’ (Lied 838)  

 

  



Uitzending en zegenbede/ gezongen Amen 

 

Van harte welkom bij koffie/thee! 

 

U kunt ook met onderstaande QR-code uw bijdrage 

voor de collecte overmaken. 

 
U kunt uw donatie voor het diaconale doel 

Ook overmaken naar rekening: 

NL 93 INGB 0000 0063 97 

onder vermelding van:  RespijtHuis  

 

Agenda: 

Zondag  27 augustus, 10.30 uur dienst o.l.v. ds. Reinhold Philipp 

 

Zondag 3 september, 10.30 uur openingsdienst o.l.v.   

ds. Reinhold Philipp en ds. Antje van der Hoek 

  



Neem alstublieft de tijd  

Neem alsjeblieft de tijd om vriendelijk te zijn.  

Vriendschap is het duurzaamste bouwmateriaal.  

Neem alsjeblieft de tijd om te geven en te delen.  

 bestaan is te groots om alleen voor jezelf te leven.  

 Neem alsjeblieft de tijd om te spelen.  

Spel is de bron van frisheid en jeugd.  

Neem alsjeblieft de tijd om te vieren en te feesten.  

De bruiloftswijn was Christus’ eerste teken.  

Neem alsjeblieft de tijd om te denken.  

Gedachten zijn de wegen naar de wijsheid.  

Neem alsjeblieft de tijd om te voelen.  

Gevoelens weerspiegelen het diepst van de ander en van jezelf.  

Neem alsjeblieft de tijd om dankbaar te zijn.  

Dankbare mensen zijn de ozonlaag van de maatschappij.  

Neem alsjeblieft de tijd om te bidden.  

Gevouwen handen omvatten het wezenlijke.  

Neem alsjeblieft de tijd om lief te hebben,  

De liefde is sterker dan de dood.  

Het is de liefde die leven levenswaardig maakt.  
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