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Nieuwsbrief- Plus Remonstranten Den Haag e.o.
29 juni - 1 september 2023

Agenda
Zo 2 juli 10.30 uur Kerkdienst met voorganger ds. Antje van der Hoek

Zo 9 juli 10.30 uur Kerkdienst met voorganger ds. Reinhold Philipp

Do 13 juli 10.00 uur Liturgisch bloemschikken o.l.v. Nellie Schuring - Versteeg

Zo 16 juli 10.30 uur Kerkdienst met voorganger ds. Rien Lutmers
Zo 23 juli 10.30 uur Kerkdienst met voorganger André Meiresonne

Wo 26 juli 14.00 uur Zomerlezing door ds. Johan Goud

Vrij 28 juli 14.00 uur Zomerlezing door ds. Johan Goud

Zo 30 juli 10.30 uur Kerkdienst met voorganger ds. Reinhold Philipp

Ma 31 juli 14.00 uur Zomerlezing door ds. Johan Goud
Wo 2 aug 14.00 uur Zomerlezing door ds. Johan Goud

Zo 6 aug 10.30 uur Kerkdienst met voorganger ds. Johan Goud

Zo 13 aug 10.30 uur Kerkdienst met voorganger ds. Johannes Tromp

Zo 20 aug 10.30 uur Kerkdienst met voorganger ds. Antje van der Hoek

Zo 27 aug 10.30 uur Kerkdienst met voorganger ds. Reinhold Philipp
En alvast voor in de agenda zondag 3 september, 10.30 uur, openingsdienst met voorgangers
ds. Antje van der Hoek en ds. Reinhold Philipp
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Van de Redactie
Door: Hans Willems
Ont-moeten staat niet in het woordenboek. Toch
laat ds. Reinhold Philipp in zijn overdenking zien
dat het een zeer passend equivalent is voor
onthaasten: even pas op de plaats maken om tijd
en aandacht te besteden aan zaken waar het echt
om gaat in het leven.

Een mooie introductie op de komende
vakantieperiode.

De redactie van de Nieuwsbrief neemt ook even
gas terug. Daarom in deze editie een volle
kalender met maar liefst negen kerkdiensten en
een rijke verscheidenheid aan zomeractiviteiten.

De Diaconale commissie kondigt een nieuw
collectedoel aan: een prachtig Haags initiatief
voor ontheemden.

Verder in deze nieuwsbrief de stadsspeld die
Hanneke Veldhorst - Groenewegen ontving en
twee bijzondere geschenken die onze gemeente
ontving: een lonthouder en een jubileumpenning
van een vaste huurder, de Numismatische
vereniging Den Haag.

Eind augustus zijn we terug met de Nieuwsbrief,
we ontvangen graag uw kopij voor 27 augustus.

We wensen u een zomer met veel ont-moeten!

Kerkdiensten
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur. Ze zijn live te volgen, of later terug te
kijken via Kerk TV.

Zondag 2 juli
Voorganger: ds. Antje van der Hoek
Organist: Hans Jacobi

Zondag 9 juli
Voorganger: ds. Reinhold Philipp
Organist: Hans Jacobi
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Zondag 16 juli
Voorganger: ds. Rien Lutmers
Organist: Hans Jacobi

Zondag 16 juli hoop ik voor te gaan in de dienst.
Al eerder ging ik af en toe voor en ik vind het dan
ook fijn om weer in uw midden te zijn.

Mijn naam is Rien Lutmers, mijn theologie studie
deed ik aan de VU (kandidaats) en aan de
Rijksuniversiteit Leiden (doctoraal). Mijn hoofdvak
was godsdienstfilosofie bij prof H.J.Heering en
later bij prof. Han Adriaanse. Daar kwam ik in
contact met de Remonstrantse traditie die ik zeer
respecteer.
Meer lezen

Zondag 23 juli
Voorganger: André Meiresonne
Organist: Hans Jacobi

André Meiresonne is vrijzinnig voorganger en
geestelijk verzorger. Hij werd ooit opgeleid als
bestuursjurist. Werkte in de communicatie en
marketing. en was daarna werkzaam als trainer
en coach.
Meer lezen

Zondag 30 juli
Voorganger: ds. Reinhold Philipp
Organist: Hans Jacobi

Zondag 6 augustus
Voorganger: ds. Johan Goud
Organist: Hans Jacobi
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Zondag 13 augustus
Voorganger: ds. Johannes Tromp
Organist: Hans Jacobi

Johannes Tromp, voorzitter van onze kerkenraad
en lid van onze gemeente, is predikant geweest in
Waddinxveen en Alphen aan den Rijn, maar doet
nu geen dienst meer als predikant. Hij werkt bij de
Universiteit Leiden, de Haagse vestiging.
Meer lezen

Zondag 20 augustus
Voorganger: ds. Antje van der Hoek
Organist: Hans Jacobi

Zondag 27 augustus
Voorganger: ds. Reinhold Philipp
Organist: Hans Jacobi

Ons pastoraal team staat voor u klaar
U kunt hen bereiken op:

Ds. Antje van der Hoek
Telefoon: 0252-211204
E-mail: hoekpred.remodenhaag@gmail.com

Ds. Reinhold Philipp
Telefoon: 070-3878732
E-mail: reinholdphilipp@freedom.nl
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Vakantie predikanten
Ds. Antje van der Hoek is met vakantie van 25 juli tot en met 19 augustus. Ds. Reinhold Philipp heeft
vakantie van respectievelijk 31 juli tot en met 7 augustus en van 13 tot en met 25 augustus.

In de overlapperiode van onze beide vakanties is er, in het geval van een uitvaart of acute pastorale nood,
waarneming door enkele collega-predikanten in onze regio. Hun namen en gegevens zijn bekend bij de
kerkenraad.



Collecte derde kwartaal
Door: de diaconale commissie
In het derde kwartaal collecteren we voor
Respijthuis HouseMartin te Den Haag.

RespijtHuis HouseMartin is opgezet door
Marie-Anne van Erp. Het biedt een plek waar de
meest kwetsbaren in de samenleving, zoals dak-
en thuislozen, even kunnen verblijven om te
herstellen van een griep, om te revalideren na een
operatie of om even bij te komen van het zware
leven op straat.

Aanmelding geschiedt via betrokken organisaties
zoals het Daklozenloket en het Straatpastoraat,
via de Straatverpleegkundige van de Haagse
Wijk- en Woonzorg. Voorwaarde voor aanmelding
is dat er géén zorgvraag is op het terrein van
verslaving of geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

De aanmeldende organisatie is verantwoordelijk
voor de opvang nadat het verblijf in Respijthuis
House Martin is geëindigd.

Respijthuis HouseMartin wordt grotendeels
gerund door vrijwilligers en het verblijf in dit huis is
in principe tijdelijk. De naam 'HouseMartin' is
geïnspireerd door de huiszwaluwen (house
martin), die het nest in- en uitvliegen om voedsel
te zoeken voor hun kwetsbare jongen.

In Respijthuis Martin zullen passanten in- en
uitvliegen vanuit alle windstreken, en het streven
is om zorg te bieden die gepast is bij de cultuur
waaruit dak- en thuislozen voortkomen.

Stichting HouseMartin is een ANBI en is voor de
exploitatie afhankelijk van giften. Uw gulle gaven
zijn dan ook van essentieel belang om dit werk te
kunnen doen.

Wij rekenen op uw gulle gaven voor dit
prachtige doel.

Voor de betaling van de collecte kunt u ook de QR
code hierboven gebruiken.

U kunt uw donatie overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder
vermelding van: Respijthuis House Martin
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Ont-moeten
Door: ds. Reinhold Philipp
Marta of Maria? Bij het verhaal dat Lukas (10:38-42) vertelt over Jezus die te gast is bij de zussen Marta en
Maria, voelt het alsof we een keuze moeten maken. Goed voor je gasten zorgen of aandachtig zitten
luisteren? Jezus wordt gastvrij ontvangen. Marta zorgt voor eten en drinken, terwijl Maria niets anders doet
dan naar Jezus’ woorden luisteren. En dan zegt Jezus tegen Marta: ‘Jij zorgt te veel!’

Marta en Maria wonen in hetzelfde huis en ze wonen ook beiden in ieder van ons. Ze waarschuwen ons
voor twee eenzijdigheden: het zich uitsluitend bezighouden met praktische zaken óf het zich compleet
afsluiten voor deze wereld. Maria kan niet zonder Marta. Maar Marta ook niet zonder Maria. Ze horen bij
elkaar.

‘Er is maar één ding nodig.’, zegt Jezus. Wat is dat ene nodige? Een antwoord op deze vraag geeft Jezus
met deze woorden: ‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere
dingen je erbij gegeven worden.’ (Mattheüs 6:33) Als we aandachtig luisteren naar Jezus’ woorden over
Gods nieuwe wereld, dan vallen de dingen vanzelf op hun plaats en dan kunnen we in het dagelijks leven
de juiste prioriteiten stellen te midden van de vele dingen die we vaak menen te moeten doen. Wij of de
mensen om ons heen worden vaak voortgedreven door een tomeloze prestatiedwang. Ons hele
economische stelsel dwingt ons tot méér presteren, méér produceren, méér investeren. Maar de
meerwaarde van al dat ‘meer’ ontgaat ons maar al te vaak. We komen in een mallemolen terecht die steeds
meer van ons vraagt, zonder dat ons meer wordt gegeven. Het gebrek aan voldoening dat deze
levenswijze oplevert, compenseren velen door meer te consumeren, zonder dat zij er werkelijk door worden
gevoed. Ons leven heeft een geestelijke basis nodig, wil het niet door prestatiedwang of consumentisme



worden verstikt.

In het evangelie eindigt het verhaal met het antwoord van Jezus. We weten niet hoe Marta en Maria
hebben gereageerd. In ‘Het grote verhaal van God en mensen’ heeft Murray Watts kennelijk behoefte aan
een afronding. ‘Marta was niet meer boos. Ineens maakte ze zich niet meer druk om het eten. Eigenlijk was
het onzin om je steeds zo druk te maken. Ze ging naast haar zus zitten en luisterde naar wat Jezus
vertelde.’

Er valt nog veel meer over dit verhaal te vertellen. In ieder geval roept het volgens mij op tot ont-moeten.
Ont-moeten in eerste plaats niet als werkwoord dat bij ontmoeting hoort. Maar ont-moeten, net als ont-
stressen, ont-haasten. Ont-moeten in de betekenis van even niets moeten. Marta voelt zich gehaast en
gestrest en Jezus leert haar ont-moeten. Door dit ont-moeten heeft ze meer tijd voor echte aandacht en
ontstaat er op die manier ruimte voor ontmoeting. Wie moeite heeft met ont-moeten kan ik het ‘Gebed om
kalmte’ van de Amerikaanse theoloog Reinhold Niebuhr aanbevelen.

Ik wens ons allen een zomer met veel ont-moeten!

Gebed om kalmte (the serenity prayer)
God, schenk me de kalmte om te accepteren wat ik niet kan veranderen,
de moed om te veranderen wat ik wel kan veranderen
en de wijsheid om het verschil te zien.
Om één dag tegelijkertijd te leven,
om van één moment tegelijkertijd te genieten.



Donderdag 13 juli 10.00 uur
Kennismaken met liturgisch
bloemschikken

Door: Nellie Schuring - Versteeg
Donderdag 13 juli kunt u kennismaken met het
fenomeen liturgisch bloemschikken.

Bloemen en planten genoemd in de Bijbel vormen
de basis om gevoelens gestalte te geven passend
bij de hoogtijdagen van het kerkelijk jaar.

Plaats: Remonstrantse Kerk Laan van
Meerdervoort 955.
Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur
Kosten: geen!

Graag zelf meenemen een snoeischaar, mesje of
schaartje.

Er zullen “vaasjes “ aanwezig zijn, maar eigen
inbreng zal zeker worden gewaardeerd.

Opgave deelneming graag VOOR zondag 2 juli
via de mail Remondenhaag@hetnet.nl
of telefonisch. 070 3250779.

Denk erom : VOL is VOL

Het 'liturgisch bloemschikken is onderdeel van de
vrijzinnigen zomeractiviteiten 2023.

De overige activiteiten kunt u vinden in de
Zomeractiviteiten folder. De folder ligt ook op de
kist in de hal van de kerk.

Woensdag 26 juli, 14.00 - 16.00 uur,
start zomercursus, vier lezingen o.l.v. dr. Johan Goud

Er zijn geen woorden voor – of toch wel?
‘Mij spreekt de blomme een tale’ schreef de priester-dichter Guido Gezelle, en hij hoorde de bloemen
spreken van God. Misschien is het van daar niet eens zo’n grote stap naar het biologische inzicht, dat
planten op hun eigen manier complex zijn en met elkaar communiceren. Misschien communiceren ze ook
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met ons, maar moeten we daarvoor onze blindheid en doofheid overwinnen (Norbert Peeters, Botanische
revolutie, 2016).

In deze zomerbijeenkomsten zoeken we naar woorden voor wat aan woorden lijkt te ontsnappen.

Vier lezingen over vier Kernwoorden, 14.00 – 16.00 uur

Stilte – woensdag 26 juli
Extase – vrijdag 28 juli
Dieren – maandag 31 juli
Planten – woensdag 2 augustus

Het gaat om vreemde talen die we, als we dat willen, kunnen bijleren: de taal van de stilte (26 juli), de taal
van extase (28 juli), de taal van de dieren (31 juli), de taal van de planten (2 augustus).

Toegang voor leden, vrienden en overige belangstellenden: € 5,- / per keer
Opgave gewenst, via tel 070 3250779, of mail: remondenhaag@hetnet.nl

Stadsspeld voor Hanneke
Veldhorst-Groenewegen
Kortgeleden kreeg Hanneke de Stadsspeld van
Den Haag voor haar jarenlange trouwe inzet in
het Aandachtscentrum.

Deze onderscheiding is voor vrijwilligers die zich
minimaal 10 jaar hebben ingezet voor de Haagse
bevolking in hun wijk of buurt.

Van harte gefeliciteerd Hanneke!



Nieuwe lonthouder
Door: ds. Reinhold Philipp
Zondag 18 juni ontvingen we van het echtpaar
Han en Marijke Haamel als geschenk een nieuwe
lonthouder. Deze werd bij het welkom door Wim
Uittenbogaard meteen enthousiast in gebruik
genomen.

De oude lonthouder ging maanden geleden
onherstelbaar stuk. In de tussentijd werd de
paaskaars ontstoken met behulp van een kleinere
kaars, maar dat voelde voor sommigen meer als
behelpen. Met de lonthouder is het makkelijker en
stijlvoller.

Hartelijk dank Han en Marijke!

Versterking gevraagd voor
koffie-team
Door: Willy Adriaanse
Door verschillende oorzaken is het zondagse
koffie-team toe aan uitbreiding. Elke zondag zijn
er twee vrijwilligers actief van ongeveer half tien
tot half een.

U kunt zelf kiezen hoe vaak u wordt ingezet en
uiteraard wordt er rekening gehouden met
vakanties. Ruilen van diensten is altijd mogelijk.

Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. Voor
opgave of nadere informatie:
Willy Adriaanse, tel. 06-20143818,
e-mail: w.adriaansesmit@gmail.com.
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Geschenk van een huurder
Ter ere van haar 75-jarig bestaan in 2023 heeft de numismatische kring Den Haag voor en met haar leden
een jubileumpenning ontworpen en laten slaan. De remonstrantse gemeente heeft uit handen van voorzitter
Bas van Vugt een exemplaar mogen ontvangen omdat de kring al heel lang in onze kerk bijeenkomt.

De numismatische kring Den Haag is een vereniging van geïnteresseerden in alle tastbare vormen en
geschiedenis van geld en penningen. De kring heeft dertig leden en de laatste jaren is er een lichte groei te
zien. Elke derde dinsdag van de maand organiseren we een gezellige bijeenkomst met een lezing in de
Tuinkamer van de Remonstrantse Kerk in Den Haag. De verzamelgebieden van de leden zijn heel
verschillend, van klassieke oudheid tot modern, maar geschiedenis en samen een passie delen staan
centraal.

Vorig jaar is het idee ontstaan om voor dit jubileum een speciale penning met de leden te ontwerpen en te
laten slaan. Diverse leden kwamen met voorbeeldpenningen en één onzer leden ging aan de slag met een
ontwerp. Aan de ene kant staat een meer klassiek ontwerp, gebaseerd op de vroedschapspenning van Den
Haag. De andere zijde heeft een moderne uitstraling met de ooievaar in reliëf.
Mocht u meer willen weten over onze vereniging, kijk dan eens op Numismatische kring

Hier kunt u de zomereditie van Kerk in Den Haag vinden. Klik hier
De nieuwe editie ligt ook op de vertrouwde plek in de hal van de kerk.
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‘Pluk! Den Haag is wel behoorlijk hip’
Bij deze boerderij staat alles in het teken van verbinding met de natuur. Tussen mens en dier, mens en
groen en mensen onderling. Het werkt wonderwel.

Kanselbloemen en kaarten
Als u het belangrijk vindt, dat iemand
kanselbloemen of een kaart van de gemeente
ontvangt, bijv. bij ziekte of voor een andere
ondersteuning of medeleven, dan kunt u mij dit
laten weten.

Ook bij vreugdevolle gebeurtenissen zoals een
jubileum of het bereiken van een zeer hoge
leeftijd, kan een bloemengroet of een kaart van de
gemeente waardevol zijn.

Neem dan contact op met Micheline Meijer
via e-mail: mcmeijerwagter@ziggo.nl,
of telefonisch: 06-24979338

Redactie: Peter Kelderman, Hans Willems en Miriam van Dam
Remonstranten Den Haag, Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ Den Haag

Website: https://denhaag.remonstranten.nl - E-mail: remondenhaag@hetnet.nl



Facebook: Remonstranten Den Haag
Telefoon: 070-3250779

Over de Remonstranten
Wij vinden dat geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de
mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag
je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles

te geloven.

Lees verder

Uitschrijven | Abonnement beheren
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