
 
 

Orde van dienst voor zondag 18 juni 2023 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 
 

Gij mij zoals ik U 
 

 

Voorganger: ds. Reinhold Philipp 

Welkom: Wim Uittenbogaard 

Organist: Hans Jacobi 

Zangers: Petra Meijerhof en Stan van Walstijn 

 

Orgelspel 

 

Welkom en aansteken van de paaskaars door Wim Uittenbogaard 

 

 

Zingen (staand): De vreugde voert ons naar dit huis (lied 280, 1.2.3.4) 

 

 

Bemoediging en groet 

 

 

Zingen (staand): Onthul ons dan uw aangezicht (lied 280, 5.6.7) 

 

 

Gebed 

 

Zingen (solo): Delf mijn gezicht op  

(tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Bernard Huijbers)  
 

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 

Wie mij ontmaskert zal mij vinden. 

Ik heb gezichten, meer dan twee, 

ogen die tasten in den blinde, 

harten aan angst voor angst ten prooi. 

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
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Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 

Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden 

en zal zichzelf opnieuw verstaan 

en leven bloot en onomwonden, 

aan niets en niemand meer ten prooi. 

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 

 

Schriftlezing: Psalm 42:2.3.10.11.12 
 

Zoals een hinde smacht naar stromend water, 

zo smacht mijn ziel naar U, o God. 

Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, 

wanneer mag ik nader komen en voor God verschijnen? 

Tot God, mijn rots, wil ik zeggen: ‘Waarom vergeet U mij?’ 

Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers, 

want ze zeggen heel de dag: ‘Waar is dan je God?’ 

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. 

Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, 

mijn God, die mij ziet en redt. 

 

Zingen (solo): Soms breekt uw licht  

(tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Bernard Huijbers)  

 

Soms breekt uw licht in mensen door,  

onstuitbaar zoals een kind geboren wordt. 

Gedenk de mens die wordt genoemd uw kind, 

uw koninkrijk, uw licht. 

Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd. 

Gedenk ons die als hij geboren zijn, eens en voorgoed, 

die uit zijn mond uw naam hebben gehoord, 

die moeten leven in de schaduw van de dood, 

hem achterna. 

 

  



Schriftlezing: Mattheüs 28:16-20  Uitzending van de leerlingen 

 

Vers 16: De elf leerlingen gingen naar Galilea,  

naar de berg die Jezus hun had genoemd,  

en toen ze hem zagen wierpen ze zich in aanbidding voor hem neer,  

al twijfelden sommigen.  

 

Zingen (solo): Eigenlijk geloof ik niets  

(tekst: Gerard Reve, melodie: Evert van Merode) 

 
Eigenlijk geloof ik niets  

en twijfel ik aan alles, zelfs aan U. 

Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft, 

dan denk ik, dat Gij Liefde zijt,  

en eenzaam, en dat, in zelfde wanhoop,  

Gij mij zoekt zoals ik U. 

 

 

Overdenking 

 

 

Stilte en orgelspel 

 

 

Voorbeden  
 

 

Onze Vader (gezongen, lied 1006) 

 

 

Mensen aan wie we denken en afkondigingen 

 

 

Zingen (staand): Wonen overal nergens thuis (lied 419) 

 

 

Uitzending en Zegen (gezongen Amen) 

 



Orgelspel  

 

 

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:  

- Voedselbank Den Haag 

- Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag en omstreken 

 

U kunt ook met onderstaande QR-code uw bijdrage voor de collecte overmaken.  

 

 

 

 

 

 

 

U kunt uw donatie voor het diaconale doel ook overmaken  

naar rekening: NL 93 INGB 0000 0063 97 onder vermelding van: Voedselbank 

 

 

De eerstvolgende kerkdiensten:  

 

Zondag 25 juni 10.30 uur: Kerkdienst o.l.v. ds. Jesse Gruiters 

(ziekenhuispredikant in het UMC Utrecht) 

 

Zondag 2 juli om 10.30 uur: Kerkdienst o.l.v. ds. Antje van der Hoek 
 


