
Remonstranten Den Haag 

 Orde van dienst voor zondag 11 juni 2023,  

aanvang 10.30 uur  

  Voorganger: Ds. Antje van der Hoek, Organist: Hans Jacobi  

Welkom: Ginny Krijgsman, Bijbellezingen: Geerte Hage 

m.m.v. het Hoeksteenkoor (Voorburg) 

 

 

Voorbereiding 

Orgelspel/ Welkom en aansteken van de kaars 

Aanroeping en inkeer 

We zingen (staande): 'Gij bron van tijd en eeuwigheid ...  ‘ (Lied 204) 

 

Votum en groet 

 

Ons samen-zijn dragen we op aan de Eeuwige, 

die liefde is en grond van ons bestaan, 

die ons stelt in zijn licht en roept tot zijn dienst, 

die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

 

Groet 



 

Moge Zijn genade en vrede onze harten vervullen 

                                                                                          

Gebed van inkeer/Inleidende lezing 

 

We zingen ‘Vervul ons met uw Geest, geef adem en kracht aan mensen’ (368h, 

1x voorzanger, 2x gemeente) 

 

Woord en gebed 

 

We luisteren naar ‘Wohin soll ich mich wenden?’ van Fr. Schubert (1797-1828) 

 

Bijbellezing: Genesis 3 

 

We zingen: ‘Een mens te zijn op aarde ...’ (Lied 538: 1 en 2) 

 

Bijbellezing:Filippenzenbrief 2:5-11 

 

We zingen: ‘Een mens te zijn op aarde ...’ (Lied 538: 3 en 4) 

 

Overweging 

 

Stilte/Orgelspel    

 

We luisteren naar ‘Sanctus’ van Fr. Schubert (1797-1828) 

Tijdens de voorbeden zingen we ‘Kyrie, kyrie, kyrie eleison ‘(Lied 367d) Het stil 

gebed wordt beantwoord met: “Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U 

bereiken” (Lied 367f).  

  



We besluiten de gebeden met een gezamelijk uitgesproken  

 

Onze Vader (hertaling Oosterhuis). 

 

Onze Vader verborgen 

uw naam worde zichtbaar in ons 

uw koninkrijk kome op aarde 

uw wil geschiede, een wereld 

met bomen tot in de hemel, 

waar water schoonheid, en brood 

gerechtigheid is, en genade – 

waar vrede niet hoef bevochten 

waar troost en vergeving is 

en mensen spreken als mensen 

waar kinderen helder en jong zijn, 

dieren niet worden gepijnigd 

nooit één mens meer gemarteld, 

niet één mens meer geknecht. 

 Doof de hel in ons hoofd 

leg uw woord op ons hart 

breek het ijzer met handen 

breek de macht van het kwaad. 

 

Van U is de toekomst 

kome wat komt. 

 

  

Bloemengroet, open ruimte voor mededelingen en aankondiging collecte ten bate 

van kwartaaldoel (Participatiekeuken) 

 

We luisteren naar ‘Ave verum corpus’ van W.A. Mozart (1756-1791) 

 

Sluiting 

 

We zingen (staande): ‘Kom, God, en schrijf uw eigen naam’ (Lied 792)  

 

 

  



Uitzending en zegenbede/ gezongen Amen  

 

 

Van harte welkom bij koffie/thee! 

 

U kunt ook met onderstaande QR-code uw bijdrage  

voor de collecte overmaken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt uw donatie voor het diaconale doel ook overmaken  

naar rekening: NL 93 INGB 0000 0063 97 

onder vermelding van: collecte diaconaal doel (Participatiekeuken)  

en/of Remonstrantse Gemeente 

 

Agenda: 

Zondag 18 juni, 10.30 uur, kerkdienst o.l.v. ds. Reinhold Philipp  

Zondag 25 juni, 10.30 uur, kerkdienst o.l.v. ds. Jesse Gruiters 

 

 

 

 


