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Nieuwsbrief- Plus Remonstranten Den Haag e.o.
11 mei - 1 juni 2023

Agenda

Do 11 mei 14.00 uur Meditatiekring o.l.v. Reinhold Philipp

Za 13 mei 10.30 uur Muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi

Zo 14 mei 10.30 uur Kerkdienst met voorganger ds. Antje van der Hoek

Wo 17 mei 15.00 uur Bijbelcursus o.l.v. ds. Reinhold Philipp

Zo 21 mei 10.30 uur Kerkdienst met voorganger ds. Pieter Hartevelt

Za 27 mei 17.00 uur Opening expositie Jan Voorendt

Zo 28 mei 10.30 uur Kerkdienst met ds. Antje van der Hoek en ds. Reinhold Philipp; Pinksteren

Van de Redactie

Door: Peter Kelderman

Deze Pinkster Nieuwsbrief-Plus beslaat drie
weken. Allereerst doet Betty Renssen verslag uit
de kerkenraad, gevolgd door de kerkdiensten, het
pastoraal team en collectedoel.

De Overdenking door ds. Reinhold Philipp spreekt
over het pinksterwonder, bij de eerste preek van
Petrus na de uitstorting van de Geest, en de
doorwerking in de tegenwoordige tijd.

Er staan weer verschillende activiteiten gepland,
zoals de Meditatiekring en de Bijbelcursus van ds.
Reinhold Philipp, de opening van een nieuwe
expositie in de kerk, en de Muziekcursus van
Hans Jacobi. Laatstgenoemde staat ook in het
middelpunt van het interview ‘Wie is wie’ door
Hans Willems.

Ninon Vercoutre leverde een mooi pinkstergedicht
van Nel Benschop aan, terwijl Ria Ruitenbeek kort
verslag doet van de Haagse 5 mei viering.

Ikzelf heb weer wat berichten vanuit het Landelijk

Bureau Remonstranten verzameld.

We sluiten deze Nieuwsbrief-Plus af met ‘Kerk in
Den Haag’ en Kanselbloemen en kaarten.

Tot aan de zomer zullen nog verschijnen: een
reguliere Nieuwsbrief (1-15/6); Nieuwsbrief-
Plus (15-29/6), en de zomereditie Nieuwsbrief-
Plus (29/6-1/9), met daarna de opening van het
kerkelijk jaar op 3 september.

De redactie wenst u een mooie pinkstertijd!
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Uit de kerkenraad

Door: Betty Renssen

Onze kerkmeester, Peter Thiadens, is momenteel
herstellende van een operatie; wij wensen hem
veel sterkte toe. De lopende zaken worden zoveel
mogelijk door de overige KR-leden overgenomen,
met behulp van Miriam.

Afgelopen zondag hadden we de Algemene
Vergadering van leden en vrienden na de
kerkdienst. Er waren 24 deelnemers en 10
afmeldingen.

De penningmeester was voorbereid op vragen
over de jaarrekening (met helaas een negatief
saldo), maar kennelijk was haar uitleg zo helder
dat die noch schriftelijk noch mondeling gesteld
werden.

Er waren weinig andere vragen en geen

aftredende KR-leden, waardoor de vergadering
zeer snel beéindigd kon worden.

Ik wens u allen een gezegend pinksterfeest toe.

Kerkdiensten

De kerkdiensten zijn live, of terug te kijken via Kerk TV.

Zondag 14 mei, 10.30 uur

Voorganger: ds. Antje van der Hoek

Organist: Hans Jacobi

Zondag 21 mei, 10.30 uur

Voorganger: ds. Pieter Hartevelt

Organist: Hans Jacobi

Meer lezen
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Zondag 28 mei,
10.30 uur, pinksterdienst

Voorgangers: ds. Antje van der Hoek
en ds. Reinhold Philipp

Organist: Hans Jacobi

In deze pinksterdienst zullen de nieuwe vrienden
en leden worden begroet. Pinksteren is immers
het feest van de Geest, het aanstekelijke
enthousiasme dat alle muren overstijgt. Je zou
kunnen zeggen dat dit ook het geboortemoment
van de kerk is.

De kerkdienst is live, of terug te kijken via Kerk
TV.

Meer lezen

Ons pastoraal team staat voo

U kunt hen bereiken op:

r u klaar

Ds. Antje van der Hoek
Telefoon: 0252-211204
E-mail: hoekpred.remodenhaag@gmail.com

Ds. Reinhold Philipp
Telefoon: 070-3878732
E-mail: reinholdphilipp@freedom.nl
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Collecte tweede kwartaal

Door: de diaconale commissie

In het tweede kwartaal van 2023 collecteren we
voor Participatie Keuken Den Haag
(www.participatiekeuken.nl).

De Participatie Keuken is enorm succesvol
gebleken in het bereiken van de meest kwetsbare
mensen in onze samenleving. Vaak mensen die
nauwelijks meer buiten komen en weinig of geen
contacten hebben in hun omgeving. Bij de
'aanschuiftafels’ in verschillende Haagse wijken,
kan iedereen komen eten, ongeacht status of
achtergrond.

De Participatie Keuken krijgt geen subsidie maar
ontvangt veel steun van particulieren en bedrijven.
Maar door de toegenomen vraag (lees:
toegenomen armoede) kunnen zij uw
ondersteuning goed gebruiken.

Wij rekenen op uw gulle gaven voor dit
prachtige doel.

Voor de betaling van de collecte kunt u ook de QR
code hierboven gebruiken.

U kunt uw donatie overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder
vermelding van: Participatie Keuken.
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Wij tussen moed en wanhoop
(of wanhoop en moed)
Door: ds. Reinhold Philipp

‘Het aantal volgelingen breidde zich op die dag uit
tot ongeveer drieduizend.’

Je zou er bijna overheen lezen, terwijl het een
ongelofelijk succesverhaal is. Petrus houdt in
Handelingen na de uitstorting van de Geest één
preek en ‘het aantal volgelingen breidde zich uit
tot ongeveer drieduizend.’ Je zou je als predikant
in onze tijd toch vertwijfeld moeten afvragen: ‘Wat
heeft hij wat ik kennelijk niet heb? Wat doe ik
verkeerd? Wat doen wij verkeerd?’ Je zou als
gemeente zo’n preektijger als Petrus als predikant
moeten hebben. Vlak véér Jezus’ lijden en dood
heeft hij hem nog verraden en in de steek gelaten
en nu -iets meer dan 50 dagen later- komen er na
zijn verkondiging bijna 3000 nieuwe leden bij de
kerk. Of iemand zoals Paulus, iemand die
onvermoeid stad en land afreist om de blijde
boodschap te verkondigen en overal waar hij komt
nieuwe geloofsgemeenschappen te stichten. Op
zich is het heel goed om je als individu en als
gemeenschap steeds weer kritisch af te vragen:
zijn we goed bezig? Of moet het anders?

Geloof gaat om vertrouwen. Niet alleen ons
vertrouwen in God, maar ook het vertrouwen dat
in ons wordt gesteld. We worden steeds weer
uitgenodigd om -net als de eerste volgelingen op
de eerste pinksterdag- Gods nieuwe wereld
handen en voeten te geven. Het pinksterwonder
bij Lukas is, dat mensen de leerlingen van Jezus
van Gods grote daden horen spreken. leder in zijn
eigen taal. Gods Geest spreekt in alle talen en
verdrijft de angst die mensen opsluit in zichzelf.

In een gebed uit de elfde eeuw, Veni Spiritus
Sanctus, staat (onder andere): flecte quod [est]
rigidum - maak soepel wat verstard is.

De Geest is ook een Ontwrichter. Hij verbrijzelt
onze beelden. ‘God’, schrijft de Tsjechische
theoloog en auteur Thomas Halik, ‘heeft een zwak
voor mensen die met hem worstelen. (...) Als
mensen zeggen atheist te zijn, vraag ik ze vaak
hoe de God eruit ziet in wie ze niet geloven. Bijna
altijd luidt mijn antwoord daarna dan: ‘Godzijdank
dat je niet in zo’n God gelooft; ik ook niet.’

De Geest van Ontwrichting en Verandering -dat is
wat het oude gebed, vertaald naar deze tijd, wil
zeggen-, wil dat we onze hardheid verliezen. Maar
zacht worden kan pijn doen. Het is niet makkelijk
om stellige opvattingen en zekerheden prijs te
geven, ongeacht de richting waarin je je beweegt.
Moge de Geest ons onze zwaartekracht van tijd
tot tijd doen vergeten, zoals Huub Oosterhuis het
verwoordt in zijn ‘Lied om vrijheid’. Misschien lukt
het dan om te leven.

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren

de mensen niet die wij nu angstig zijn. (...)
Wij tussen moed en wanhoop. Waarom weten
wij wel wat leven is maar leven niet?(...)
Soms gaan wij op de vieugels van een lied
en durven onze zwaartekracht vergeten. (...)




Donderdag 11 mei, 14.00 uur
Meditatiekring o.l.v. Reinhold Philipp

De tijd even stil willen zetten? Een time-out?

De kracht van het verbonden zijn in stilte.’ Bij een

groepsmeditatie is in de stilte elkaars nabijheid
voelbaar.

Meer lezen

Zaterdag 13 mei, 10.30 uur

Muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi

Muziek wat zegt het ons?

Taal spreekt met woorden, muziek spreekt
anders. Taal en muziek zeggen daarom nooit
helemaal hetzelfde, hoezeer ze ook in elkaar
opgaan.

Het verschil tussen vrolijke en droevige muziek
begrijpt iedereen wel. We weten alleen nooit
zeker of droevige muziek gaat over
liefdesverdriet, heimwee, of toch iets anders?

In deze zesde bijeenkomst: Muziek, natuur,
ecologie (2)

Deelname voor leden/vrienden: vrijwillige
bijdrage; overige belangstellenden €5,- per

keer.

Meer lezen

Woensdag 17 mei, 15.00 uur

Bijbelcursus o.l.v.
ds. Reinhold Philipp

Gelijkenissen

In de cursus bespreken we gelijkenissen met

behulp van het boek ‘Geef mij die dwaze meisjes

maar. In gesprek met Jezus’ gelijkenissen’.

Deze keer worden de hoofdstukken 11 en 12
besproken.

Meer lezen

GEEF MIJ
DIE DWAZE
MEISJES
MAAR

In pesprek met Jezus’ gelifbenizsen
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Zaterdag 27 mei, 17.00 uur

Kunst in de kerk

Opening expositie Jan Voorendt

Door Jacques Zwaan

In de kerkzaal worden15 schilderijen
tentoongesteld van Jan Voorendt (achterbuurman
van de kerk). Het gaat om abstracte kunst waarin
kleuren, vormen en emoties samenkomen.

Jan Voorendt is geinspireerd door kunstenaars als
Mark Rothko, Willem de Kooning, Mathieu, Zao
Wou-Ki. Kunstenaars die abstract werk maakten

en erin zijn geslaagd om boeiende beelden te

creéren. Het doel van Jan is, schilderijen te maken die
blijven boeien. Compositie, kleur en textuur
moeten kloppen.

Dat is weliswaar een subjectieve beleving, maar
het is een uitgangspunt voor de kunstenaar.

In de vitrine worden enkele sculpturen geplaatst.

U bent van harte welkom om aanwezig te zijn
bij deze opening.

Jan Voorendt Meer lezen
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Wie is Wie
In een serie korte interviews stellen we leden en

vrienden van de Remonstrantse Gemeente aan u

VOoor.

Hans Jacobi: een leven vol muziek
Door: Hans Willems

Het orgel en de piano kenden al weinig geheimen
voor hem, maar sinds kort heeft Hans Jacobi zijn
instrumentarium uitgebreid met een klavechord.
‘Voor thuis is dat ideaal. De klank is zacht en dit
snaarinstrument nodigt uit om veel spontaner
bespeeld te worden.’ Jacobi is naast musicus en
muziekwetenschapper ook componist en dat
talent hoopt hij met de klavechord een nieuwe
impuls te geven.

Jacobi (59), geboren en getogen in Drachten,
studeerde aan de conservatoria in Leeuwarden en
Arnhem, en behaalde daar diploma’s docerend en
uitvoerend musicus. Daarna voegde hij er in
Utrecht een studie muziekwetenschap aan toe. Bij
zijn opleiding werd hij onder andere geinspireerd
door beroemde organisten als Jan Jongepier,
Theo Jellema en Jos van der Kooy.

Bijna dertig jaar geleden werd hij aangesteld als
cantor-organist in de Remonstrantse Gemeente
Den Haag, een functie die hij combineert met een
baan bij de Centrale Discotheek in Rotterdam,
sinds vorig jaar onderdeel van het Instituut voor
Beeld en Geluid. Hij beoordeelt en recenseert
daar nieuwe muziekuitgaven die via bibliotheken
het land ingaan. Een ideale baan voor iemand
voor wie muziek net zo noodzakelijk en onmisbaar
is als eten en drinken. ‘Ik ben altijd op de hoogte

van de nieuwste uitgaven.’

De van huis uit gereformeerde musicus ervaart de
vrijheid die hij bij de remonstranten geniet als
weldadig. ‘In de Protestantse Kerk is de
kerkmuziek een allegaartje; dat zie je ook wel aan
de enorme verscheidenheid in het Liedboek. Bij
de remonstranten voel ik me beter thuis. Voor en
na de dienst en na de preek kan ik een eigen
bijdrage leveren met orgel of piano. Kerkmuziek
wordt gerespecteerd.’

‘Dat blijkt ook uit de muziekcursus die ik elk jaar
kan geven. De eerste jaren hadden we nog een
cantorij, maar die werd op den duur te klein. We
hadden prachtige woord-beeld-klankdiensten.

Nu kan ik mijn ei kwijt in de cursus, waarin ik
allerlei vormen van klassieke muziek behandel en
in de context van de kerkmuziek plaats.’

Thuis is Hans Jacobi vaak aan het componeren.
Resultaten daarvan zijn te zien en te beluisteren
op zijn website (www.hansjacobi.nl). ‘Ik heb het

mezelf aangeleerd, maar heb ook wat lessen
gevolgd bij Daan Manneke, een bekende naam
op dat gebied. Zo af en toe laat ik in de kerk ook
iets horen van wat ik zelf componeer. In het
verleden heb ik ook wel concerten gegeven, maar
dat is de laatste jaren wat minder geworden.’

Bij de voorbereiding van kerkdiensten heeft
Jacobi altijd goed contact met de voorganger. ‘Als
het nodig is, oefenen we voor de dienst een lied
dat wat ingewikkelder en minder bekend is. Dat
wordt altijd goed opgepakt door de aanwezigen.’
Hoewel het orgel zijn eerste liefde is, begeleidt
Jacobi de gemeentezang ook wel met piano.
‘Sommige liederen lenen zich daar beter voor. We
hebben een uitstekende vleugel in de kerk. Het
orgel, een Van Vulpen uit 1963, is trouwens ook
van goede kwaliteit. Heel geschikt voor
componisten uit de zeventiende eeuw en Bach.’
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Pinkstergebed

Auteur: Nel Benschop

De wereld is zo koud, mijn God,
zo vol van haat en egoisme,
van liefdeloosheid, van racisme,
van eigendunk en zelfgenot.

Maar als een flits schiet door mij heen:
kon ik mijn naaste niet verwarmen?
Brandde het vuur van Gods erbarmen
niet in mijn hart? Was het koud als steen?

Ik schaam mij zo, want hoeveel keer

liet ik een goede kans voorbijgaan

en liep ik verder, waar ik moest stilstaan?
Vuur van Gods Geest, daal in mij neer!

Met dank aan Ninon Vercoutre

5 Mei

Door: Ria Ruitenbeek

Op 5 mei was ik vrijwilliger bij de HGK op het
Haagse Bevrijdingsfestival, mede namens de
Remonstrantse Gemeente Den Haag. De
‘opblaasbare kerk’ werd druk bezocht. Kinderen
mochten in een ‘ballenvaas’ een bal pakken,
waarop een verwijzing stond naar een Bijbeltekst,
die dan werd voorgelezen. Van de
meegegebrachte jaarboekjes, Belijdenissen en
flyers waren er na afloop geen over; een hoopvol?
signaal.

Na afloop had ik nog een ontroerende ontmoeting
met iemand van het Ihbti-kraampje, die zich onze
gedachtewisseling van vorig jaar nog goed
herinnerde. Zijn regenboogvlaggetje hangt nu bij
mij op de gang.........

VRIJHEID

5 MEI

Tussen 10:00 - 17:00 uur

Kom A MALIEVELD
1angst " Den Haag
X

N 1 N SNSRI T

TRANSPARANTE KERK

Met de Haagse Gemeenschap van Kerken




KERK n DEN HAAG

SPIRITUALITEIT, CULTUUR EN SAMENLEVING

Beste lezer,

Het mei-juninummer - het Pinksternummer - van Kerk in Den Haag is verschenen, digitaal én op papier.
Lees hier de digitale versie. Hieronder vindt u een voorproefje.

Nachtegalen: onsterfelijke zangers

Mei is voor vogels de maand van de lentekriebels. Voor de nachtegaal met zijn betoverende zang is het in
Meijendel en op de Waalsdorpervlakte goed toeven. Nachtegalen zingen ook overdag, maar het mooist
hoor je ze als het stil is, in de late avond of vroege ochtend.

\emonstranten

GELOOF BEGINT BI) JOU

Van het Landelijk Bureau Remonstranten
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Door: Peter Kelderman

In deze rubriek besteden we aandacht aan interessante berichten vanuit het Landelijk Bureau
Remonstranten, Utrecht.

Donderdag 25 mei, 20.00-22.00 uur
Remonstrantse Kerk, Koningslaan 2b, Bussum

Johan Goud - Religie en zingeving in literatuur en kunst

Het onderwerp van de lezing is de zoektocht naar betekenis in Europese, met name Nederlandse, post-
traditionele literatuur en de afstemming van spiritualiteit en erotiek in het denken en schrijven in de filosofie
en de literatuur. Wie de Bijbel als een geschiedenisboek leest, loopt in het onderlinge gesprek en het
dagelijkse leven stuk op de tegenstrijdigheden in de verschillende gecanoniseerde boeken.

Voor meer informatie en kaartjes, lees hier.

Zondag 28 mei, 14.15-16.15 uur
Arminiuskerk, Museumpark 3, Rotterdam

Jos van der Kooy - De unieke stijl van Bach

Orgelwerken van Johann Sebastian Bach met als centrale vraag: hoe ontwikkelde Bach zijn unieke stijl? In
woord en toon beantwoordt Jos van der Kooy deze vraag. Muziek van de generatie véor hem, Bachs
jeugdwerken en werken die hij op latere leeftijd schreef, passeren de revue. Van der Kooy is uw orgel-
spelende en verhalen-vertellende gids op deze ontdekkingstocht.

Meer lezen

Zaterdag 17 juni, 19.30 — 22.00 uur
Grote Kerk, Den Haag

Koreaanse dodenmis

Voordat iemand in Korea wordt begraven, vindt er een begeesterd groepsgebed plaats voor de dode. De
Koreaans-Nederlandse componiste Seung-Won Oh is gefascineerd door dit unieke dodenritueel dat
Koreaanse begrafenistradities verbindt met het katholieke geloof in Korea. Zij verzorgt, samen met de
Nederlands-Sri Lankaanse dirigent Manoj Kamps eerst een inleiding. Daarna zal in haar dodenmis een
hoofdrol zijn weggelegd voor het New European Ensemble, de zangers van Cappella Pratensis en een alt,
die samen een zinderend en tijdloos ritueel ontketenen.

Voor meer informatie en kaartjes, lees hier.
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Kanselbloemen en kaarten

Als u het belangrijk vindt, dat iemand

kanselbloemen of een kaart van de gemeente
ontvangt, bijv. bij ziekte of voor een andere
ondersteuning of medeleven, dan kunt u mij dit
laten weten.

Ook bij vreugdevolle gebeurtenissen zoals een
jubileum of het bereiken van een zeer hoge
leeftijd, kan een bloemengroet of een kaart van de
gemeente waardevol zijn.

Neem dan contact op met Micheline Meijer
via e-mail: mcmeijerwagter@ziggo.nl,
of telefonisch: 06-24979338

Redactie: Peter Kelderman, Hans Willems en Miriam van Dam
Remonstranten Den Haag, Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ Den Haag
Website: https://denhaag.remonstranten.nl - E-mail: remondenhaag@hetnet.nl
Facebook: Remonstranten Den Haag
Telefoon: 070-3250779

Lees verder

Uitschrijven | Abonnement beheren
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