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Nieuwsbrief Remonstranten Den Haag e.o.
13 - 27 april 2023

Agenda
Do 13 apr 14.00 uur Meditatiekring o.l.v. Reinhold Philipp

Zo 16 apr 10.30 uur Kerkdienst met voorganger ds. Claartje Slootmans

Wo 19 apr 15.00 uur Bijbelcursus o.l.v. ds. Reinhold Philipp

Zo 23 apr 10.30 uur Kerkdienst met voorganger ds. Reinhold Philipp
Di 25 apr 14.30 uur Wijkbijeenkomst Leidschendam-Voorburg

Van de Redactie
Door: Peter Kelderman
Na de vorige paaseditie dit keer een gewone
Nieuwsbrief voor de komende twee weken. Zoals
altijd beginnen we met Betty Renssens ‘Uit de
kerkenraad’, met daarin een dringende oproep
voor nieuwe vrijwilligers. Ook vestigen we uw
aandacht op de Gedachtenisbijeenkomst t.g.v. het
overlijden van Huub Oosterhuis.

De kerkdiensten, het pastoraal team en
collectedoel, worden gevolgd door de komende
activiteiten binnen en buiten onze eigen
gemeente. De diaconie herinnert ons aan de
komende Bustocht. Ds. Reinhold Philipp leidt de
Meditatiekring en de Bijbelcursus. De
Wijkbijeenkomst Leidschendam-Voorburg staat in
het teken van het leven en de spiritualiteit van Etty
Hillesum.

De Haagse Groene kerken organiseren op de
Dag van de Aarde, 23 april a.s., een filmavond
rond de documentaire ‘The Letter’, waarin de
paus in gesprek gaat met mensen uit
verschillende werelddelen, over de klimaatcrisis
en de impact daarvan op hun levens.

Jacques Zwaan bespreekt de expositie in de
vitrine en, in zijn rubriek Bibliotheca
Remonstrantica, Johan Gouds nieuwe boek ‘Een
brief die niet meer dicht kan’. Tenslotte, na ‘Kerk
in Den Haag’, de vaste rubrieken ‘Personalia’ en
‘Kanselbloemen en Kaarten’.

Ook de hierop volgende Nieuwsbrief, van 27 april
- 11 mei, zal een korte Nieuwsbrief zijn. Kopij
hiervoor ontvangen we graag voor 22 april a.s.
De editie daarna is het speciale pinksternummer,
lopend van 11 - 25 mei.

https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzY2LDAsMCwwLDQ3LDFd


Uit de kerkenraad
Door: Betty Renssen
We hebben een prachtige paasdienst achter de
rug, voorafgegaan door een gezellig paasontbijt
voor de kinderen en hun (groot)ouders. Heerlijk
om weer in een volle kerk te zitten, nadat er op
Witte Donderdag slechts 12 en op Goede Vrijdag
17 mensen gekomen waren.

De KR heeft besloten een cursus AED &
Spoedeisende Eerste Hulp te volgen, maar daar
zijn minimaal 10 deelnemers voor nodig. Iedereen
(met name de vrijwilligers) die hieraan wil
deelnemen, kan zich opgeven bij Miriam; het zal
binnenkort, op een zaterdag, plaatsvinden, op
kosten van de KR.

Er is een nieuwe IPad geïnstalleerd voor het
streamen van de diensten, omdat bij de huidige
het beeld soms uitviel, tot schrik van de streamer.

Het is vooral in de zomermaanden lastig om het
rooster van streamers te vullen, dus daar zoeken
we nog extra vrijwilligers voor. U kunt zich
opgeven bij Peter Thiadens,
pmthiadens@gmail.com of 06-51549498.

Om dezelfde reden zoeken wij ook nog nieuwe
vrijwilligers voor het Welkom dat aan het begin
van de dienst wordt uitgesproken. U kunt zich
opgeven bij Betty Renssen:
secr.remodenhaag@gmail.com of 06-11225852.



Gedachtenisbijeenkomst
Door: Tamme Wiegersma, secr.
bestuur Haagse Dominicus
Op eerste Paasdag overleed Huub Oosterhuis.

De Haagse Dominicus wil hem eren en gedenken
in alles wat hij voor de liturgische liedcultuur en
geloofsbeleving in Nederland heeft betekend. Zij
wil dat doen door het houden van een
gedachtenisbijeenkomst in buurt-en kerkhuis
Bethel: de thuisplek van de Haagse Dominicus.

Datum: zondag 16 april 2023
Tijd: 19.30 uur
Plaats: buurt-en kerkhuis Bethel, Thomas
Schwenkestraat 30, Den Haag

Medewerkenden: Ad de Gruijter, Jan Hulsbergen,
Theo Haitjema, Ria Huisman, Pepijn Hulsbergen,
Cokkie van Santen en Gulmira Issabekova. Het
koor staat o.l.v. dirigent Jan Hulsbergen.

De live-streaming wordt verzorgd door Thomas
Hulsbergen. De bijeenkomst wordt geleid door
Henk Baars, oud-voorzitter Acht Mei Beweging en
voorganger in de Haagse Dominicus.

U BENT VAN HARTE WELKOM

Huub Oosterhuis

Haagse Dominicus

Kerkdiensten
De kerkdiensten zijn live, of terug te kijken via Kerk TV.

Zondag 16 april, 10.30 uur
Voorganger:
ds. Claartje M. Slootmans
Organist: Hans Jacobi

Ds. Claartje M. Slootmans was van 2009 tot 2016
predikant in de Remonstrantse Gemeente Den
Haag.

Meer lezen

https://denhaag.remonstranten.nl/online-diensten/
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/kerkdienst-o-l-v-ds-claartje-slootmans/


Zondag 23 april, 10.30 uur
Voorganger: ds. Reinhold Philipp en
Rachel Adriaanse
Organist: Hans Jacobi

Thema: Ken je mij? Wie ken je dan? Ken jij mij
beter dan ik? (Huub Oosterhuis)

Meer lezen

Ons pastoraal team staat voor u klaar
U kunt hen bereiken op:

Ds. Antje van der Hoek
Telefoon: 0252-211204
E-mail: hoekpred.remodenhaag@gmail.com

Ds. Reinhold Philipp
Telefoon: 070-3878732
E-mail: reinholdphilipp@freedom.nl

https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/kerkdienst-o-l-v-ds-reinhold-philipp-10/


Collecte tweede kwartaal
Door: de diaconale commissie
In het tweede kwartaal van 2023 collecteren we
voor Participatie Keuken Den Haag
(www.participatiekeuken.nl).

De Participatie Keuken is enorm succesvol
gebleken in het bereiken van de meest kwetsbare
mensen in onze samenleving. Vaak mensen die
nauwelijks meer buiten komen en weinig of geen
contacten hebben in hun omgeving. Bij de
'aanschuiftafels' in verschillende Haagse wijken,
kan iedereen komen eten, ongeacht status of
achtergrond.

In de afgelopen twee jaar zijn de activiteiten
uitgebreid naar andere kwetsbare groepen. Op
maandag is er kinder-restaurant, waar kinderen
tussen 9 en 12 jaar zelfstandig komen eten. Doel
is de kinderen beter te leren kennen en hen op de
radar te krijgen vóórdat ze in de problemen
komen.

Op dinsdag wordt er gekookt voor de soepbus,
voor dak- en thuislozen en buurtbewoners met
een verslaving of andere 'rugzak'. Op woensdag
komen kinderen samen met hun ouders koken,
met als doel de integratie tussen verschillende
culturen te bevorderen. Op donderdag is er de
aanschuiftafel voor eenzame senioren. Op vrijdag
het vrouwenontbijt.

Verder ondersteunt de Participatie Keuken 130
arme gezinnen met boodschappen voor ontbijt en
lunch. Het betreft vaak verborgen armoede; de
gezinnen worden door de scholen aangemeld als
ze merken dat er haast geen geld is voor eten, en
de kinderen hierdoor niet goed mee kunnen
komen. De boodschappen moeten in buurtkamers
worden opgehaald, zodat de situatie gemonitord
kan worden en zij ook verder geholpen kunnen
worden.

Van de ‘weggeefkiosk’, waaruit voedsel dat over is
mag worden meegenomen, wordt veel gebruik
gemaakt.

De Participatie Keuken krijgt geen subsidie maar
ontvangt veel steun van particulieren en bedrijven

Voor de betaling van de collecte kunt u ook de QR
code hierboven gebruiken.

U kunt uw donatie overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder
vermelding van: Participatie Keuken.

http://www.participatiekeuken.nl/


ontvangt veel steun van particulieren en bedrijven.
Maar door de toegenomen vraag (lees:
toegenomen armoede) kunnen zij uw
ondersteuning goed gebruiken.

Wij rekenen op uw gulle gaven voor dit
prachtige doel.

Donderdag 13 april, 14.00 uur
Meditatiekring o.l.v. Reinhold Philipp
De tijd even stil willen zetten? Een time-out?

'De kracht van het verbonden zijn in stilte.’ Bij een
groepsmeditatie is in de stilte elkaars nabijheid
voelbaar.

Meer lezen

Woensdag 19 april, 15.00 uur
Bijbelcursus o.l.v.
ds. Reinhold Philipp
In de cursus bespreken we gelijkenissen met
behulp van het boek ‘Geef mij die dwaze meisjes
maar. In gesprek met Jezus’ gelijkenissen’.

Meer lezen

https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/meditatiekring-40/
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/meditatiekring-40/
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/bijbelcursus-7-4/
https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/bijbelcursus-7-4/


Dinsdag 25 april, 14.30 uur
Wijkbijeenkomst Leidschendam-
Voorburg
Thema: Etty Hillesum, haar leven en
spiritualiteit

Sinds begin jaren tachtig zijn de dagboeken van
Etty Hillesum (1914-1943) wereldwijd bekend
geraakt. Toch wist Judith Koelemeijer in ‘Etty
Hillesum, het verhaal van haar leven’ (Uitgeverij
Balans, 2022) recent nog een schat aan
onbekend materiaal te verzamelen en die te
verwerken in een biografie over deze jonge
joodse vrouw. Ook wie alles wel min of meer over
en van haar weet, ontdekt daarin toch weer
nieuwe elementen, mede omdat het in een
biografisch geheel is gevat.

Etty’s rusteloze jeugd, meerdere erotische
betrekkingen met oudere mannen, linkse
studentenjaren, en haar uiteindelijke keuze om
‘het lot van haar volk te delen’ en niet onder te
duiken, passeren de revue. Tenslotte maakt
Koelemeijer een reconstructie van het mogelijke
verloop van haar einde in Auschwitz.

Ds. Antje van der Hoek heeft over dit boek een
blogje geschreven, dat te vinden is op de website
van de Remonstranten Den Haag: Klik hier om de
blog te lezen.

In deze wijkbijeenkomst houdt Ds. Antje van der
Hoek een inleiding over Etty’s leven en
spiritualiteit. Nadien gaan we -aan de hand van
enkele tekstfragmenten- met elkaar in gesprek
over de inspiratie die wij daaraan kunnen
ontlenen.

Deze bijeenkomst op dinsdag 25 april zal tot
uiterlijk 16.30 uur duren en vindt plaats in de
Hoeksteen, Rozenboomlaan 119 te Voorburg.

U bent van harte welkom!

https://denhaag.remonstranten.nl/blog/actueel/ruimte-in-jezelf-2/


Film en gesprek Laudato Sí
‘The Letter’
Op de Dag van de Aarde, zondag 23 april,
organiseren de Haagse Groene Kerken een
filmavond met maaltijd en gesprek rond de
documentaire ‘The Letter’.

Op 4 oktober 2022 bracht het Vaticaan deze film
uit die binnen drie dagen door drie miljoen
mensen bekeken werd. In ‘The Letter’ zien we
hoe paus Franciscus een aantal mensen uit
verschillende werelddelen uitnodigt om hem in
Rome te ontmoeten. Met deze mensen gaat de
paus in gesprek over de klimaatcrisis en de
impact ervan op hun levens. Niet de gebruikelijke
hooggeleerden voeren in deze film het woord,
maar juist de mensen uit de marges.

The Letter is een indrukwekkende film:
confronterend en pijnlijk, en tegelijkertijd
ontroerend en hoopgevend.

Aansluitend aan de film is er een maaltijd en
gesprek over de film en over de encycliek
‘Laudato Si’ van paus Franciscus. Daan Savert
van de Laudato Sí Alliantie Nederland is
gespreksleider.

De bijeenkomst is op:

Zondag 23 april, 15.30-19.00 uur
Amaliastraat 10
Den Haag (i.t.t. het bericht in de vorige
Nieuwsbrief is dit nièt de Lukaskerk.)

Toegang is gratis; een donatie om de kosten te
dekken wordt op prijs gesteld.

Opgave i.v.m. de maaltijd graag via het
aanmeldingsformulier

Mail voor vragen naar:
groenelukaskerk@gmail.com.

https://forms.gle/9EKhCBSfCG6dqQaF9
mailto:groenelukaskerk@gmail.com


Nieuwe theologie in de vitrine
Door Jacques Zwaan
U heeft het wellicht al gezien: de kunst is weg uit
de vitrine. Tot de volgende expositie is de vitrine
ingericht met boeken met nieuwe (vrijzinnige)
theologie.

Een aantal titels van de hoogleraar vrijzinnige
theologie Rick Benjamins te Groningen.
Benjamins is één van de oprichters van de
beweging voor moderne theologie 'Op Goed
Gerucht'. Zijn boek 'Boven is onder ons' is eind
vorig jaar verschenen, zijn boek ‘Een en ander’ in
2008 en het boek ‘Liberaal Christendom’ in 2016.
Verder twee titels van Christa Anbeek.
De titels met een ‘B’ kunt u t.z.t. in onze
bibliotheek vinden en lenen. De andere titels
komen uit mijn eigen bibliotheek.

Rick Benjamins
. Boven is onder ons; Denken over God na God.
(B)
. Een en ander; de traditie van de moderne
theologie. (B)
. Mocht GOD bestaan; Het christelijk geloof ter
verantwoording.
. Theo Hobson; Gelovig Humanisme, christelijk
geloof en seculier denken.
. Catherine Keller’s Constructieve Theologie.

Christa Anbeek
. Aan de heidenen overgeleverd; hoe theologie de
21e eeuw kan overleven. (B)
. Toekomst. (B)

Liberaal Christendom; red. Benjamins,
Offringa en Slob dd. 2016. (B)

Richard Kearny
. Anatheism (returning to God after God)

John D. Caputo
. Hopeloos Hoopvol
. The Folly of God

Peter-Ben Smit, Mannen in Marcus

C.J. den Heyer, Ruim geloven; een theologisch
zelfportret

Zygmunt Bauman, Liquid Modernity



JAARLIJKSE BUSTOCHT 2023
Door: Ninon Vercoutre
Even een kleine herinnering aan de Bustocht naar Gouda op donderdag 25 mei a.s.
In de hal van de kerk hangt een intekenlijst waarop u uw naam kunt noteren zodat u bent aangemeld;
tevens kunt u aangeven of u een vegatarische lunch wilt nuttigen. Natuurlijk kunt u zich ook telefonisch
opgeven via de administratie van de kerk.

De inschrijving voor deze bustocht loopt t/m zondag 14 mei a.s. Mocht u in het bezit zijn van een
Museumkaart of een kaart van de Vriendenloterij, dan vragen wij u deze mee te nemen zodat u gratis een
bezoek kunt brengen aan de Sint-Janskerk.

Tot slot wijs ik u erop, dat uw betaling van € 30,- op rekening NL93INGB0000006397 t.n.v. De
Remonstrantse gemeente tevens de bevestiging is van uw aanmelding; vergeet hierbij niet te vermelden
dat dit bedrag bestemd is voor de Bustocht 2023.

Namens de gehele Diaconie hopen wij op een mooie, zonnige dag.

Bibiotheca Remonstrantica
Door Jacques Zwaan
Een brief die niet meer dicht kan.

Onze emeritus-predikant Johan Goud schonk de
bibliotheek zijn nieuwe boek; het is nu dubbel,
want wij hadden het al aangeschaft.

De achterflap vermeldt: ‘In een apocalyptische
wereld komt alles aan op de vraag wat essentieel
voor ons is. Wat geloof je zelf? En wat is geloven?
- Een persoonlijk antwoord van de auteur.’

Inzichten van filosofen en theologen, maar in het
bijzonder ook schrijvers en dichters spelen daarbij
een grote rol. ‘Waarom is dat zo? Wat is het dat
me zo boeit in literatuur? Het essentiële is door
Milan Kundera aangeduid. Hij schreef over de
wijsheid van de roman, die de wijsheid van de
onzekerheid is, de echo van Gods lach om ons.

Ze is te vinden in een gebied waar niemand de
waarheid in pacht heeft en komt voort uit de geest
van de humor. Wat zou ik religie graag als een
uitdrukking van deze onzekere wijsheid zien!’

In het laatste nummer van AdRem heeft Koen
Holtzapffel reeds aandacht aan dit boek besteed.



Beste lezer,

Het aprilnummer - het Paasnummer - van Kerk in Den Haag is verschenen, digitaal én op papier. Lees hier
de digitale versie. Hieronder vindt u een voorproefje.

Ramadan en Suikerfeest na de aardbevingen
Sinds de verwoestende aardbevingen die delen
van Turkije en Syrië ongenadig troffen, wordt de
Turkse gemeenschap verscheurd door verdriet
over de tienduizenden slachtoffers.

Wat heeft dit voor gevolgen voor de ramadan en
het Suikerfeest?

‘Wij zitten binnen gezellig te eten, maar hoe gaan
zij het feest vieren?’

Personalia
Overleden:

Op 24 maart is mevrouw Eva Jacquelina van
Mourik overleden in de leeftijd van 86 jaar.

Op 26 maart is mevrouw Johanna
van Dorp- Tabernal overleden in de leeftijd van 99
jaar.

Wij herdenken hen met eerbied, en onze
gedachten gaan uit naar allen die hen dierbaar
waren.

Nieuwe vriend:

Mevrouw Trees Tehupuring

We heten haar van harte welkom in onze
gemeente.

https://kerk-in-den-haag.email-provider.eu/link/2UlGwd1em0/ngmmrgt4h3/f5vwu1jjaa/cw88QerqZG/myepY7Yikr


Kanselbloemen en kaarten
Als u het belangrijk vindt, dat iemand
kanselbloemen of een kaart van de gemeente
ontvangt, bijv. bij ziekte of voor een andere
ondersteuning of medeleven, dan kunt u mij dit
laten weten.

Ook bij vreugdevolle gebeurtenissen zoals een
jubileum of het bereiken van een zeer hoge
leeftijd, kan een bloemengroet of een kaart van de
gemeente waardevol zijn.

Neem dan contact op met Micheline Meijer
via e-mail: mcmeijerwagter@ziggo.nl,
of telefonisch: 06-24979338

Redactie: Peter Kelderman, Hans Willems en Miriam van Dam
Remonstranten Den Haag, Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ Den Haag

Website: https://denhaag.remonstranten.nl - Email: remondenhaag@hetnet.nl
Facebook: Remonstranten Den Haag

Telefoon: 070-3250779

Over de Remonstranten
Wij vinden dat geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de
mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag
je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles

te geloven.

Lees verder

Uitschrijven | Abonnement beheren

https://www.remonstranten.nl/word-vriend/
https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ

