Remonstranten Den Haag

Orde van dienst voor het avondgebed
op Goede Vrijdag 7 april 2023,
aanvang 19.30 uur
Voorganger: Ds Antje van der Hoek.
Organist: Hans Jacobi
Lezingen: Betty Renssen
Welkom: Rachel Adriaanse

— ‘Mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? -
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Witte kruisiging, Marc Chag



Voorbereiding Orgelspel/ Welkom en aansteken van de
kaars

We zingen (staande): 'Ik sta voor U in leegte en
gemis' (Lied 942)

Aanroeping en inkeer
Votum en groet (staande)

Onze hulp 1s in de naam van de levende God
die hemel en aarde gemaakt heeft

die trouw houdt tot in eecuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen

Groet

Zijn genade en vrede zij met ons allen

Inleidende psalmlezing en Gebed van inkeer

Lied - we zingen: 'Houd mij in leven, wees Gij mijn
redding ...' Lied 368d (1 x voorzanger, 2 x gemeente)

Woord



We lezen: Marcus 14: 32-42 — nachtwake en arrestatie

Zingen: 561: O liefde die verborgen zijt, 1

We lezen: 2e lezing: Marcus 14: 43-52 - verraad van
Judas -

Zingen: 561: O liefde die verborgen zijt, 2

We lezen: 3e lezing: Marcus 14: 53-65 — verhoord en
schuldig bevonden

Zingen: 561: O liefde die verborgen zijt, 3

We lezen: 4e lezing: Marcus 14: 66- 72 — verloochening
door Petrus

Zingen 561: O liefde die verborgen zijt, 4

We lezen: 5e Lezing: Marcus 15: 1-20 — Jezus voor
Pilatus



Zingen 561: O liefde die verborgen zijt, 5

We lezen: 6¢ lezing: Marcus 15: 21-39 - kruisiging en
laatste ademtocht

Doven van de Paaskaars en Stilte
We lezen: 7e lezing: Marcus 15: 40- 47 - graflegging

Overweging

Korte stilte/orgelspel — Hans Jacobi zingt Psalm 22 (in
de vertaling Gerhardt en vd Zeyde, getoonzet door
Benedictijner en Cisterciénzer monniken).

Gebeden

Voorbeden en gezongen Onze Vader.

Tijdens de voorbeden zingen we 'Kyrie, kyrie,
kyrie eleison' (lied 367d)
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Het Onze Vader lied 369c.
Sluiting

Wegzending: 'Z1) mogen Jezus doden, begraven, in het
graf sluiten met een zware steen. Christus zal verrijzen!
Goede Vrijdag moet voorgaan, Pasen zal volgen. Zijt
verzekerd, de Heer zal zijn werk levend maken'

(Joh. Uytenbogaert).

De dienst eindigt zonder zegen. Het antepedium, de
bijbel en de Paaskaars worden door de voorgangers uit
de kerkruimte weggedragen.

In stilte verlaten we de kerk.



Waarom heb je mij verlaten? — Karel Eykman

Naar Ps 22

God, mijn God,
j1j laat me in de steek.
God, mijn God,
Jij laat mij vallen.
Jij houdt je mond
en nergens vind ik troost.

God , mijn God,
ik zak weg in het donker.
God, mijn God,
hoe hard ik ook schreeuw
j1j blijft maar zwijgen
als ik roep in de nacht.

Ouders en grootouders hadden hele verhalen
van ‘God 1s getrouw’ en ‘Hij helpt uit de nood.’
Uit het hoofd kenden wij die liederen
van ‘Lof z1j de Heer, de almachtige koning en verlosser.’
Dat gaat nu niet meer op.

God, mijn God,
ze doorboren mijn handen.
God, mijn God,
ze doorsteken mijn hart.
Ze kraken mijn ljjf
En jij bent zo ver heen.



