Orde van dienst voor het afscheid van
Herman Gerard de Cock
9 januari 2023, aanvang 13.00 uur
in de Remonstrantse Kerk te Den Haag
Voorganger: ds. Antje van der Hoek
Organist: Hans Jacobi

recente foto van Herman



Muziek

Aansteken Paaskaars — ‘Het licht schijnt in de duisternis
en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen’ (Joh
1:5)

gevolgd door aansteken van de waxinelichtjes door de
familie

We zingen: ‘Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de
kracht’ (Lied 657)

Welkom

Votum en groet

Ons samen-zijn dragen we op aan de Eeuwige,
die liefde is en grond van ons bestaan,

die ons stelt in zijn licht en roept tot zijn dienst,
die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

Groet:
Moge Zijn genade en vrede onze harten vervullen

Gebed



We zingen: ‘Als alles duister is”>  (Lied 598, 2x)
(vertaling)

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit dooft,
vuur dat nooit meer dooft (2x)

Verwelkoming en woorden van herinnering
zoon Johan met begeleidende foto’s en muziek

Woorden van herinnering
Carel de Cock (jongste broer) en studievriend Jan Ingen
Housz met begeleidende foto’s en muziek

Woorden van herinnering
Pieter Schenk vanuit de Probis club

Woorden van herinnering
zoon Hylke met begeleidende foto’s en muziek

Woorden van herinnering
kleinkinderen Juliét, Florine en Hidde met begeleidende
foto’s en muziek



Bijbellezingen

Orgelspel

Gebed

Zegen over Hermans’ leven

Wij zingen “Gij zijt de zin van wat wij zijn’ (Lied 760)

Mededelingen door Madeleine Overhoff

Muziek

U wordt uitgenodigd om Herman een laatste groet te
brengen (defilé langs de kist) en voor de condoleance
In de Tuinkamer.

Vervolgens zal Herman door zijn naaste familie naar het
crematorium worden begeleid.




