
 
Orde van dienst voor het afscheid van 

Ettjen Johanna Elisabeth Modderman 
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in de remonstrantse kerk te Den Haag 

Voorganger: ds. Reinhold Philipp 

Organist: Hans Jacobi 

http://www.remonstranten.org/


Muziek voor aanvang dienst  

De Schotse fantasie van Max Bruch 

 

 

Aansteken paaskaars 

Bij U is de bron van het leven,  

door uw licht zien wij licht. (Psalm 36:10) 

 

 

Zingen:  Als alles duister is 

(lied 598, 2 keer) 

 

Als alles duister is,  

ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft,  

een vuur dat nooit meer dooft. 

 

 

Welkom  

 

 

Bemoediging en groet 

 

 

Gebed 

 

 



Zingen: Wie zich door God alleen laat leiden  

(lied 905) 

 

 

Woorden van herinnering 

door Fieke de Haan en Arnout van der Pol 

 

 

Orgelspel Alle Menschen müssen sterben  

Koraalbewerking van J.S. Bach 

 

 

Woorden van Herinnering  

door Suzan van der Sluis 

en door Ans van der Hammen,  

Marianne Mewissen en Marina van Koten 

 

 

Orgelspel  

Adagio van J.S. Bachs (BWV 564) 

 

 

Woorden van herinnering 

door Hans van Dam 

 

 

Zingen: Zend ons een engel in de nacht 



(lied 259) 

 

 

Schriftlezing: Lukas 10: 25-37 

Heb God lief en de naaste als uzelf 

 

 

Overdenking 

 

 

Orgelspel Wachet auf, ruft uns die Stimme  

Koraalbewerking van J.S. Bach 

 

 

Gebed 

 

 

Mededelingen 

 

 

Zingen: Ga met God en Hij/Zij zal met jou gaan 

(lied 416) 

 
 

Zegen 

 

 



Zingen: May the roads rise to meet you 

 

 
 

 

  



May the sun make your days bright. 

May the stars illuminate your nights. 

May the flowers bloom along your path. 

Your house stand firm against the storm. 

 

And until we meet again,  

may God hold you in the hollow of His hand. (x2) 

 

 

Muziek 

Adagio van Schubert’s strijkkwintet opus 956 

 

 

De aanwezigen worden uitgenodigd om langs de 

kist lopend afscheid te nemen van Ettjen.  

In de tuinzaal van de kerk is gelegenheid tot 

ontmoeting. 

In verband met toenemende corona-besmettingen 

geven de nabestaanden er de voorkeur aan om 

geen handen te schudden bij het condoleren. 

 


