
                                     

 
 

Orde van dienst 

voor zondag 12 september 

 

Aanvang 10.30 uur 

Voorgangers: ds. Reinhold Philipp en  

ds. Antje van der Hoek 

Organist: Hans Jacobi  

 Zang: kleine cantorij, allen 

Welkom: Ingrid de Bonth-Weekhout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema: Elkaar tot spreken horen 

  

http://www.remonstranten.org/


Welkom, mededelingen en ontsteken van het licht 

 

Aanroeping en inkeer 

 

Lied (staande): (lied 283) – allen 

In de veelheid van geluiden, in het stormen van de tijd 

 

Votum en groet (staande) 

Ons samen-zijn dragen we op aan de Eeuwige, 

die liefde is en grond van ons bestaan, 

die ons stelt in zijn licht en roept tot zijn dienst, 

die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

 

Moge zijn genade en vrede onze harten vervullen! 

 

  



Inleidende lezing/ Gebed van inkeer 

 

Acclamatie: (lied 368h, voorzanger 2x) 

 

 
 

 

Woord en gebed 

 

 

Schriftlezing: Markus 7:31-37 

‘Zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken’   

 

 

 

  



Zang: Het woord dat u ten leven riep 

(lied 316) - kleine cantorij 

 

 

Overweging  

 

 

Moment van stilte en orgelspel 

 

  



Bidden en geven 

 

Tijdens de voorbeden zingt voorzanger: (lied 368g)  

 
 

 

het Stil Gebed wordt beantwoord met: (lied 367f) 

 

 
 

 

 

  



 Gezongen Onze Vader (lied 369c) - kleine cantorij 

 

 

 
 

 



 

Mededelingen en bloemengroet en collecten:  

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:   

het diaconale collectedoel van het derde kwartaal*  

en het werk van de Remonstrantse gemeente Den Haag 

 

* Toelichting workshops door medewerker Mensenbieb 

 

 

Lied (staande): Door de wereld gaat een woord  

en het drijft de mensen voort  

(lied 802; 1e couplet allen, 2e vr, 3e m, 4e vr, 5e m en 6e allen) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Uitzending en zegenbede (staande) 

 

 

Uitleidend orgelspel 

 

 

Elkaar tot spreken horen 

Tot spreken heb je mij gehoord 

tot nieuwe levenskracht. 

Ervaring, eerder nooit verwoord, 

wordt aan het licht gebracht. 

Tot spreken heb je mij gehoord, 

en tijdens mijn verhaal 

ontstaat in mij een ander woord, 

begin van nieuwe taal. 

Tot spreken heb ik jou gehoord 

in wederkerigheid. 

Wij scheppen samen, woord voor woord, 

de taal die ons bevrijdt. 

(Lies Thielens; geïnspireerd door ‘hearing to speech’ van 

Nelle Morton) 

 

 

 

Een goede week! 

 

 



Komende diensten/activiteiten: 

 

Zaterdag 18/9, 10.00 uur, Poëziecursus  

o.l.v. Ingrid de Bonth  

 

Zondag 19/9, 10.30 uur, dienst (met delen van brood en 

wijn) o.l.v. ds. Reinhold Philipp 

 

 

* In het derde kwartaal van 2021 collecteren we voor de 

Participatie Keuken Den Haag (www.participatiekeu-

ken.nl). U kunt uw donatie ook overmaken naar rekening:  

NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder vermelding 

van: Participatie Keuken.  

 

U kunt ook met onderstaande QR-code uw  

bijdrage voor de collecte overmaken. 

 

 

Hartelijk dank! 
 

 

 

 



Na de openingsdienst bent u/ben jij van harte welkom 

bij de workshops van de Mensenbieb: 

 

11.20 - 11.40 uur koffiepauze / kleine lunch 

 

11.40 - 13.15 uur workshops Mensenbieb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


