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Van de redactie

Door: Peter Kelderman

Veel mensen zijn nu op vakantie en ook voor de

Nieuwsbrief is het een kort ‘zomerreces’. Vandaar
deze editie van vier weken, die ook wat ‘dunner’ is

dan de vorige keren. Er waren geen
kerkenraadsvergaderingen; Betty Renssen wijst u
erop dat de secretarismail nu bij haar hoort.

Let u bij de rubriek 'Pastoraal Team' op de
vakantiedata van de predikanten?

De vier kerkdiensten in de komende periode en
een foto van de doop afgelopen zondag, worden
gevolgd door het collectedoel, en door
mededelingen van Ninon Vercoutre over de
bustocht van 28 september a.s. Ninon stuurde

ons ook een mooi gedicht van Grace Noll Crowell.

Ds. Reinhold Philipp schreef de Overdenking,
over zijn droom en verwachting voor een gastvrije
kerk, in het licht van de toekomst van onze kerk.

Wat betreft de augustus-activiteiten: Ria Edelman
organiseert een wandeling, deze keer langs
Zorgvliet en het Statenkwartier. En de Latijnse
Leeskring gaat weer van start, geleid door Gerrit
Berveling. Ook deze maand nog de ‘Vrijzinnige
Zomerontmoetingen’.

Jacques Zwaan schreef een bijdrage voor de
rubriek ‘Bibliotheca Remonstrantica Hagana’, met
bespreking van drie aanwinsten voor onze
bibliotheek. Lucie Bosch wijst in ‘Kanselbloemen’
op de steun die van een bloemengroet kan
uitgaan.

Tenslotte een speciaal bedankje van Madzy van
der Kooij, en ‘Religie-impressies wereldwijd’, die
ik zelf samenstelde, van een reis door de landen
Armenié en Georgié.

In september opent het nieuwe kerkelijk jaar, en
gaan ook weer vele nieuwe activiteiten van start,
hopelijk zonder al te veel coronabeperkingen. Dit
geldt ook voor onze Kringen; we zijn benieuwd
naar uw bijdragen voor de rubriek ‘Kringen-
dingen’!
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Uit de kerkenraad

Door: Betty Renssen, secretaris

Als nieuwe secretaris heb ik het mailadres:
secr.remondenhaag@gmail.com overgenomen
van Madzy van der Kooij. Af en toe ontvang ik nog
berichten die persoonlijk voor Madzy bedoeld zijn.
Haar privé mailadres is: madzyvdkooij@ziggo.nl.

Begin september zal er weer een uitgebreider
bericht uit de kerkenraad in de Nieuwsbrief staan.
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Zondag 8 augustus,
10.30 uur

Voorganger: ds. Els de Bijll Nachenius

Organist: Hans Jacobi. Zang: kleine Cantorij

De aanmeldverplichting komt door de
coronaversoepelingen te vervallen. Bij
binnenkomst in de kerk ligt een lijst klaar waarop
uw naam genoteerd wordt.

De kerkdienst is live, of terug te kijken
via Kerk TV.

Voor meer informatie over ds. Els de Bijll
Nachenius, kunt u hieronder op meer lezen

klikken.

Meer lezen
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Zondag 15 augustus,
10.30 uur

Voorganger: ds. Pieter Hartevelt
Organist: Hans Jacobi. Zang: kleine Cantorij

De aanmeldverplichting komt door de
coronaversoepelingen te vervallen. Bij
binnenkomst in de kerk ligt een lijst klaar waarop
uw naam genoteerd wordt.

De kerkdienst is live, of terug te kijken
via Kerk TV.

Voor meer informatie over ds. Pieter Hartevelt,
kunt u hieronder op meer lezen klikken.

Meer lezen

Zondag 22 augustus,
10.30 uur

Voorganger: ds. Antje van der Hoek
Organist: Hans Jacobi. Zang: kleine Cantorij

De aanmeldverplichting komt door de
coronaversoepelingen te vervallen. Bij
binnenkomst in de kerk ligt een lijst klaar waarop
uw naam genoteerd wordt.

De kerkdienst is live, of terug te kijken
via Kerk TV.

3/13



5-8-2021 Nieuwsbrief 5 augustus - 2 september 21

Zondag 29 augustus,
10.30 uur

Voorganger: ds. Johannes Tromp

Organist: Hans Jacobi. Zang: kleine Cantorij

De aanmeldverplichting komt door de
coronaversoepelingen te vervallen. Bij
binnenkomst in de kerk ligt een lijst klaar waarop

uw naam genoteerd wordt.

De kerkdienst is live, of terug te kijken
via Kerk TV.

Voor meer informatie over ds. Johannes Tromp,
kunt u hieronder op meer lezen klikken.

Meer lezen

Doop 1 augustus

Afgelopen zondag is gedoopt:
Tosca Elodie Alserda.

We heten haar van harte welkom in ons midden!

Collecte derde kwartaal

Door: Diaconale commissie

De collecte is in het derde kwartaal bestemd voor
de Participatie Keuken. (zie Nieuwsbrief 24 juni).

U kunt uw donatie overmaken naar rekening:

Remonstran e

NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder N Gemeente
vermelding van: Collecte de Participatie Keuken. i,

Voor de betaling van de collecte kunt u ook de QR
code hieronder gebruiken.

Onze hartelijke dank!
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Ons pastoraal team staat voor u klaar

U kunt hen bereiken op:

Antje van der Hoek: telefoon: 0252-211204,
e-mail: hoekpred.remodenhaag@gmail.com

Antje is met vakantie t/m 16 augustus.

Reinhold Philipp: telefoon: 070-3878732,
e-mail: reinholdphilipp@freedom.nl

Reinhold is met vakantie van 22 augustus t/m
5 september.
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Gastvrijheid

Door: ds. Reinhold Philipp

Ik wil zo graag dromen van een gastvrije kerk.
Wie droomt met mij mee?

Binnen de remonstrantse kringen staat onze
gemeente bekend als een grote gemeente. Dat is
relatief. Met de 300 leden en vrienden die we nu
ongeveer hebben, waren we 20 jaar geleden, toen
ik als predikant in deze gemeente begon, een
kleine gemeente geweest. Onze gemeente telde
toen meer dan 900 leden en vrienden. Als steeds
kleiner wordende gemeente staan we voor de
vraag: hoe willen we verder? Wat is onze
toekomst?

In 2003 was ons jaarthema ‘Gastvrijheid’, omdat
we ons toen al realiseerden dat we het zonder het
verwelkomen van nieuwe mensen op ten duur niet
zouden redden. Ik lees graag in de krant de
lezersbrieven over etiquette en vaak speelt daarin
de juiste omgang met gasten een rol: wie moet
zich aanpassen aan wie? Wat betekent het voor
ons, als we nieuwe mensen gastvrij willen
ontvangen? Zijn ze welkom zolang ze zich
aanpassen aan onze ‘huisregels’? Of passen de
gastvrouwen en gastheren zich aan de gasten en
hun wensen en ideeén aan? Volgens mij moet er
een soort wisselwerking ontstaan en kunnen
beide groepen van elkaar leren. Het vasthouden
aan ‘zo hebben wij het altijd gedaan’ leidt tot
verstarring en verstening, tot kerken en gebouwen
waaruit het leven dreigt te verdwijnen.

Marc Chagall heeft verscheidene malen het
verhaal uit het Bijbelboek Genesis (18:1-15)
afgebeeld, waarin God in de gestalte van drie
boodschappers te gast is bij Abraham en Sara.
Abraham zit in de opening van zijn tent en ziet
drie vreemdelingen komen. Ze beijveren zich om
hen gastvrij te onthalen. Deze vreemdelingen
hebben een vreemde boodschap: Sara zal
ondanks haar hoge leeftijd, tegen alle verwachting
in, alsnog een kind krijgen. De actualiteit van dit
verhaal zit voor mij in de houding van gastvrijheid
ook tegenover volstrekt onbekenden, en in de
openheid voor de vreemd- en ongeloofwaardig
klinkende boodschap.

Marc Chagall — Abraham en de drie engelen.
Musée Chagall, Nice, Frankrijk

Wie niet open de wereld inkijkt, ziet de
vreemdelingen niet komen. Als je de
vreemdelingen wel ziet en ook gastvrij onthaalt,
blijkt dat zij soms met vreemde boodschappen
komen. Maar uiteindelijk bieden juist die
vreemdelingen daardoor misschien een perfectief
dat we zelf niet meer zien.

Gastvrijheid betekent dat de gemeenschap zich
openstelt voor de ontmoetingen die de kern van
het kerkelijk gemeenschap-zijn vormen: de
ontmoeting met God, de ontmoeting met elkaar en
de ontmoeting met de samenleving. Die
ontmoetingen kun je niet afdwingen. Wel kunnen
we daarvoor voorwaarden scheppen. Wij zijn in
de kerk niet primair gastvrouw of gastheer, maar
voor alles gasten, gast van God en Jezus
Christus. Hij nodigt ons aan tafel. ‘Wij komen als
geroepen’ zingen we soms met woorden van
Sytze de Vries.

Sommigen die ooit gasten waren, zijn na een tijd
weer vertrokken. Anderen zijn gebleven en horen
nu zelf tot de gastvrouwen en gastheren die nu
zelf weer open moeten staan voor nieuwe gasten.
In mijn droom is onze kerkelijke gemeente een
plaats waar een mens op adem kan komen, waar
datgene wat hem/haar bezig houdt, in alle vrijheid
gezegd kan worden, waar je kunt aanschuiven
aan een tafel voor een goed gesprek. Mijn droom
is een gastvrije gemeente die onderdak biedt aan
mensen van allerlei pluimage: iedereen is er
voelbaar welkom.

Uiteraard hoop ik dat het niet bij een droom blijft.
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BUSTOCHT 28 september

Door: Ninon Vercoutre

Beste allemaal,

Hierbij nog wat aandachtspunten voor de
komende bustocht van 28 september (zie het
programma in de Nieuwsbrief van 22 juli):

« Aanmelden kan via de administratie van de
kerk telefonisch:070-3250779
of via mail: remondenhaag@hetnet.nl.

¢ Uiterste datum van inschrijving is

+ We vragen een bijdrage voor de bustocht
19 september.

van € 25.00. U kunt dit bedrag overmaken
¢ Er kunnen zich maximaal 45 personen op IBAN rekeningnummer:
opgeven voor onze bustocht. NL93 INGB 0000 006397 o.v.v.

. . , Betaling bustocht.
« Wilt u een vegetarische lunch? Dan dit

graag bij uw aanmelding opgeven.
Op de reisdag zelf kan dit helaas niet
meer.
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VOOR JOU

Omdat je mijn vriend bent
verlang ik er naar

jou een blijvend, mooi
geschenk aan te bieden.

Soms is de gloed van de vriendschap warm
als kolen in een open vuur.

Soms ook is ze koel en zacht

als de geur van een lelietje-van-dalen

bij het aanbreken van de dag.

Soms is ze rustig en zuiver
als een ongerept, wit laken in de nacht
wanneer je erg moe bent.

Soms als de smaak van bronwater
dat van heel ver komt.
Of als de smaak van bedauwde, blauwe druiven

in je mond.

Maar o, mijn vriend,

ik kan voor jou zulke gaven niet kopen.
Kom, ga mee

naar de dagelijkse velden van het leven
en laten we in onze manden verzamelen
Gods geschenk aan ons.

De uitgelezen, schone stromen

van het leven zelf.

Grace Noll Crowell

(Met dank aan Ninon Vercoutre)
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Samen wandelen

Door: Ria Edelman

Dit keer wandelen we langs de randen van de wijken Zorgvliet en Statenkwartier. We ronden hiermee de
grootste locatie van de Internationale zone met het World Forum, Europol, Eurojust en OPCW.

We zullen ons laten verrassen door een stukje stadsvernieuwing: het contrast tussen de massale
nieuwbouw met de kleinschaligheid van de nieuw aangelegde en vaak nog verborgen wandelpaadjes en de

oude villa’s in het lommerrijke Zorgvliet.

Vrijdag 20 augustus 11.00 uur

Vertrek vanaf de President Kennedylaan 5, Den Haag (Ingang en parkeerplaats Omniversum)

Graag opgeven bij :

ria@mariaedelman.nl of tel: 06 54 902 754.

Latijnse Leeskring

Door: Gerrit Berveling

Binnenkort - op 31 augustus - gaat onze Latijnse
leeskring weer starten om 10.30 uur in de kerk.
We zijn bezig met scénes uit Ovidius’
Metamorphosen en gaan daar weer mee verder.
We gebruiken in feite een schooluitgave met
aantekeningen als basis.

Wie zich aan bij ons selecte groepje wil
aansluiten, kan zich via Miriam van Dam bij de
administratie aanmelden:
remondenhaag@hetnet.nl

Ovidius’ Metamorphosen

De Redactie ontving ook nog
dit bedankje:

Hartverwarmend

Ik kan er geen ander woord voor vinden. Toen
bekend werd, dat ik corona had, kwamen er lieve
telefoontjes, mailtjes en een kaart vanuit de kerk
— ik denk de eerste sinds heel lange tijd, die weer
werd verstuurd. Ik was al twee keer ingeént, dus
nauwelijks ziek geweest, maar je rekent er niet
meer op. |k ben weer geheel hersteld.

Bedankt.

Madzy van der Kooij

o
s 2
o= B .
1] Xevmakash Toi
Ty Ll .
O le;tgmesws g ke
Chokrane s lg M erci
Asa“ 2 Ku-f-os GYEZIE ‘>— %«E;}.:;
Anﬁafo"b"f‘ = Dankon
Da“k Je O r,sado
Ma;;mmk :: M'm MMKMhakkeram
Won g
Ondo Maf"““ Dankon
Dank TsmgRon
nﬂ ado Mafw u :nekrane
Hoadteran Graz ]";m Mer o llfoS
SPaSlbO Cam on ban s E 5»'_;% Y'Saf
= g o (o] ”§Spas-b»
ﬁ a i@ =
12 [72) o 3
E; LVA

9/13



5-8-2021

https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE3LDAsNzUyLCI5SYWVmY2NIMjIhODU...

Nieuwsbrief 5 augustus - 2 september 21

Bibliotheca Remonstrantica
Hagana

Door: Jacques Zwaan

Deze keer alleen een kort overzicht van de
Aanwinsten:

« Wetten van de Remonstrantse Societeit;

op nieuw overgezien en vermeerdert
met de Wetten en Resolutien die vast
gesteld zijn tot het Jaar 1737. Met een
Voorrede, behelzende in 't kort de
oorzaack, ende reden dezer openbare
uytgave. Dit boekje heeft ds. Rob Esveld
aan onze bibliotheek geschonken. Een
belangrijke aanvulling van de collectie
oude boeken. Ds. Esveld heeft het voor
studie gebruikt. Wij zijn hem oprecht
erkentelijk voor deze schenking.

Heimwee naar het Wad, door Evelijne
Swinkels-Braaksma. Een bundel met
fraaie, aansprekende gedichten. Onlangs
is de dichter nog in onze kerk geweest,
voor één van de ‘Vrijzinnige
Zomerontmoetingen’ (zie Nieuwsbrief 22
juni).

WETTEN VAN DE REMONSTRANTSE
SOCIETEIT: OP NIEUW OVERGEZIEN EN
VERMEERDERT MET DE WETTEN ... 1737 :

MET EEN VORREDE...

ANDNY MO

¢ De Sneuper; officieel orgaan van de
Historische Vereniging Noordoost-
Friesland. Het betreft het themanummer
‘Kerken in de schaduw’. Dit nummer staat
in het teken van kleine kerken en
godsdienstige stromingen 'in de schaduw’
van de Nederduitsche Gereformeerde
Kerk, de latere Nederlandse Hervormde
Kerk, naar aanleiding van 400 jaar
remonstranten in Dokkum in 2021.
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Vrijzinnige
Zomerontmoetingen 2021

In augustus worden weer activiteiten
georganiseerd door onze vrijzinnige partners,

Als u op de volgende link klikt kunt u het
programma bekijken.

Een uitgeprinte versie van het programma ligt op
de kist in de hal van de kerk.

Kanselbloemen

Als u het belangrijk vindt, dat iemand
kanselbloemen ontvangt, b.v. bij ziekte of voor
een andere ondersteuning of medeleven, dan
kunt u mij dit laten weten.

Ook bij vreugdevolle gebeurtenissen zoals een
jubileum of het bereiken van een zeer hoge
leeftijd kan een bloemengroet van de gemeente
waardevol zijn.

Neem dan contact op met Lucie Bosch
via e-mail: boschlucie@gmail.com,
of telefonisch: 070 3997672.

‘En in de zevende maand, op de zeventiende dag der maand, bleef de ark vastzitten op het gebergte
van Ararat’ (Genesis 8:4; NBG 1986).
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Religie-impressies wereldwijd

Door: Peter Kelderman

Een rondreis die ik zo’n 10 jaar geleden maakte,
voerde door Armenié en Georgié. In deze
Centraal-Europese landen noemen de mensen
zich in grote meerderheid (93%), religieus. (Ter
vergelijking: in west Europa is dit 43%; in
Nederland 26%.) Geen wonder dus dat er in
Armenié en Georgié honderden kloosters zijn te
vinden, die nog druk worden bezocht door jong en
oud, en waarin vele monniken hun diensten
verrichten.

De dominante godsdienst in beide landen is het
christelijk oosters-orthodox, wel iets verschillend
in oorsprong en gebruiken (bijv. de eerste
apostelen). In beide landen was er de zeer vroege
stichting van het christelijk geloof (1e eeuw na
Chr.), en de definitieve instelling als staatsreligie
in de 4e eeuw. Al snel hierna werden kloosters
gesticht, tot de dag van vandaag. Rond de 10e
eeuw dienden de kloosters vaak ook als fort, het
meest tegen de invallen vanuit het Ottomaanse
Rijk (nu: Turkije)

Klik hier voor een korte YouTube video over drie
kloosters in Georgié

In de Sovjettijd (1920-1991) was er repressie van
godsdiensten en werden veel kloosters verwoest
of omgevormd tot andere functies; dit proces is na
de Sovjettijd teruggedraaid. Overigens, over de
Sovijettijd gesproken, Stalin werd geboren in
Georgié, en in de stad Gori staat het enigszins
bizarre Stalinmuseum met vele memorabilia,
zoals enorm veel foto’s met Stalin. (Ik herinner me
ook de klompjes, met ‘stalinistische’ versiering, als
cadeau van de CPN aan Stalin.)

lkzelf aan het onderhandelen bij souvenirs
kopen....

Zowel in Armenié en Georgié bezochten we veel
kloosters, vaak met prachtige architectuur,
beeldhouwwerken, schilderingen van heiligen en
iconen. Vlak bij de Armeense grens met Turkije
ligt de Kathedraal van Etjmiadzin. Het prachtige
uitzicht is op de berg Ararat, welbekend van de
Ark van Noach (zie foto hierboven).

Een hoogtepunt in Georgié vond ik het
hooggelegen Lavraklooster (zie foto hieronder) en
de, na een fikse wandeling, bereikte ‘grotkerken’
met mooie, goed bewaarde fresco’s.

Klik hier voor een korte video-impressie, (een
beetje stieckem) gemaakt tijdens twee

kloosterbezoeken.
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Monniken in het Lavra-klooster, David Gareja, Georgié

Redactie: Peter Kelderman, Ria Edelman en Miriam van Dam
Remonstranten Den Haag, Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ Den Haag
Website: https://denhaag.remonstranten.nl/ - Email: remondenhaag@bhetnet.nl
Facebook: Remonstranten Den Haag
Telefoon: 070-3250779

Lees verder
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