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Van de redactie

Door: Peter Kelderman

Omdat mederedacteur Ria Edelman hard aan het
werk is met het nieuwe jaarboekje, zal ik de
komende Nieuwsbrieven nog eindredacteur zijn.
Voordat ik een overzicht van deze Nieuwsbrief
geef, laat ik mederedacteur Miriam van Dam aan
het woord:

‘De Nieuwsbrief van 24 juni -8 juli is helaas bij
velen in de spambox (ongewenste email) terecht
gekomen, of zelfs helemaal niet ontvangen. Na
wat speurwerk en contact met KPN is gebleken
dat de provider (KPN) zijn spamfilter zo streng
heeft afgesteld, dat onze Nieuwsbrief bij velen de
mail niet heeft bereikt. Dit is een heel vervelend
technische probleem dat niet simpel opgelost kan
worden. Er zijn wel een aantal technische
maatregelen genomen. We hopen dat deze
Nieuwsbrief weer goed in de mail komt.

Trouwens, zoals u weet, worden de
Nieuwsbrieven ook op onze website geplaats. Als
u op de volgende link klikt:
https://denhaag.remonstranten.nl/wiki/nieuwsbriev

en/ kunt u de al verschenen Nieuwsbrieven
teruglezen. En vergeet u ook niet om, indien
nodig, bovenaan de Nieuwsbrief het zinnetje over
‘Weergaveproblemen’ aan te klikken?’

Tot zover Miriam. Al met al vindt u hier een
welgevulde, ‘pittige’ (Ria’s woorden) Nieuwsbrief.
Eerst doet Betty Renssen verslag uit de
kerkenraad. Na melding van de twee
kerkdiensten, geleid door respectievelijk

ds. Martine Wassenaar en ds. Reinhold Philipp,
volgt een overzicht, van Bram Rutgers van der
Loeff, van Kerk-TV en kerkbezoek na de
lockdown. Bram schreef ook de Overdenking:
‘Nood leer bidden?’.

De andere Overdenking: 2001-2021” werd
aangeleverd door Pieter Hartevelt. Vaste
rubrieken zijn verder: collectedoel (‘Participatie
Keuken’), pastoraal team, Kanselbloemen en
Personalia, terwijl Ingrid de Bonth zorgde voor
een gedicht.

Dan de komende activiteiten: ‘Vrijzinnige
Zomerontmoetingen’, de Zomercursus
‘Menselijkheid’ en twee Kringbijeenkomsten, met
nog een foto van een recente kringbijeenkomst.
Ria Edelman kondigt een nieuwe samen-
wandeling aan.

Ds. Reinhold Philipp leverde een nieuwe bijdrage
in de serie ‘Onze Vader’ aan, dit keer over de
diverse tekstverschillen in twee Bijbeluitgaven.
Een nieuwe Rubriek dan: ‘Bibliotheca
Remonstrantica Hagana’, geschreven door
Jacques Zwaan. Madzy van der Kooij doet ons
verslag van de Proponentsexamens op 3 juli j.l.
Tenslotte het einde van de lange serie
‘Coronababbel’ door Margreet Jonker, met een
lang citaat uit Claartje Kruijffs boek ‘Stevig staan
in een kwetsbare wereld’, een citaat dat volgens
Margreet wellicht richtinggevend kan zijn voor
onze gemeente.

Hoewel we dat niet steeds zeggen: zoals altijd
wensen we u veel leesplezier met deze
Nieuwsbriefl
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Uit de kerkenraad

Door: Betty Renssen, secretaris

Op 12 juni vond de landelijke Algemene
Vergadering van Beleid (AVB) plaats via Zoom,
i.p.v. in Utrecht. Er was vooral veel discussie over
het drie jaar geleden gestarte traject van
innovatie- (of vernieuwings-) predikanten. Uit de
evaluatie kwam kritiek naar voren over de
gebrekkige begeleiding, waardoor de vier
deelnemers zich onvoldoende gesteund voelden,
waarbij de coronacrisis natuurlijk ook niet heeft
meegeholpen. Ook de voorlichting aan- en
inbedding in de ‘moeder’-gemeente lieten te
wensen over. De Taakgroep Personeel,
Gemeente en Innovatie (PGI) zal hier de
komende 3 jaar sterker op toezien.

Op 1 juli konden we weer met een kleine groep op
museumbezoek, georganiseerd door Jacques
Zwaan. Het was reuzefijn om elkaar in het
restaurant te ontmoeten en daarna individueel het
Kunstmuseum te bezoeken.

Op 3 juli heb ik in Arnhem de proponentsexamens
van drie Seminariestudenten bijgewoond: Mignon
van Bokhoven, Susanne van der Sluijs en Anneke
van der Velde. In hun scripties en essays werden

interessante onderwerpen besproken. Ze zijn alle
drie aangenomen.

En op 4 juli werd voor het eerst weer koffie
geschonken na de dienst, wat een feest! Mijn
oproep in de vorige Nieuwsbrief of vrijwilligers
zich s.v.p. willen melden bij Willy Adriaanse, heeft
gelukkig geholpen; er hebben zich vier nieuwe
kandidaten aangemeld.
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Zondag 11 juli, 10.30 uur

Voorganger: ds. Martine Wassenaar
Organist: Hans Jacobi. Zang: kleine Cantorij

De aanmeldverplichting komt door de
versoepelingen te vervallen. Bij binnenkomst in de
kerk ligt een lijst klaar waarop uw naam genoteerd
wordt.

De kerkdienst is live, of terug te kijken
via Kerk TV

Als u op meer lezen klikt, kunt u meer informatie
vinden over Martine Wassenaar

Meer lezen

Zondag 18 juli, 10.30 uur
Voorganger: ds. Reinhold Philipp

Organist: Hans Jacobi. Zang: kleine cantorij

De aanmeldverplichting komt door de
versoepelingen te vervallen. Bij binnenkomst in de
kerk ligt een lijst klaar waarop uw naam genoteerd

wordt.

De kerkdienst is live, of terug te kijken
via Kerk TV
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Kerk-TV en kerkbezoek na de
lockdown

Door: Bram Rutgers van der Loeff

Sinds begin mei jl. mochten we weer 30
kerkgangers per zondag ontvangen, sinds begin
juni waren 50 bezoekers toegestaan en sinds eind
juni wordt het maximum aantal bezoekers bepaald
door de anderhalve-meter-regel. Uiteraard keken
er daardoor minder mensen naar onze Kerk-TV.
Maar tevens blijkt uit de cijfers dat Kerk-TV ook nu
in een behoefte blijft voorzien : in mei werd er
gemiddeld vanaf 23 adressen direct meegekeken
en geluisterd, en waren er nog gemiddeld 41
‘laat-‘of ‘na-kijkers’. Daarnaast werden de
diensten door gemiddeld 20 bezoekers —dat is
inclusief de ca 8 ‘officials’— bijgewoond. In juni
waren die aantallen respectievelijk 14 directe
online-kijkers, 34 online-‘na-kijkers’ en 30
bezoekers per dienst.

Voor alle cijfers geldt, dat er rond de genoemde
gemiddelden een vrij flinke spreiding was. En
mogelijk wordt het beeld over de afgelopen
maanden wat vertekend door het feit, dat onze
beide eigen predikanten slechts een beperkt
aantal malen voorgingen, onder meer vanwege
het studieverlof van ds. Antje van der Hoek.

Bovendien werden de bezoekerscijfers in deze
maanden mogelijk nog gedrukt door het feit, dat
er tijdens de dienst nog geen samenzang mogelijk
was en er na de dienst nog geen koffie kon
worden gedronken. Vanaf 4 juli is er weer
(beperkte) samenzang én koffie, daar kwamen
toen ruim 40 bezoekers van genieten.

kerkdienstgemistnl

Preek- en overdenkingsteksten

Overigens -als reminder- kunnen de diensten niet
alleen online worden ‘nabekeken’, maar kunnen
de overdenkingen meestal ook worden
nagelezen: op het rek bij de ingang van de kerk
liggen (meestal) de teksten van de afgelopen
twee overdenkingen, die daarnaast ook via de
administratie opgevraagd kunnen worden.

Grootletter-liedboeken

En tenslotte, nu er weer gezongen mag worden:
voor slechtzienden, staan in de bibliotheek drie
paren van de grootletterversie van het Liedboek:
wie daarvan gebruik wil maken moet voor de
dienst de betreffende pagina’s uit deze mappen
halen. En ze na de dienst daar uiteraard weer op
de juiste plek in terugleggen. Voor nadere
inlichtingen of gebruiksinstructie kunt u terecht bij
de administratie of bovengetekende.

https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE1LDAsODMzLCIxM2UzNGEzYTM20G...
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Collecte derde kwartaal

Door: Diaconale commissie

De collecte is in het derde kwartaal bestemd voor
de Participatie Keuken. (zie Nieuwsbrief 24 juni).

U kunt uw donatie overmaken naar rekening: . J!
NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder B ‘ Gemeente ;l;,
vermelding van: Collecte de Participatie Keuken. -

Voor de betaling van de collecte kunt u ook de QR
code hieronder gebruiken.

Onze hartelijke dank!

Ons pastoraal team staat voor u klaar

U kunt hen bereiken op:

Antje van der Hoek: telefoon: 0252-211204,
e-mail: hoekpred.remodenhaag@gmail.com

Antje is met studieverlof tot 1 augustus daarna
is zij met vakantie m 16 augustus.

Reinhold Philipp: telefoon: 070-3878732,
e-mail: reinholdphilipp@freedom.nl

Reinhold is met vakantie van 22 augustus t/m
5 september.

https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE1LDAsODMzLCIxM2UzNGEzYTM20G... 6/18
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Overdenking: 2001 — 2021

Door: Pieter Hartevelt (gemeentelid en
geestelijk verzorger bij CARDIA Den Haag)

In 1968 schreef sciencefictionauteur Arthur C.
Clarke het boek en - met Stanley Kubrick - het
script van de film 2001: A Space Odyssee. Het
verhaal speelt zich af, hoe kan het ook anders, in
het jaar 2001. In de film zien we de ontdekking
van een buitenaards artefact op de maan. Er vindt
een expeditie naar Jupiter (in het boek Saturnus)
plaats om de plek te vinden waar het
geheimzinnige object een signaal naartoe heeft
gestuurd.

2001 ligt inmiddels 20 jaar achter ons. Onlangs
heb ik 2001’ weer gelezen. Het is bijzonder
vermakelijk en interessant om te lezen, welke van
Clarkes toekomstverwachtingen werkelijkheid zijn
geworden en welke niet. Het schrijven van een
scenario voor de toekomst houdt immers een
risico in. In 1968 was het Apolloproject nog in
volle gang. De eerste maanlanding (1969) moest
nog plaatsvinden. Het is niet zo verwonderlijk dat,
met de snelheid van de ontwikkelingen van de
ruimtevaart toen, Clarke dacht dat er in 2001 een
bewoonde maanbasis zou zijn. Ook zouden er al
mensen op Mars zijn geland. Niet dus.

Politiek en maatschappij in ‘2001’ verschillen niet
veel met die van eind jaren ‘60. Zo bestaat de
Sovjetunie bijvoorbeeld nog. Mannen vervullen
een hoofdrol als astronaut of wetenschapper.
Vrouwen figureren als stewardess of
secretaresse. De opkomst van het internet is aan
de vooruitziende blik van Clarke - uitvinder van de
communicatiesatelliet - voorbijgegaan.

Sciencefiction is metafoor, zegt Le Guin, en
verbeelding (imagination). Het is het menselijke
vermogen je iets voor te stellen wat zou kinnen
zijn. Daar zitten wel grenzen aan. We kunnen ons
niets voorstellen wat we nooit hebben
waargenomen. Een nieuwe primaire kleur, om
maar wat te noemen.

Onlangs viel er het blad Eyeopener van evangelist
Jaap Dieleman in de brievenbus. Het moest de
lezer overtuigen dat het einde nabij is. Dit soort
apocalyptische inlegkunde is al decennia-oud en
wordt iedere keer weer aangepast aan de tijd.
Kwalijk wordt het wanneer dit als serieuze
theologie wordt gezien en mensen ernaar gaan
handelen om het einde dichterbij te halen. (Zie
bijvoorbeeld het boek Nieuwe kruisvaarders van
Sander Rietveld.) Het is Dieleman c.s. ontgaan
dat de Bijbel geen orakelboek is en niet
geschreven is met de eenentwintigste-eeuwse
lezer voor ogen. Het idee dat de toekomst
onwrikbaar vast ligt - zoals Dieleman denkt - leidt
volgens mij ook tot een soort fatalisme (het is
onontkoombaar) en aangeleerde hulpeloosheid
(er is niets aan te doen, dus doen we niets).

Sciencefictionauteur Frank Herbert zegt in

https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE1LDAsODMzLCIxM2UzNGEzYTM20G...
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Volgens sf-auteur Ursula Le Guin is er in
sciencefiction niet altijd sprake van extrapolatie:
het nemen een trend uit het nu en die
vooruitschuiven naar de toekomst. Sciencefiction
is volgens Le Guin eerder een gedachte-
experiment. Dit is niet voorspellend, maar
beschrijft de werkelijkheid die we kennen. Het kijkt
naar een aspect ervan en vraagt zich af: wat als?
Zois in ‘2001’ de boordcomputer HAL uitgerust
met kunstmatige intelligentie. Nu kunstmatige
intelligentie steeds dichterbij komt roept dit allerlei
ethische en filosofische vragen op. Wat is
bewustzijn? Als machine en mens steeds verder
versmelten, wanneer houdt een mens dan op
mens te zijn? Staat het uitschakelen van een
intelligente machine gelijk aan moord?

Kinderen van Duin dat het juist goed is dat de
toekomst onzeker is. De toekomst is een prachtig
leeg doek waarop we onze verwachtingen mogen
schilderen. “We hebben slechts dit moment om
ons voortdurend toe te wijden aan de heilige
aanwezigheid die we delen en scheppen.” De
keus is nu aan ons om die toekomst met sombere
penseelstreken te schilderen of juist in felle
kleuren.

Vrijzinnige
Zomerontmoetingen 2021

In de maanden juli en augustus worden weer
activiteiten georganiseerd door onze gemeente en

andere vrijzinnige partners, zoals het Vrijzinnig
Beraad (www.vrijenzinnig.nl).

Als u op de volgende link klikt kunt u het
programma bekijken.

Een uitgeprinte versie van het programma ligt op
de kist in de hal van de kerk.

Onze gemeente organiseert in de kerk de volgende twee

lezingen:

https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE1LDAsODMzLCIxM2UzNGEzYTM20G...
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Donderdag 8 juli, 20.00 uur

Manna voor de ziel

Muziek en poézie als geestelijk voedsel: de
teksten van Evelijne Swinkels-Braaksma,
dichteres en predikant, gaan over wanhoop,
duisternis, eenzaamheid maar ook over warmte,
troost en hoop.

Evelijne leest gedichten uit haar bundels ‘Als mijn
piano wil ik zingen’ en ‘Rafelranden van licht’,
afgewisseld met muziek, gezongen en gespeeld
door haar zoon Thijs, student aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag.

Graag aanmelden bij de administratie: 070-
3250779 of via de volgende link:

Klik hier om u aan te melden voor de

zomeravondlezing.

Als u hieronder op meer lezen klikt, vindt u meer
informatie over deze lezing.

Meer lezen

Woensdag 14 juli, 20.00 uur

Zomeravondlezing

Op deze avond brengen Ingrid de Bonth,
Frederiek Muller, Hans Jacobi en Reinhold Philipp
gedichten, gebeden en muziek ten gehore van
verschillende dichters en componisten.

Graag aanmelden bij de administratie:
070-3250779 of via de volgende link.

Klik hier om u aan te melden voor de

zomeravondlezing.

Als u hieronder op meer lezen klikt, vindt u meer
informatie over deze lezing.

Meer lezen
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Bibliotheca Remonstrantica
Hagana

Door: Jacques Zwaan

Vanaf januari 2018 wordt deze (‘onze’) bibliotheek
beheerd door Jacques Zwaan en Fred van
Maarschalkerwaart. Elke woensdag werken zij er
van 09:00 tot 11:00 uur. Piet Slis heeft gedurende
een kwart eeuw de bibliotheek op- en uitgebouwd,
opgevolgd door Gerrit Berveling. Nu zijn er dus
alweer drie jaren nieuwe bibliothecarissen.

De bibliotheek bevat circa 1800 titels van
remonstrantse theologen en filosofen en soms
ook van andere disciplines, b.v. literatuur, poézie.
Ook oude remonstrantse titels, evenals
publicaties van andere remonstrantse gemeenten
worden verzameld. Uiteraard is er ook een
collectie proponentsscripties.

Regelmatig worden er nieuwe boeken
aangeschaft. Dat is dus speuren naar publicaties
en boekbesprekingen. Mocht u iets op het spoor
komen, mailt u het ons dan
(bibremdenhaag@gmail.com).

In 2020 werden er een 10-tal boeken aan de
collectie toegevoegd. In dat jaar zijn er slechts 18

boeken uitgeleend, tegen meer dan het dubbele in

het voorafgaande jaar. De lockdown is daar
ongetwijfeld debet aan.

De catalogus is opgebouwd op naam van auteurs
en indien er sprake is van meer dan drie auteurs
op titel van een boek. Leent u zelfstandig een
boek, noteert u dan in het uitleenschrift, dat vindt
u in het groene bakje. Gegevens van auteur en
titel e.d. en het signatuurnummer (op de rode
sticker op de rug van het boek) en de datum van
lening. Als u hulp nodig heeft, laat ons dat weten.

Naast boeken is er ook documentatie. Als u iets
mocht zoeken, neem dan contact met ons op.

In de komende Nieuwsbrieven zal ik u regelmatig
op de hoogte houden van nieuwe aanwinsten en
soms een recensie over een boek geven.

Onze Vader

Door: ds. Reinhold Philipp

Het Onze Vader in de NBV21 (Nieuwe Bijbelvertaling 2021, gereviseerde uitgave)

Volgens paus Franciscus bevat de NBV een pijnlijke vertaalfout. Hij pleit voor een alternatieve vertaling van
de zesde bede van het Onze Vader. Het vertrouwde ‘leid ons niet in verzoeking’ (Nederlands
Bijbelgenootschap, 1951) of ‘breng ons niet in beproeving’ (NBV) deugt volgens hem niet. God kan hier

geen actieve rol in hebben. Niet God brengt ons in verleiding, maar Satan (de duivel). Daarom zou je

moeten vertalen: ‘laat ons niet in beproeving geraken’ of ‘laat ons niet zwichten voor beproeving'. Ik denk

dat veel remonstranten het hier met hem eens zijn.

De brontekst voor de vertaling is de Griekse tekst van het evangelie: ‘breng ons niet in beproeving’, met
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andere woorden: ‘Vader, breng ons niet in een situatie waarin we beproefd worden.’ In het Nieuwe
Testament is de gedachte dat de beproeving door Satan wordt uitgevoerd: hij is de beproever, de verleider.
Maar het is God die bepaalt of iemand in zo'n situatie terecht komt.

De beproeving waar het 'Onze Vader' op doelt, is niet een alledaagse beproeving, zoals de verleiding om te
snoepen terwijl je van plan was om te vasten. Het betreft de ultieme beproeving, de test op leven en dood
waarin onze trouw aan God tot het uiterste op de proef wordt gesteld. Het is dus een smeekbede aan God,
dat Hij ons niet voor de ultieme test plaatst, waarin Satan de kans grijpt ons onder vuur te nemen. Als je de
vertaling verandert in: ‘laat ons niet los als we in zo’n situatie terechtkomen’, verander je de tekst
inhoudelijk.

Er zijn in vergelijking met de NBV wel vier andere aanpassingen gedaan (zie ook de website
www.NBV21.nl).

Onzevader @ i ol 0o
Zoekde - o100

NBV NBV21
Ongze Vader in de hemel, Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden, Iaat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen laat uw koninkrijk komen,
en uw wil gedaan worden laat uw wil gedann worden
op aarde zoals in de hemel. op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben. dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig was. wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.” maar red ons van het kwaad.

[Want aan U behoort het koningschap,
mm&m ':;“:“m:: :""‘;:" de macht en de majesteit,
mispesteit tot in eeuwigheid, Amen', in eeuwigheid. Amen.]

1. Driemaal ‘laat’ in de NBV21 versterkt de samenhang tussen de beden en versterkt de cadans van de
tekst.

2. ‘Zoals ook wij vergeven’. Voor het vergeven gebruikt de NBV21 een tegenwoordige tijd. Hoe zit dit?
De Griekse tekst van Matthels 6 heeft hier een werkwoordsvorm die je als verleden tijd kunt
vertalen. Daar heeft de NBV met ‘hebben vergeven’ een punt. Maar je kunt het 66k opvatten als
aanduiding van terugkerend gedrag: zoals wij gewend zijn, zoals wij plegen te doen. Dat is hier de
gedachte. In het Nederlands kun je dat goed uitdrukken met een gewone tegenwoordige tijd: ‘zoals
ook wij vergeven’ wijst op terugkerend gedrag.

3. ‘Red ons van het kwaad’. Waar de NBV met ‘red ons uit de greep van het kwaad’. Voor een
omschrijvende vertaling koos, vertaalt de NBV21 compacter: ‘red ons van het kwaad'. Even is
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overwogen om daarbij ‘Kwaad’ - met hoofdletter - te schrijven: dat zou aangeven dat het staat voor
een persoon, ‘hij die het kwaad zelf is’, de duivel. Uiteindelijk is toch gekozen voor de meest open
keuze, ‘red ons van het kwaad’.

4. De slotwoorden. Het slot van het Onze Vader is een oude, liturgische toevoeging aan de Bijbeltekst,
die al eeuwenlang deel uitmaakt van het gebed in het kerkelijk gebruik. Daarom heeft de NBV21 bij
uitzondering deze woorden in de hoofdtekst van de vertaling opgenomen, maar wel tussen vierkante
haken, om te laten zien dat het een toevoeging is.

Met enkele subtiele veranderingen wint de vertaling van de Griekse tekst aan kracht en cadans. Is de
vertaling daardoor geschikt voor gebruik als liturgisch gebed tijdens de eredienst in onze kerk?

Proponentsexamens 3 juli

Door: Madzy van der Kooij

Sinds 3 juli is onze kerk weer drie vrouwelijke dominees rijker. Op die dag vonden er drie
proponentsexamens plaats. Dat zijn de examens, waarbij seminaristen proponent worden en dus beroepen
kunnen worden in een remonstrantse gemeente. Deze drie vrouwen hebben alle drie al een gemeente en
zijn in die zin dus nauwelijks proponent te noemen; zij worden dus direct lid van het convent van
predikanten.

De examens vonden plaats in de gemeente Arnhem, omdat twee van de drie daar stage hadden gelopen.
Namens onze gemeente nam de secretaris, Betty Renssen, deel aan de uitgebreide curatorenvergadering:
alle gemeenten worden geacht een afgevaardigde te sturen om mee te beslissen of de kandidaat ook
inderdaad wordt toegelaten —dat is uiteraard altijd het geval, anders zouden ze geen examen doen.
Predikanten mogen altijd bij dit overleg aanwezig zijn. In principe zijn de examens openbaar, maar dit jaar
waren er uiteraard minder plaatsen door de 1,5 meter afstandregel.

Mijn man en ik vonden het een buitengewoon inspirerende bijeenkomst. Ik heb daar een blog over
geschreven, dat u hier kunt vinden. Klik hier om de blog te lezen.

https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE1LDAsODMzLCIxM2UzNGEzYTM20... 12/18
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Nood leert bidden?

Door: Bram Rutgers van der Loeff

Nood leert bidden. Een bekend spreekwoord,
zonder aanwijsbare Bijbelse wortels. Dat hoeft
natuurlijk ook niet. God loves proverbs, zei de
Canadese filosoof Charles Taylor. Anders gezegd:
in mythische verhalen zoals de Bijbel en in
spreekwoorden is een soortgelijke, zo niet
dezelfde ‘volkswijsheid’ aan het woord. Beide
bieden ze een verhaallijn aan, moderner gezegd:
een frame. En met die twee uitdrukkingen kun je
ook het probleem aanduiden van onze tijd: het
idee dat een nieuw woord, een nieuwe
ontwikkeling ook altijd écht nieuw is. Dat je ‘dus’
de Bijbelse verhalen wel weg kunt gooien, want
wat heb je nu aan verhalen uit een tijd zonder
mobieltjes en elektrische scooters, zonder Spotify
en ruimtevaart? En waarin woorden als
duurzaamheid en LHBT nog onbekend waren?

Je kunt echter ook zeggen: de nood wordt pas
echt hoog, wanneer je de oude verhalen niet meer
‘gelooft’ en ze niet meer ziet als uitdagingen om
over bepaalde zaken na te denken en te spreken.
Om verbanden en verbindingen te leggen. Met
elkaar en met de wereld, met de actualiteit en met
het verleden. Met de diepere en diepste lagen van
jezelf. Via één verhaallijn. Waarvan de duiding
soms verstart of anderszins weer vernieuwing
behoeft. Precies wat Jezus deed. En wat ons
permanent te doen staat.

Traditioneel zijn remonstranten hierin
‘ruimdenkend’ en tolerant. Op het oog vaak omdat
ze, wij dus, vinden dat ook andere meningen en
verhalen bestaansrecht hebben. Maar wezenlijker
omdat een ‘verhaallijn’ - of frame of duiding of
zingeving - geen wetenschappelijk betoog is.
Integendeel: wetenschappelijke betogen,
theorieén en formules worden gekenmerkt door
helder en eenduidig taalgebruik: 1+ 1=2enE =
mc? betekent overal hetzelfde.

Zo niet onze spreekwoorden en mythes, onze

Bijbelverhalen, gedichten en liederen. Ook al
zingen we ze samen, ieder heeft er zijn eigen
gevoelens en duidingen bij.

Dat samen zingen, luisteren, praten en
koffiedrinken was moeilijk tot onmogelijk in
coronatijd. Extra moeilijk kun je beter zeggen,
want écht samen is altijd al moeilijk. Daarom komt
er in de Bijbel ook zo veel ‘nood’ voor: levensecht!
Niet dat de verhalen de nood dan meteen weg
zullen nemen. Maar ze kunnen helpen, op de één
of andere manier laten zien dat er altijd méér dan
alleen nood is. In een gemeenschap, of voor een
enkeling kunnen ze zo bijdragen aan een nieuw
perspectief. Daarom heten die verhalen sinds
millennia dus toch ‘blijde boodschap’.

P.S. Directe aanleiding tot deze korte overdenking
was mijn verbazing over de inhoud en toonzetting
van drie onderdelen van de landelijke Algemene
Vergadering van Bestuur van 12 juni jl.: de
Jaarrede van de voorzitter, de liturgische opening
en de evaluatie van de vernieuwingsactiviteiten
van 2018 tot heden. Deze teksten kunnen bij de
administratie (Miriam van Dam) worden
opgevraagd.

https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE1LDAsODMzLCIxM2UzNGEzYTM20...
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Gedicht

Jij,

Jjij was een zwaluw,
de eerste zwaluw,

en je maakte zeven zomers
zonder één winter ertussenin.

(Toon Tellegen, in: “Daar zijn woorden voor”,
2007)

Met dank aan Ingrid de Bonth

Samen wandelen

Door: Ria Edelman

Vanwege het enthousiasme van de deelnemers, blijven we ook na coronatijd samen wandelen, voorlopig
periodiek op de 3e vrijdag van de maand.

Op vrijdag 16 juli om 11.00 uur gaan we dus weer op pad. Dit keer langs landgoederen in Rijswijk.

We verzamelen op de hoek van de Huis te Landelaan en de Van Vredenburchweg, te bereiken met bus 23.
We lopen langs de landgoederen aan de Van Vredenburchweg en het Julialaantje met een kleine slinger
door het Rijswijkse Bos en een uitstapje langs de Broeksloot.

Graag opgeven via mail: ria@mariaedelman.nl of tel: 06 54 90 27 54.

https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE1LDAsODMzLCIxM2UzNGEzYTM20... 14/18
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Kanselbloemen

Als u het belangrijk vindt, dat iemand
kanselbloemen ontvangt, b.v. bij ziekte of voor
een andere ondersteuning of medeleven, dan
kunt u mij dit laten weten.

Ook bij vreugdevolle gebeurtenissen zoals een
jubileum of het bereiken van een zeer hoge
leeftijd kan een bloemengroet van de gemeente
waardevol zijn.

Neem dan contact op met Lucie Bosch
via e-mail: boschlucie@gmail.com,
of telefonisch: 070 3997672.

Personalia juni 2021
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We heten u van harte welkom in onze gemeente!

Kringen o.l.v. ds. Reinhold Philipp

22 juli om 10.30 uur: Ochtendkring West (tuinzaal); bespreking overdenking ‘Omarm jezelf’
22 juli om 14.00 uur: Meditatie (tuinzaal)

Op 28 juni heeft de kring Benoordenhout Il (die enkele malen via zoom ‘bijeengekomen’ is) het
kringseizoen afgesloten met een lunch in de tuin van één van de deelnemers. Hierbij werd deze leuke foto
gemaakt.
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Zomercursus: Menselijkheid
door dr. Johan Goud

Wo 21, vr 23, ma 26, wo 28 juli 2021, 14.00-
16.00 uur

Over wat ‘menselijkheid’ is en inhoudt is in onze
cultuur onmetelijk veel nagedacht, van de Grieken
tot nu toe. Christenen hebben er hun eigen

bijdrage aan geleverd, maar steeds in nauwe

samenspraak met andersdenkenden om hen
Vanwege corona-maatregelen kan maar een

beperkt aantal deelnemers (50) worden
toegelaten.

heen. Zo is het denken van de Verlichters van de
achttiende eeuw in het bijzonder voor vrijzinnigen
een belangrijke inspiratiebron geweest.
Bijvoorbeeld dat van de grote Denis Diderot. Hij

. . . . Wilt u zich daarom voor elke lezing aanmelden
wilde zich door niets anders laten leiden dan door g

bij het bureau: 070-3250779 of via de link die
op de website in de agenda die bij de vier data
van de zomercursus staat.

zijn nieuwsgierigheid, zijn kritisch inzicht, zijn
moreel besef. ‘Ik kan de mensen alles vergeven
behalve onrechtvaardigheid, ondankbaarheid,

onmenselijkheid’, schrijft hij ergens.
Kosten: leden en vrienden vrijwillige bijdrage

(suggestie: € 5,— per keer),

Het volledige programma vindt u op de website in
belangstellenden € 10.00 per keer.

de agenda.

Coronababbel

Door: Margreet Jonkers

Laat me deze Coronababbels mogen afsluiten
met een fragment uit Claartje Kruijffs boek
(overgenomen met toestemming auteur), dat

richtinggevend kan zijn voor onze gemeente:
https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE1LDAsODMzLCIxM2UzNGEzYTM20... 16/18
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GEZAMENLIJK OM BEPROEFDE WOORDEN
HEEN

‘In mijn kerk in Bussum ben ik in het jaar voor de
crisis gespreksgroepen gestart voor
buitenkerkelijken. Ik ben er op een open manier
aan begonnen en omdat kerk en geloof bifj velen
weerstand oproepen, ben ik begonnen met
gespreksgroepen over grote levensthema’s. Met
bijvoorbeeld interviews over de zin van het leven
als startpunt.

We kenden elkaar niet en tijdens onze eerste
bijeenkomst vroeg ik de mensen iets te vertellen
over hun eigen geloofsleven of spiritualiteit. Het
werden interessante kennismakingsrondes, maar
algauw merkte ik dat het ons gezamenlijk nergens
bracht. De één vertelde over non-dualisme. Over
hoe alles één is, en hoe we ons steeds van elkaar
afscheiden en dat daar ons probleem zit. De
ander vertelde over haar persoonlijke relatie met
God, weer een ander geloofde er allemaal niks
van en vond het allemaal één Pot dogmatiek. Een
vrouw vertelde gepassioneerd over haar spirituele
vondsten en ontwaken, een ander noemde
zichzelf juist praktisch en vond het allemaal maar
wat zweverig. Kinderen werden vaak genoemd
wanneer het ging om de zin en bron van ons
bestaan. Eigenlijk zat iedereen aan tafel als een
eigen God met zijn of haar eigen evangelie; ieder
sprak vanuit de eigen levensbeschouwelijke
cocon, van echt contact was nauwelijks sprake.
Mij werd duidelijk dat we een gemeenschappelijk
gesprekskader zijn kwijtgeraakt en dat zo de
verbinding tussen ons verbroken is.

Ik besloot om het over een andere boeg te

gooien. We gingen samen Bijbelverhalen lezen;
oude verhalen die een groter verhaal vertellen
waartoe we ons allemaal kunnen verhouden en
waarvan we allemaal kunnen leren. We gingen als
groep ‘'om’ de verhalen heen staan, die al
eeuwenlang overgedragen, becommentarieerd en
gelezen worden.

We begonnen met verhalen uit de joodse Bijbel,
ons Oude Testament. De eerste bladzijden
stonden vol met de thema’s die ons nieuws
beheersen. Wat is onze relatie met de aarde, wat
is onze verantwoordelijkheid? Hoe nemen we een
kleinere plek in en worden we weer dienaar? Hoe

Van een gesprek dat voornamelijk langs elkaar
heen werd gevoerd, bevonden we ons opeens
midden in een gezamenlijke ruimte. In plaats van
toeschouwers die betrekkelijk veilig vanaf de zijlijn
zo nu en dan wat roepen en vinden, zetten we
onszelf op het spel. We werden nu
belanghebbenden in hetzelfde gezamenlijke
gesprek. We maakten op een andere manier
contact, op een veel wezenlijker niveau dan
voorheen. De oude verhalen vertellen over ons
leven, en ons leven voegt iets nieuws toe aan die
verhalen. Het is een voortdurend heen en weer
tussen de tijd van nu en de tekst van toen. Aan
ons de vraag of we ons laten uitnodigen, of we
mee durven doen en tevoorschijn willen komen
door deze verhalen heen.

En dat dat niet zonder risico is, blijkt iedere keer
weer. Het gebeurt vaker dat mensen iets groots
van zichzelf vertellen wat ze anders niet graag
delen. Het ene moment zitten we bij elkaar alsof
er niets aan de hand is en dan opeens breekt
verdriet ons gesprek binnen. Achteraf krijg ik dan
vaak een mailtje: 'Had ik dat wel moeten doen?’
Als je eenmaal iets van jezelf deelt, weet je nooit
precies wat ermee gaat gebeuren; je hebt er geen
beschikking over en dat maakt het spannend. Het
zoeken naar diepgang en het verkennen van je
eigen existentie vragen om kwetsbaarheid en
moed. Uiteindelijk zal het je innerlijke fundament
verstevigen.’

Dit lange citaat is mij uit het hart gegrepen. Het is
een illustratie van het meer dan spannende leven
dat ik leid en heb gehad...

En nu willen jullie vast weten wat ik over mijn
coronavaccinatie heb besloten... Maar dat zeg ik
niet! Dat deel ik alleen met mijn eigenste
contactlid...

Corona of geen corona, het ga u allen goed!!

Hiermee komt dan een einde van de serie
‘Coronababbel’, die liep vanaf 3 april 2020 tot
nu.

Margreet, namens de redactie en -weten we
zeker- onze gemeenteleden en vrienden:
HEEL HARTELIJK DANK. HET GA JOU OOK
GOED!

https://denhaag.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE1LDAsODMzLCIxM2UzNGEzYTM20...
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is de wereld geordend, hoe werken wij mee aan
een nieuwe ordening? We kregen van meet af
aan mooie gesprekken over vertrouwen hebben.
Over waar we bang voor zijn. Wat
medemenselijkheid betekent. Waarom we steeds
in de fout gaan en of we elkaar kunnen vergeven.

Redactie: Peter Kelderman, Ria Edelman en Miriam van Dam
Remonstranten Den Haag, Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ Den Haag
Website: https://denhaag.remonstranten.nl/ - Email: remondenhaag@hetnet.nl
Facebook: Remonstranten Den Haag
Telefoon: 070-3250779
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