Orde van dienst
voor zondag 24 maart 2019
in de remonstrantse kerk te Den Haag

Een tweede kans

Voorganger: ds. Reinhold Philipp
Muziek: Hans Jacobi
Lector: Hanneke Veldhorst-Groenewegen

Welkom en aansteken van de paaskaars door Han Haamel
Zingen (staand): Mijn ogen zijn gevestigd op God (lied 25A)
Bemoediging en groet

Zingen (staand): Tot U, Heer, is ons hart gericht
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Tot U, Heer, is ons hart ge - richt.

B -4

| fan b

Hier zjn wij o-pen voor Uw licht.
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Gij geeft ons kracht tot silt en  strijd.
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Kom tot ons, FEeuw'-ge, in de ftijd. A -men

Inkeer en gebed
Zingen: Met de boom des levens (lied 547, 1.2.3)
Schriftlezing: Lukas 13:1-9 Een vijgenboom zonder vruchten

Zingen: Zo spreekt de Heer (lied 537)



Overdenking

Stilte en orgelspel

Voorbeden

... daarom bidden we en zingen:

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,

steeds weer zoeken mijn ogen naar U. (lied 368D)

Onze Vader

Mensen aan wie we denken en afkondigingen
Zingen (staand): De aarde is vervuld van goddelijk geduld (lied 650)

Uitzending en Zegenbede

Orgelspel
De collecten zijn bestemd voor:
- Stichting Bartiméus*
- De Remonstrantse gemeente Den Haag

*Bartiméus is een instelling ten behoeve van zorg voor slechtziende en blinde mensen.
Het is in Nederland de grootste organisatie voor dienstverlening aan visueel gehandicapten.

Kerkdiensten en activiteiten in de komende weken:

Donderdag 28 maart om 20.00 uur Lezing door prof. dr. Christa Anbeek, hoogleraar vanwege de
Remonstranten aan de VU, over haar boek Voor Joseph en zijn broer en over de theologie van de
kwetsbaarheid

Zaterdag 30 maart om 16.00 uur Filmcafé o.l.v. ds Reinhold Philipp met de film La Famille
Bélier (film, gesprek, maaltijd)

Zondag 31 maart om 10.30 uur Kerkdienst o.l.v. ds Antje van der Hoek m.m.v. musici van
het Koninklijk Conservatorium



