
Remonstranten Den Haag 

 
                   Hans Jacobi: organist. Voorganger: Ds. Antje van der Hoek  

Lezingen: Willy Adriaanse- Smit. Welkom: Kees Berends 

 
 

Vakantie voor je ziel 
 

 

 

 
 

 
 zondag 8 juli  2018 

 
 

 

 

 

 

Voorbereiding 

Orgelspel/ Welkom en aansteken van de kaars 

We zingen: "Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon" (Lied 220) 
  



Aanroeping en inkeer 

 
Votum en groet 

 
voorganger: Onze hulp is in de naam van de levende God 

gemeente zingt:   die hemel en aarde gemaakt heeft 
voorganger: Hoor, heilige Geest, wij roepen U: 

gemeente zingt:   wek ons tot leven, hier en nu. 

voorganger: genadezij U en vrede, van Hem die is, die was en die komt. 
Amen 

 
voorganger: (...) Wij bidden U, eeuwige God, wees ons genadig 

gemeente zingt:   En doe ons in vrede leven. 
voorganger: Laat ons vandaag uw liefde zien 

gemeente zingt:  en schenk ons uw heil. 
 (gemeente gaat zitten) 

 
Inleiding/ Gebed van inkeer 

 
Acclamatie: “Adem van God, vernieuw ons bestaan" (voorzanger 1x, 

gemeente 2x), Lied 368g 
 

 
 

Woord en gebed 

 

(Bijbel)lezingen en lied: Lev. 25:1-17 en Mk 2:23-28. Tussendoor zingen 
we "Van ver van oudsher aangereikt" (Lied 326) 

 
Gesprek in tweetallen: Wat zijn jouw sabbatsmomenten? 

 
Overweging/ stilte 

 

Orgelspel  
 



Voorbeden “Kyrie, kyrie, kyrie eleison” (367 d),   

 

 
 

 
 

Stil gebed “Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U bereiken”  
(367 f),  

 
 

 
gezamenlijk gezongen Onze Vader (369c) 

 
Bloemengroet, open ruimte voor mededelingen en collecte ten bate van 

kwartaaldoel St. Leergeld Leidschendam-Voorburg /eigen gemeente 
 

Sluiting 
 

Slotlied (staande) “ Wonen overal nergens thuis” (Lied 419) 
 

Uitzending en zegenbede/Gezongen Amen 
 

Welkom bij koffie/thee! 
 

Agenda zomeractiviteiten: 
 

Vliegt de tijd? Een zomerse vogelvlucht met Tineke van Royen-Krol. Datum 5/7 - 

aanvang 16.30u met hapje/drankje. 

 

'Verborgen geloof', over T. Transtromer met ds Marga Vos-Wiegand. Datum 19/7, 

aanvang 20.00u. 

 

Zomercurus met Johan Goud. Het leven in teksten: het paradijs, de dood en het kind. 

Data 25/7, 27/7, 30/7 en 1/8 - 14.00-16.00u. 

 
 


