
 
 

Orde van dienst (I) op zondag 19 november 2017 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 
 

Vergeet niet te leven 
  
 

Aanvang 10.30 uur 

Voorgangers: ds. Reinhold Philipp en Ingrid de Bonth     

Muziek: Hans Jacobi  

 

Welkom en aansteken van de paaskaars door Rachel Adriaanse 

 

Zingen(staand):  Geen taal bij machte U te meten (lied 850, 1.3.4.5 ) 

 

Aanroeping en inkeer (OvD I met gezongen respons) 

 

Inleidende schriftlezing: psalm 103  De mens leeft maar kort 

 

Stilte en gebed 

 

Zingen:  Alleen te leven om te zwoegen (lied 720) 

 

Overpeinzing bij gedichten over Tijd door Ingrid de Bonth 

 

Stilte en orgelspel 

 

Voorbeden  

… daarom bidden we en zingen: Heer, ontferm U! 

 

Onze Vader (gesproken)  

 

Mensen aan wie we denken en afkondigingen 

 

Zingen:  Tijd van vloek en tijd van zegen (lied 845) 

 

Uitzending en Zegen (gezongen Amen) 

 

Orgelspel  
 

 

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor: 
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• Hope Village (een weeshuis in Namibië) 

• De Remonstrantse gemeente Den Haag 

 

Na de kerkdienst en een korte pauze vindt de algemene ledenvergadering plaats. 

Als afsluiting zingen we lied 423  Nu wij uiteengaan 
 

 

Activiteiten en kerkdiensten komende weken: 

Donderdag 23 november: bezoek museum Catharijneconvent 500 jaar reformatie (vertrek 

rond 10 uur; met de trein) 

Zaterdag  25 november 16 uur: filmcafé Silence m.m.v. ds Sigrid Coenradi 

Zondag  26 november 10.30 uur: kerkdienst met ds Antje v/d Hoek  herdenking overledenen  

Zondag  3 december 10.30 uur: kerkdienst met ds Johan Goud  1e advent 

 


