Orde van dienst op zondag 19 maart 2017
in de Remonstrantse Kerk te Den Haag

Mijn ogen zijn gericht op U

Aanvang 10.30 uur
Voorganger: ds. Reinhold Philipp Organist: Hans Jacobi

Welkom en aansteken van de paaskaars

Zingen(staand): Mijn ogen zijn gevestigd op God (lied 25a)
Bemoediging en groet

Zingen(koor): Tjébjé Pajom (D. Bortniansky)

Wij zingen voor U, wij zegenen U!
En wij bidden tot U, onze God.

Inkeer

Inleidende schriftlezing: Psalm 25 (in de hertaling van Huub Oosterhuis)
U verlang ik ooit te zien

Zingen: Mijn ogen zijn gericht op U: bevrijd mijn voeten uit het net.
(lied 535d; voorzanger — allen)

Gebed

Zingen: Neem mij zoals ik ben (lied 833; koor-allen)

Schriftlezing: Exodus 3:1-15 Ik heb de ellende van mijn volk gezien
Zingen(koor): Locus iste (A. Bruckner)

Locus iste a Deo factus est (Deze plaats is door God gemaakt)

a Deo factus est inaestimabile sacramentum,

(door God is hij gemaakt tot een onschatbaar heiligdom)
irreprehensibilis est. (hij is onberispelijk)

Schriftlezing: Matthels 20:29-34 Twee blinden kunnen weer zien
Zingen: Zo spreekt de Heer (lied 537)

Overdenking

Stilte en orgelspel

Voorbeden
... daarom bidden we en zingen: Houd mijin leven ... (lied 25b)

Onze Vader(koor): Otsje Nasj



Mensen aan wie we denken en afkondigingen

Zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn (lied 416; allen-koor-koor-allen)
Uitzending en Zegen (gezongen Amen)
De collecten zijn bestemd voor:

e De Remonstrantse gemeente
e Stichting Present



